"Göl ağalığına son verdik, toprak ; ağalığına da son vereceğiz” 


Merih Çolakoğlu-Can San 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ÇARŞAMBA 


29 
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500 KURUS 


BÜTÜN ÜLKELERİN İ 


APO'NUN SON 
RESİMLERİNDEN 


HER YERDE 
ARANIYOR 


Apocular denen cinayet şebekesinin şefi, Abdullah Öcalan'ın (APO) en son resimlerinden birini yayınlıyoruz, Apocuların son zamanlarda işlediği suçların artmasıyla birlikte çeşitli illerde ve özellikle büyük illerde dolaştığı saptanan Apo,bir süre önce bu kılıktaydı. Yandaki küçük resimde ise Apo'nun Siyasal Bilgiler Fakültesi- ne girdiği yıllardaki hali görülüyor. 


LERİ VE EZİLEN HALKLAR, BİRLEŞİN! 


İşçiler, “ERDEMİR”'i 


TKP'ye teslim 


etmeyeceğiz” diyorlar 


ERDEMİR işçileri 


Son durum tespitinde ERDEMİR işçilerinin kurduğu Devrimci 


Maden-İş Sendikası çoğunluğu sağlamıştı 


©işçiler Başbakan 
Ecevit” e telgraf çekerek yetki sorununun biran önce çözülmesini istediler 


KARAVENİZ 
EREĞLİ (ÖZEL) 
Karadeniz Ereğlisinde kurulu kısa adı ERDE- 
MİR olan Ereğli Demir 
Çelik Fabrikalarında çalışan işçiler dün akşam: 19.30'dan itibaren direnişe geçtiler ve üretimi durdurdular. Direnişçi işiler, işyerinde yetkinin mci Maden-İş Sendikasına verilmesinin kaatlı olarak uzatıldığını belirterek, "ERDEMİR'i TKP'ye teslim etmeyeceğiz" diyorlar, 
Hatırlanacağı gibi 8 
ar çalıştığı ER- 
DEMİR Fabrikasında geçen yıl işçilerin büyük çoğunluğu DİSK'ten ihraç edilen Rusya'rın beşinci kolu durumundaki TKP'nin denetimindeki Maden-İş Sendikasından istifa ederek Devrimci Maden-İş adıyla yeni bir sendika kurmuşlardı. İşyerindeki sözleşmenin bu yıl mart 


İşte bu suyu içiyoruz 


İşte milyonlarca insan bu sudan içmektedir, ama gel gör ki içinde köpekler yüzmekte, lağımlar akmakta, mazotlu motorlarla içinde gezilmekte, ve hiç bir önlem alinmamakta- 


dır. (Fotoğraflar, Yusuf ÇELİK) 


İstanbul” da 


Terkos Gölü” nün suyu 


bir kaç yıl sonra içilemeyecek 


Milyonların sağlığı 


ERDEMİR işçileri geçen yıl topluca TKP'nın güdümündeki Maden-iş Sendikasından istifa ederek Devrimci Maden-İş Sendikasını kurmuşlardı. TKP'nin zorbalığına hayır diyen işçiler, şimdi 


de "ERDEMİR'i TKP'ye teslim etmeyeceğiz!" diyerek direniş yapıyorlar, 


tehdit altında 


ayında sona ermesinden sonra, fabrikada yetkili sendikanın tespiti için "durum tespiti” yapılmış ve Devrimci Maden-İş çoğunluğu sağlamıştı. 
Fakat Maden-İş sonuca itiraz ederek, yetkinin çıkmaza girmesine yol açmıştı. 

Yetki Sorununun uzaması işçiler arasında huzursuzluğu artırmıştı. 


Yusuf Çelik 


© Sadece İstanbul'da yaşayan milyonlarca yurttaşın sağlığı Durusu tehdit altında... Her gün suyunu içtiğimiz Terkos Gö- 


köyü sınırlarına lünün kıyılarına üç beş çıkarcı tarafından yaptırılan 

: villalar ve yeni inşaatlar, suyu birkaç yıl sonra içilegiren kıyılarda mez hâle getirecek. 

p İstanbul'un Rumeli yakasının büyük bir bölümüne 

20 kaçak villa su veren Terkos Gölünde inekler yıkanıyor, köpekler yüzüyor, lağımlar göle akıyor ve üstüne üstlük villa 

yapılmış sahipleri gölde sürat tekneleriyle yarışıyorlar evamı 52.7, sü.l1'de) 


Yapılan aramalarda AP Urfa Milletvekili Bucak” ın evinde 
8 tabanca ile 300 mermi bulundu 


Siverek'te Bucaklardan 


Bu da fabrikatör Boronkay'ın villası. Bu villanın karşıdan küçük görüldüğüne bakmayın içinde tenis kortundan, voleybol sahasından, kayıkhaneye kadar her şey var. İstanbulluların sağlığı umurunda bile değil. Kaçak yaptırmış ame 


yıktıran yok. 


bir kişi öldürüldü 


© Misilleme yapan Bucaklar da bir kişiyi ağır yaraladı 


DİYARBAKIR (THA) 

Urfa'nın Siverek ilçesinde dün meydana gelen iki ayrı olayda Bucaklardan bir kişi öldü, bir berber de ağır şekilde yaralandı. Bu arada ilçede yapılan aramalarda AP 
Urfa Milletvekili M.Celal Bucak'ın evinde sekiz 
adet tabanca ve 300 
tabanca mermisi bulundu. 

Edinilen bilgiye göre ilk olay saat 11.00 sıralarında Kemaliye cadde- 

(Devamı sa.7,sü 4'de) 


Şıvancılar 
İran'a adam gönderiyor 


HABER MERKEZİ 
Hükümete karşı ayaklanmaları desteklemek amacıyla Şıvancılar olarak tanınan grubun İran' 
a adam göndermekte olduğu bildiriliyor 
Celal Taldbani ile sıkı ilişkileri olan ve daha önce de Talabani'den silah yardımı alan Şıvancılar, taraftarlarına, gitmek isteyenleri f: an'a gönderebileceklerini bildiriyorlar ve gidecek (Devamı sa.7, sü.10'da) 


devam eden direnis 


işçiler dün işbaşı yaptı Tekel işçileri taleplerini kabul ettirdi 


ISTANBUL (ÖZEL) 


Cevizli Tekel Sigara Fabrikasında 12 gündür 


abah s 
(Devamı sa.7, sü.8 de) 


Dün akşam vardiyasın- da 4 bin işçinin başlattığı direniş sırasında işçiler yetki sorununun bir an önce halledilmesini ve iş- 
, yerinde TKP yanlılarının sürdürdükleri tahriklere son verilmesini isteyerek ayrıca şu taleplerde bu- 

(Devamı sa.7, sü.9'da) 


ODTÜ” de öğrenim durdu 


© Gözaltına alınan öğrencilerin sorgusu sürüyor 


ANKARA (ÖZEL) 

Orta Doğu Teknik Üniversitesinde pazartesi günü çıkan olaylardan sonra, Sıkıyönetim görevlileri tarafından gözaltına alınan 400'den fazla öğrencinin sorguları sürüyor. Üzerinde silah yakalanan ve Hazırlık Okuluna kaçan öğrencinin ise gözaltına alınanlar arasında olmadığı öğrenildi. 

400'den fazla öğrencinin gözaltına alınması üzerine ODTÜ'de öğrenim durdu. 

OLAYLARIN 
GELİŞİMİ 

Pazartesi günü jandarma tarafından yapılan aramada üzerinde silah bulunan bir öğrenci,önce Hazırlık Okuluna kaçmış, burada jandarma tarafından yakalanmasından sonra ise bir grup tarafından yeniden kaçırılmıştı. 


(Devamı sa.7, sü.3'te) 


Nato Güneydoğu Avrupa Müttefik Kuvvetleri Komutanınındeğişmesi sırasında İzmir'de bir konuşma yapan Genel Kurmay Başkanı Evren Kara huv- 


vetleri Komutanı Ersin 'le 


Korgeneral Güneral: 
Barış ve refah istiyorsan, savaşa hazır olmalısın 


Evren:” Yakın komşumuzun NATO” nun askeri kanadına tekrar döneceğini görmekten memnun olacağımızı ifade etmek istiyoruz” 


İZMİR (ÖZEL) 

NATO Güneydoğu 
Avrupa Müttefik Kara Kuvvetleri Komutanlığına getirilen Korgeneral Sedat Güneral,dün düzen- 
(Devamı 52.7, sü.5'de) 


Öldürülen 


Haydar Şimşek'in 


anası: 


“OĞLUMUN BAŞINI 
BİNBAŞI YEDİ” 


© Binbaşı Demirel 
hakkında 32 
soruşturma açılmış 


5. SAYFAMIZ 


30 Ağustos 
Zafer Bayramı yarın kutlanıyor 


ANKARA (ÖZEL) 
30 Ağustos Zafer 
Bayramı, yarın törenlerle kutlanacak 
Zafer Bayramıyla ilgili hazırlıklar ve 26 
Ağustosta başlayan Zafer Haftası şenlik: zi sürüyor 
Bayramın genel pro vası Ankara'da dün şe- 


(Devamı 42.7, sü.3'te) 


Terkos Gölü ve tehdit 


Terkos İstanbul'un bir parçası gibidir. 
Milyonlarca İstanbullu bu gölün suyunu \ içer. Terkos hayatımıza öylesine girmiştir ki, İstanbul'da bütün çeşme sularına Terkos adı verilir. 

Şimdi bu göl İstanbul'un sağlığını tehdit eder bir hale geliyor. Eğer gerekli önlem alınmazsa 5 yıl içinde gölün suyunun kullanılamaz hale geleceği belirtiliyor. Yani İstanbul halkı önemli bir tehdit altın- 

| dadır. 
Yetkililer halkın sağlığı üzerine demeçler verip. toplantılar düzenliyorlar, Köy kahvelerinde halkın sağlığıyla ilgili bol sayıda afişler asılıdır. Halk sağlığı üzerine konferansların biri biter biri baslar. 
(Devamı sa.7, sü,5'de) 


Aydınlık 


N 


SİNA CILADIR 


Adalet bunun neresinde? 


Aşık Dertli'nin, "şeytan bunun neresinde" diye bir türküsü vardır; bilirsiniz. Dertli, bu türkü ile, sazın “şeytan işi" olduğunu ileri süren feodal beylere, yobaz sürüsüne karşı çıkar; sazın hangi ağaçlardan yapıldığını anlatır ve türkünün bir yerinde taşı gediğine koyar: "...Kadı gibi haram yeme/Şeytan bunun neresinde.. " 

Şu günlerde, türküsü yakılmadıysa bile yakılmasına çok birşey kalmayan bir olay, sadece hukukçularımızın değil, halkın geniş bir kesimi- nin ilgisini çekiyor. Olay, İnfaz Yasası ile salıverilen müebbet hükümlülerin, Adalet Bakanlığının girişimi ile yeniden tutuklanıp cezaevlerine konulması olasılığını içeriyor. Adalet Bakanlığının iddiasına göre, İnfaz Yasası, pratiğe "hatalı" uygulanmış mahalli savcılar "hatalı" tahliye kararları almışlar. Adalet Bakanlığı, bu görüşten hareket ederek, tahliye edilen müebbet hükümlülerden birisi aleyhine Yargıtaya başvuruyor ve "işe yarar" bir karar çıkartıyor. Peşinden basına bir açıklama: 

—Tahliye edilen müebbetlerin yeniden cezaevine konulması sözkonusu. — 

Hukuk otoriteleri, böyle bir şeyin "sözkonusu" olup olamayacağını açık. 
ladılar. Hukuk otoritelere göre, tahliye edilen müebbetlerin yeniden cezaevine konulması, yasalara ve hukuk kurallarına uygun değil. Gelin görün ki, Adalet Bakanlığı, sorunu, çektikçe çekiyor, lastik gibi uzatıyor. Sanırsınız ki, koskoca Adalet Bakanlığının işi-gücü kalmamış, uzun Yıllar cezaevlerinde ömür tüketen bir avuç rhüebbeti yeniden içeriye tikmak, başlıca sorunu! 

Oysa biz, Adalet Bakanlığının başlıca sorununun, özellikle tutuklu ve hükümlülerin daha insanca yaşama koşullarına kavuşturulması olduğunu sanırdık. Sözgelimi adli mekanizmayı halk nazarında yiyip tüketen rüşvet söylentilerinin önünün alınması, cezaevlerinin ıslahı, v.b. gibi... Adalet Bakanı Mehmet Can, bakanlık koltuğuna ilk oturduğu günlerde, bu doğrul. 
tuda. ilerisi için iyimser tahminlere yol açabilecek sözler ettiydi. Ama hepsi işte o kadar! Adalet Bakanı Mehmet Can, "mahkum babası" pozlarında oturduğu bakanlık koltuğunu gitgide, tutuklu ve mahkumların tüm umutlarını kıracak işlerde kullanma- ya başladı. Sayın bakanın, "af" sö- 


GAYRİMENKUL SATIŞ İLANI Kadıköy 1. İcra Memurluğundan 1978/870 


Kadıköy Küçükbak"alköyü 


£ aniktarındaki Avlulu kargir ev paraya çevrilmesi suretiyle Ka satış. mahallinde aşık artırm paraya cevrilecektir. 


ðy 1, 


İMAR DURUMU: İstanbul Belediyesi İmar Müdürlüğünün 10/10/1978 tarih 47/1109 sayılı imar durumunda söz konusu 301 parsel sayılı gayri menkul için 


Mahallesi 
çi mevkiinde Tapunun 11 pafta, 301 Parsel sayılı 373 
'otekli olup, rehnin 
İcra Dairesi suretiyle satılarak 


zünü ettirmemesini bir yana koyalım, $ tutuklu ve hükümlüleri zapturapt almak için yeni yeni girişimlerde bulunması, ilk yarattığı görüntünün adamı olmadığını ortaya koydu. 
Mehmet Can'ın "içinden kuş uçmayacak" cezaevleri düşlemesi ve bu doğrultuda girişimlerde bulunması, onun Adalet Bakanlarında mutlaka varolması gereken insan sevgisinden, hoşgörüden yoksun bir kişi olduğunu gösteriyor. Anlaşıldığı kadarıyla, sayın Adalet Bakanı, tutuklu ve hükümlülere salt zavtiye kafasıyla yaklaşıyor. 

Peki öyle de, sayın Adalet Bakanı, cezaevlerinde nerdeyse gelenek haline gelen yasa ve yönetmeliklere aykırı 


işleri olsun önleyebildi mi? Bugün § 


Türkiye'deki hangi cezaevinde kumar oynanmıyor, hangi cezaevinde rüşvet yok, hangisinde esrar, afyon satışı yapılmıyor, hangi cezaevinde dizi dizi sustalılar, Bursa kamaları ve hatta tabancalar yok, hangisinin sağlık sorunu ve gıda sorunu çözümlenmiş, hangisinin? Bu soruların cevaplarını hemen her gün gazetelerde görebiliyo- | ruz. Eğer dikkatli bir gazete okuru ise, sayın Mehmet Can da görebilir. 
Ve zaptiye kafası ile Adalet Bakanlığı yapma çabalamasının. adli mekaniz- 


manın zaptiye hanesine düşen işleri- © nin bile üstesinden gelemediğini öğ- ; 


renebilir. 

Adalet Bakanı Mehmet Can, yasahr hükümlüler aleyhine işletme girişimlerini bırakmalıdır. Tamtersi, tu-- tuklu ve hükümlülerin yeniden topluma kazandırılması için gerekli önlemleri alma yolunu tutmalıdır. 

Özgürlüğe kavuşmanın heyecanını henüz yüreklerinde taşıyan bir avuç müebbete; "'Kafamızı kızdırmayın, hepinizi derhal içeri alırız" demek marifet değildir. Marifet her şeyden 


önce birer insan olan mahpuslar in- & 


sanca yaşama koşullarına kavuşturmak ve yasal olanakları mahkumlar lehine işleterek onları yeniden topluma kazandırmaktır. 

Sayın Mehmet Can, bu güne kadar hiç cezaevine düştü mü acaba, bunu bilemiyoruz. Ama insandır hu, gün gelir düşebilir. Ve sanırız müebbetlere karşı takındığı tavrın ne denli yanlış bir tavır olduğunu, bütün boyutları ile ancak o zaman öğrenebilir. 

Nazım'm dediği gibi, "mahpusluk zor zenaattir" sayın Mehmet Can, zor!.. 


Köy l- 


tar. 


18 Ağustos tarihli 
Cumhuriyet gazetesinde Mehmet Kemal'in "Bir de Bunlar Çıktı" başlıkli yazısı yayınlandı. Yazı olumsuz aydın tutumuna ömek olması açısından öğretici. Bu yüzden üzerinde durmak gerekiyor. 

Yazar, Kartal Kültür Şenliği'nde düzenlenen imza gününde üniversiteli gençlerle konuşur. Olayı yazarın ağzından dinleyelim: "Bir sosyal-emperyalizm lafıdır gidiyor. 
Bir türlü anlam veremiyorum, Sonunda sordum: 
"Bu sosyal-emperyalizm de neresi?'"" 

Mehmet Kemal,sosyalemperyalizmin 'neresi olduğunu öğrendikten son rada oturmuş bir yazı yazmış. Yani kısacası konuyu biraz hafife almış. 
Çünkü yazarın sosyalemperyalizmin ne demek olduğunu ilk olarak o gençlerden öğrendiğine pek olanak tanımiyorum. 
Böyle olması için en az 
10 yıldır gözlerini ve kulaklarını kapayıp, evinden dışarı adımını atmamış olması gerekir. Böyle olsa bile bu kadar kısa bir süre içinde (Şenlik 4-11 Ağustos tarihleri arasında yapıldı) sosyal-emperyalizmin "saçmalığı" üzerine bir yargıya varıp yazı yazmasını, sorumlu aydın cesaretiyle karıştırmamak gerek. Ama yazar sorunu hafife almakla neyi kanıtlamak istiyor? 
Yazının bütünü, taşıdığı çelişki ve bilgi yoksunluğundan dolayı amacı ne 


- olursa olsun yazarın tu- 


tumunu boşa çıkarmıyor mu? 

Burada sosyal-emperyalizm üzerine uzun uzun açıklamalara girecek deilim. Ben yalnızca yazarın bazı görüşleri üzerinde durmak istiyorum. 

M. Kemal "Acaba Sov yetler Birliği bizim nemi-. 


İLAN 
BURDUR VALİLİLİĞİNDEN : BAYINDIRLIK BAKANLIĞI YAPI İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜNÜN: 


19/2/1978 tarih 16205 sayılı Resmi Gazete'de yayınlanan yönetmenliğe göre toplu yer'eşik alanların tesbitigerektiğindenve bu konudaki çalışmalar Planlama ve Harita Müdürlüklerince sürdürüldüğü, söz konusu parselin de bu kapsama girip girmeyeceği bilinmediği, bir müddet sonra müracaat halinde inceleneceği İmar Müdürlüğünce bildirilmiştir. 


EVSAFI: Söz konusu gayrimenkul Kadıköy Küçükbakkalköy Mahallesi Köy içi mevkiinde fırın sokağın- da mahallen 12 kapı nolu, altında bilir ekmek fırınının bulunduğu betonarme olarak Inşa edilmiş Iki katlı binadır. Binanın alt katında önde fırın arkada hamurha- ne mevcuttur. ön cephede fırının yanından kargir merdivenle ikinci kata çıkılmaktadır. İkinci katda Önde ve arkada birer daire mevcuttur. ön cephedeki daire 1 salon iki yatak odası, mutfak, banyo ve WC mahallinden ibarettir. Arka daire de ise 1 salon, üç yatak odası mutfak banyo WC mahallinden ibarettir f 


Odaların ve salonların zeminleri marleyle, diğer kısımların zeminleri Karo mozaikle döşenmiştir. Ve binada su ve elektrik - tesisatı mevcuttur. 


KIYMETİ : Satışa çıkarılan gayrimenkulun tamamı: 1.850.000.00.-TL'dir. 


Satış şartları: 


1-Satış 9/10/1979 Şalı günü sâat 14.00'den 14.30'a kadar Kadıköy 71. İcra Dairesinde açık artırma suretiyle yapılacaktır. Bu artırmada tahmin edilen kıymetin % 75'ni ve rüçhanlı alacaklılar varsa: alacakları mecmuunu ve satış masraflarını geçmek şartı ile ihale olunur. Böyle bir bedelle alıcı çıkmazsa en çok artıra- nın taahhüdü baki kalmak şartiyle 19/10/1979 Cuma günü aynı yerde saat 14.00-14.30 de ikinci artırmaya Çıkarılacaktır. Bu artırmada da rüçhanlı alacaklıların alacağını da satış masraflarını geçmesi şartiyle en çok. 
artırana ihale olunur. 


2- Artırmaya iştirak edeceklerin tahmin ediler kıymetin %10'u nisbetinde pey akçesi veya bu miktar kadar milli bir bankanın teminat mektubunu vermeleri lazımdır. Satış peşin para iledir, alıcı istediğinde 20 gü-- nü geçmemek üzere mehil verilebilir. Dellaliye resmi 

, Ihale pulu, tapu harc ve masrafları alıcıya aittir. Birikmiş vergiler satış bedelinden ödenir. 


3-İpotek sahibi alacaklılarla diğer ilgililerin (+) bu gayrimenkul üzerindeki haklarını hususiyle faiz ve masrafa dair olan iddialarını dayanağı belgeler ile onbeş gün içinde dairemize bildirmeleri lazımdır, aksi tak- 
—dirde hakları tapu sicili ile sabit olmadıkça paylaşma- dan hariç bırakılacaklardır. 


4-Satış bedeli hemen veya verilen mühlet içinde ödenmezse Icra ve İflas Kanununun 133. maddesi gere- 
—ğince ihale feshedilir . İki ihale arasındaki farktan ve 
610 faizden alıcı ve kefilleri mesul tutulacak ve hiç bir 
ie hacet kalmadan kendilerinden tahsil edilecektir. 


5- Şartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık olup masrafı verildiği takdirde isteyen alıcıya bir örneği gönderilebilir. 


_6- Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderecatını kabul etmiş sayılacakları, başkaca bilgi almak isteyenlerin 978/870 sayılı dosya numarasiyle memurluğumuza başvurmaları ilan olunur. 
dc.İf.K,126) 


(H) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir. 


(Basın: 6229-856} 


4) Eksiltmeye girebilmek için isteklilerin : A) Her iş için hizalarında yazılı geçici teminatlarını, 


BİRAZ CİDDİYET 
YA DA ÖĞRENMESİNİ BİLMEK 


Naci Can 
Eleştirmen 


zi sömürüyordu:” diye soruyor. Aklıma Orhan Kemal'in Bereketli Topraklar Üzerinde adlı romanı geldi. Romanın kişilerinden Zeynel şöyle der: '. . . ben eşek olduktan sonra, palan vuran mı bulunmaz?' Öyle değil mi? Sahip olduğu değerlerin farkına varmayan ülkelerın bu değerlerini sömürmek isteyecek bir emperyalist ülke çıkacaktır. Buna karşılık, geri kalmış ülke aydınlarının en önemli görevlerinden birisi de, halka bu değerlere sahip çıkma ve emperyalizme direnme zorunluluğunu kavratmak değil midir? Ama her şeyden önce aydınların bu bilince sahip olmaları gerekir. Yazar, Sovyetler Birliği ile en çok ticaret anlaşması imzalayanın Demirel olduğunu söyleyerek bir de şaka yapiyor: 'Sovyetler Birliği bizi değil, biz sömürsek sömürsek Demirel aracılığıyla Sovyetler'i sömürmüşüzdür. Bu sözlere ne denir? 
Yazar kendini avutmak 


mı, yoksa emperyalizme teslimiyet (o bayraklarını kaldıran politikacıları aklamak mı istiyor? 

M. Kemal, Sovyetler Birliği'nin iki ayrı dönem de ülkemizlegiriştiği ekonomik ilişkileri kıyaslarken tarihsel ve ekonomik gerçeklerden habersiz görünüyor. Sosyalist Sovyetler Birliği'nin ulusal ekonomimizin güçlenmesine hizmet eden yardımlarıyla, Rus sosyal-emperyalizminin ülke ekonomisinin başına bir bela olan ve kaynaklarımızın inanılmayacak kadar bo- 


, 1) Aşağıda durumları yazılı bulunan devlet yapıları 2490 sayılı kanun ve bu kanunun bazı maddelerini değiştiren 22 sayılı kanun hükmündeki kararname gereğince kapalı zarf usulü ile hizalarında gösterilenler de 
527 sayılı kanuna göre ileriki yıllara sari olarak eksiltmeye konulmustur. 


2) Eksiltme aşagıua yazılı gün ve saatlerde Burdur Bayındırlık Müdürlüğü ihale Komisyonunca yapılacak- 


3) Eksiltme şartnamesi ve diğer evrak mesai saatları içinde Burdur Bayındırlık Müdürlüğünde görülebilir. 


şa harcanmasına -ve sömürülmesine yol açan 'yardım'larını birbirine karıştırmamak gerek. Ter. 
sine ikisi arasındaki ayrım, sosyalizm ile sosyalemperyalizm arasındaki ayrımı anlamamıza yardım edecektir. M. Kemal, bir yılda 600 milyon kâr 
eden, buna karşılık 10 
milyar liralık enerji tüketen © Seydişehir Alüminyum Fabrikasını örnek olarak seçerken çürük tahtaya basmış doğrusu, Yazar üstünde durmamış ama Sovyetler Birliği'nin ülkemize açtığı kredilerin nasıl bir sömürü mekanizması oluşturduğu da üzerinde dikkatle durulmasını gerektiren bir konu. Ancak bunun üzerinde burada durmayacağım. 

M. Kemal ülke gerçeklerine gözlerini kapayan tutumunu dünyaya bakarken de sürdürüyor. 
Sosyal-emperyalizm tartışmalarına, Çin-Sovyet 'dalaşı' diyor. Bu görüşe karşılık bir iki örnek vermek yeterli olur kanısındayım. Rusya, Afganistan'da halkın üzerine napalm bombaları yağdırır ken, sağladığı destekle Kamboçya'yı Vietnam'a işgal ettirirken, Orta Doğuda Talabani gibi uşakları aracılığıyla yeni mevziler kazanmaya çalışırken bütün bunları Çin-Sovyet 'dalaşması' olarak nitelemek doğru mudur? 
Aslında fazla uzaklara gitmeye gerek yok. Ülkemizdeki anarşiyi doğrudan kışkırtan ve beşinci kollarına 'savaş komiteleri' kurma emrini veren Rusya, yoksa Çin-Sovyet 'dalaşmasını" ül- 


kemize sıçratmak niyetinde midir? Hayır, bütün bunlar bir 'dalaşma'dan çok, sosyal-emperyaliz- - min dünya çapında giriştiği saldırının sadece birer kanıtıdır. Yeri gelmişken söylemekte yarar var, Afganistan'daki mollalar bugün tüm dünyaya pahası kanla ödenen bir ders veriyorlar, tabii öğrenmesini bilenlere. 

Ayrıca M. Kemal,Bulgaristan, Romanya ve Macaristan'ı gençlere örnek olarak gösterirken içine düştüğü çelişkilerin ayrımına varmış görünmüyor, Birinci çelişkiye Romanya gibi bağımsızlığına düşkün bir ülkeyi, Macaristan ve Bulgaristan gibi tamamiyle sosyal-emperyalizmin hegemonya ve sömürüsü altındaki ülkelerle bir arada saymakla düşüyor, Bir de akla şu soru takılıyor: "Yıllardır Rusya'nın işgali altındaki Çekoslovakya'yı hangi ülkeler arasında saymak gerekir?' Yazarın düştüğü diğer bir çelişki de Brejnev doktrini denen "'Sınırlı Egemenlik' teorisini ve "Sosyalist İşbölümü' denen Rusya'nın Doğu 
Avrupa ülkeleri üzerindeki siyasi ve ekonomik hegemonyasını gizlemeye yarayan teorik kılıfları unutarak, bu ülkelerin "ulusal üniteleri içinde kendi sosyalizmlerini kur. 
tarmaya. . ' çalıştıklarını söylemesi, M. Kemal,kimleri tekzip ettiğini biliyor mu? 

Başladığım o noktaya dönmek istiyorum. M. 
Kemal sorunu biraz hafife almış. Ama sorun önemli. Çünkü söz konusu olan, her şeyin üzerinde tutulması gereken şey ülkemizin bağımsızlığıdır. 
Bu Konu her türlü kendini beğenmişlikten uzakta ve ciddiyetle ele alınması gereken.bir konu dur, Ülkemiz aydınları ve sanatçıları bağımsızlık ve demokrasi mücadelesinde olumlu ve önemli bir rol oynamışlar, bu yüzden de bağımsızlık ve demokrasi düşmanı güçlerin baskılarına ve saldırılarına göğüs germek zorunda 


kalmışlardır. M. Kemal de bu baskıları görmüş, yaşamış ve hatta kendi kuşağının başından geçenleri Acılı Kuşak adlı kitabına konu etmiştir. 
Aydınlarımız ve sanatçılarımız,içinde çeşitli güçsüzlükleri ve hataları barındırsa da bu geçmişlerinden dolayı gurur duymalıdırlar. Ama bence kendi gururumuzu geçmişte değil, gelecekte aramalıyız. Bunun için her şeyden önce kendini begenmişlikten kurtulmak gerekir, Bunun anlamı ise şudur: Öğrenmesini bilmek, Bu yüzden M. Kemal'le görüşen, ondan folklor üzerine birşeyler öğrenmek isteyen gençlerin tutumundan öğren mek gerekir. M. Kemal ise başından hatalıdır. 
İmza günleri konusundaki görüşü bunun- kanıtıdır. 
Yazarların durumunu 
"müşteri bekleyen pazarcılar gibi' görüyor. Kuşkusuz imza günlerinin kitap satışını artırmak gibi ticari bir amacı da vardır, Yazarlar da kitap larının çok satılmasını, dolayısıyla çok okunmasını isterler. Ama bu iste ğin yalnızca ticari bir kaygıdan doğduğu sanırım şimdive dek kimsenin aklına gelmemiştir. Ancak bu imza günlerini okurla bir diyalog kurmak, okur dan bir şeyler öğrenmek ve onlara bir şeyler öğret mek için bir araç olarak kullanmak yazarın elindedir. 

M. Kemal'in tutumu- nun gençlerin davranışını değiştireceğini pek sanmiyorum, Daha pek çok genç ondan ve başka yazarlardan bir şeyler öğrenmek isteyecek ve öğrenecektir, Burada yazarin olumsuz bir öğretmen olabileceğini de göz den uzak tutmayalım. 
Ama yazarlar, sanatçılar okurlarından bir şeyler öğrenmek isteğiyle bu görüşmelere sarılırlar- sa sonucun çok daha verimli olacağını göreceklerdir. Sorunu M. Kemal açısından koyarsak, biraz fazla kitabi olan gençleri yaşamın gerçeklerine az da olsa yaklaştırmak hiç de küçümsenecek bir başarı olmayacaktır. Ama bunun için her şeyden önce yaşamın gerçeklerini bilmek gerekir. 


B) 1979 yılına ait Ticaret ve Sanayii Odası belgelerini, 


zarta koymaları lazımdır. 


misyonu Başkanlığına vereceklerdir. 


nuna kadardır. à 


Telgrafla müracaatlar ve postada vaki gecikmeler kabul edilmez. 


C) (Her iş için ayrı ayrı olmak üzere) Müracaat dilekçeleriyle birlikte verecekleri eksiltme şartnamesinde belirtilen ve usulüne göre hazırlanmış olan Yapı Araçları, Teknik Personel, Taahhüt, Sermaye ve Kredi im- i kanlarını belirten Mali Durum Bildirileri ile Bayındırlık Bakanlığından almış oldukları, keşif bedeli kadar işin eksiltmesine girebileceklerini gösterir Müteahhitlik karnesi aslını ibraz suretiyle Burdur Bayındırlık Müdülüğü ''Belge Komisyonundan" alacakları "Eksiltmeye Girme Belgesinin" teklif mektupları ile birlikte 


5) İstekliler teklif mektuplarını ihale saatinden bir saat evveline kadar makbuz karşılığında İhale Ko- 


6) Eksiltmeye Girme Belgesi alınması için son müracaat 10 Eylül 1979 PAZARTESİ günü mesai saati so- 


Keyfiyet ilan olunur. 


Son 
1. Keşif Geçici İhale gin Mür. Karne İşin Adı ve Yeri Bedeli Sirayeti Teminatı ve saati Ta. Grub Mrk. İl Teknik Zir. 1979-80- 13.9.1979 Merkezi 16.250.000 — 1981 487.500 — 10.30 19.3.1979 Cc Burdur-İmam Hatip 13.9.1979 ikmal İnşaatı 1.200.000. — = 36.000.— 17.3% 10.9.1979 Cc Tefenni 12 Ders, Gnl, 14.9.1979 Lise İnşaatı 13.565.000 — 1979-80- 406.950— 10.30 10.9.1979 Cc Yeşilova hükümet konağı 1979-80- 14.9.1979 13.705.000 — 81-82 411.150 15.30 10.9.1979 c Kozluca 2. Kad. Temel 17.9.1979 Eğitim Okulu 6.500.000. — 1979-80- 195.000.— 10.30 10.9.1979 c Tefenni Tarım Ms, Ok. 17.9.1979 
3. kısım ikmal inş. 4.590,000.— 1979-80- 137.700.— 15.30 10.9.1979 c Burdur Polis Karakol 18.9.1979 ve loj. inş, ikmal 2.540.000.— 1979-30- 76.200.— 10.30 10.9.1979 c 
| Gölhisar Hakim. ve 18.9.1979 
Savcı Lojmanı 4.850.000.— 1979-80- 145.500 15.30 10.9.1979 c Ağlasun Hakim ve 199.1979 Savcı Lojmanı 4.850.000.— 1979-80- 145.500.— 10.30 10.9.1979 c Yeşilova Hakim ve 19.9.1979 Savcı Lojmanı 4.850.000.— 1979-80- 145.500.— 15.30 10.9.1979 Cc Burdur 16 Derslikli . 20.9.1979 Lise ek pav. inş. 7.150.000 — 1979-80- 232 500— 10.30 10.9.1979 (0) 


İl Veteriner Sağlık 


Merkezi 9.450.000 — 1979-80- 


283.500 — 


20.9.1979 
15.30 


10.9.1979 Cc 


(Basın:20223-855) 


r 


HAKİMLİĞİNDEN 
Dosya No:978/488 


lerinden Av. Mustafa Yetkin tarafından Kseni Progaki (Ölü)nin mallarının hazineye devri konusunda açılan davanın yapılan duruşmasında : 


Hazine vekili dava dilekçesinde Bakırköy Şevketiye Mahallesi E. Mesadet Y. Kulüp sokağında kain 41 pafta 313 ada 1 parsel sayılı 87, 
14 M2. miktarındaki ahşap iki ev ve dükkanını 
halen 2/3 hissesi Kseni Progaki uhdesinde kayıtlı olduğu adı geçen 9.1.1974 tarihinde mirasçı bırakmadan öldüğünü bu sebeble Kseni Progaki'in mallarının hazineye devrine karar verilmesini talep etmiş ve yapılan zabıta tahkikatı sonunda varislerinin tespit edilemediğinden iş bu gayri menkulde ilgisi bulunanların (varisleri - nin) mahkemeye bildirmelerinin temini için ilanen duyurulmasına ve duruşmanın 21.11. 1979 
saat 11.05 e bırakılmasına mahkemece karar verilmiştir. 

İşbu karar dairesinde bu gayri menkul ile ölü Kseni Progaki'nin varisleri veya gayri menkul ile ilgileri olanların mezkün günde mahkemeye müracaatlarının temini hususunda keyfiyen ilan olunur. 6.7.1979 

B— 20188—853 


r 


Izafetle Istanbul Muhakemat Müdürlüğü vekil- 


BAKIRKÖY ASLİYE 1. HUKUK 


İSTANBUL SULAR İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜNDEN KABLO VE BOBİN TELİ SATIN ALINACAKTIR 


İdaremiz gereksinimi , 

Çeşitli kablo ve bobin teli kapalı teklif alınmak süretiyle satın alınacaktır. 

Tahmini tutar 270.00.TL geçici güvence 20. 
250. TL'dir. 

artname ve malzeme listesi İdaremiz Ticaret İşleri Dairesi Müdürlüğünden bedelsiz olarak temin edilebilir. 

İhalemize katılmak isteyenlerin teklif zarfına İdare veznesine yatıracakları geçici güvence makbuzunu eklemeleri ve bu suretle kapalı tekliflerini en geç 6 EYLÜL 1979 PERŞEMBE günü saat 11.00'e kadar Beyoğlu İstiklal Caddesi 379 no. da İdaremiz Zabıtlar ve Kararlar Bürosu Müdürlüğüne vermeleri gerekmektedir. 

İdare ihaleyi yapıp yapmamakta veya dilediğine yapmakta serbesttir. 

B—20157—851 


| 


lütfü oflaz 


Ah bir anlasa! 


Soşyalist aydınlar, devrimci delikanlılar sık-sık yakınmakta: y 

"Halk bizi anlamıyor ki. .. Ah bir anlasa!” 

Anlamaz tabii. = 

Çünkü siz halkın anlayacağı dilden konuşmuyorsunuz ki. i 

Sosyalizmi onun anlayacağı şekilde; basit örneklerle, sade cümlelerle anlatmryorsunuz ki. 

Ya ne yapıyorsunuz? 

Kullanıyorsunuz halkın anlamayacağı felsefi kitap dilini. 

Kullanıyorsunuz halkın hiç duymadığı Marksist terimleri. 

O zaman da halkla diyalog kuramıyorsunuz ki. 

Vıyecegimiz şu ki: 

“Acaba halk mı sizi anlamıyor, yoksa siz mi halka kendinizi anlatamıyorsunuz?" 

İşte bütün mesele bu soruda gizli. 

* kk 

Örneğin halk görüyor, duyuyor, okuyor. 

Rusya, Çekoslovakya'yı yıllardır işgal altında tutuyor. 

Halk da bu ve buna benzer olaylara bakıp, kendi kendine soruyor: 

"Yoksa sosyalizm de, kapitalizm gibi işgalci bir sistem mi?" 

Değil tabii. 

Ne var ki, bu tip emperyalist girişimlere kalkışan Rusya acaba hâlâ sosyalist mi? 

İşte bunu halkın anlayacağı bir biçimde izah etmeli: 

Sosyalizm; bir ülkenin, bir başka ülkeyi işgal etmesini, sömürmesini kökünden reddeden bir rejim değil mi? 

Evet öyle, 

Öyleyse Rusya'nın yaptıklarına-ne demeli? 

Rusya, sosyalist 

Değilse ne? 

Emperyalistin ta kendisi. 

Bunu da şöyle örneklemeli: 

Amerika emperyalist mi? 

Emperyalist. . 

Niçin emperyalist? 

Çünkü dünya halklarını sömürüyor. 

Yabancı ülkelerde darbeler tertipliyor. 

Daha da olmadı mı, o ülkeleri işgal ediyor. 

Peki ya Rusya ne yapıyor? 

O da, Amerika'nın yaptığının aynısını yapıyor. 

Afganistan'da olduğu gibi, darbeler tertipliyor. 

Çekoslovakya'da olduğu gibi, başka ülkeleri işgal ediyor. 

Şu halde Rusya'nın, emperyalist Amerika'dan ne farkı kalıyor? 

kkk 

Şimdi sosyalist bir ülkenin, hem kendi halkına ve hem de dünya halklarına uygulamak zorunda olduğu politikayı bir kere daha belirtmeli: 

Sosyalist bir ülke, ağzına kilit vurmaz. 

Her ağzını açanı tımarhanelere tıkmaz. 

Yabancı ülkelerde askeri üsler kurmaz. 

Yabancı denizlerde savaş filoları dolaştırmaz. 

Başka ülkeleri işgal altında tutmaz. 

Bütün bunları yaparsa, zaten sosyalist olmaz. 

Onun içindir ki Rusya; sosyalist degil, revizyonist ve sosyal-emperyalist bir ülke. 

Bilenler, bilmeyenlere anlatsın bu şekilde. 


değil demek ki. 


kendi halkının 


SOLDAN SAĞA: |) Patlamalı motorlarda akaryakıtın buhar haline gelip hava ile karıştığı aygıt. 2) 


Arı beyi- Tersi ABD Dışişleri Bakanının soyadı. 
3) Tersi ışık, parıltı - Dolayı - Tersi rüzgara emir. 
4) Akdeniz bölgesinde bir ova ve göl adı - Litrenin kısa yazılışı - Nam, şöhret, 5) Tekrarlamak - Bir harfin okunuşu. 6) Çiçekleri ilaç, yaprakları sebze olarak kullanılan bir kır bitkisi. 7) Bir müzik aleti - Sözcük. 8) Kan emici asalak bir hayvan - Gerçek, halis - 

İnce ve keskin ses. ` 

YUKARIDAN AŞAĞI: 1) Kuzeybatıdan esen sert rüzgar. 2) Tıp dilinde kansızlık - Sicim, 3) Arıtım evi. 4) 

Babanın yarısı - Tersi futbolda bir mevki, 5) Tersi örmek işi - Kir izi. 6) Tersi uluslararası nakliyat yapan 

kamyonlara verilen ad - Bir coğrafi bölgemiz. 7) Tersi 

fani. 8) Hiçbir lekesi olmayan, pırıl pırıl. 9) Çocukları 

korkutmak için uydurulmuş bir hayali yaratık - Kötü 

söz (eski dil). 10) Kimyada Radon'un imgesi - Ata. ll). 
Sinirli, sinirsel. 12) Yardakçılar - Uzak. 
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Aydınlık 


Afganistan'ın güneyinde Taraki rejimine b bildirildi. 

Afgan gerillaları başkent Kabil ile Kandahar arasındaki yolda bir otobüsü durdurdular, Bu den açılan ateşe gerillaların karşılık vermesi sonucu otobüs y İyi haber alan kaynaklar otobüste Taraki'nin partisi ol 


kişinin öldü 


Demokratik 
Kamboçya 
Devlet 
Başkanı 
Samphan, 
Sihanuk'un mücadeleye katılmasını istedi 


VİYANA (THA) 
Demokratik Kamboçya Devlet Başkanı Kiyo Samphan, hükümetinin 
3 milyon kişiyi öldürdüğünü yalanladı ve işgalci Vietnam kuvvetlerini ülkeden temizleme savaşına Prens Sihanuk' 
un da katılmasını istedi. 


Viyana'ya Belgrad'tan gelen Samphan, Prens Sihanuk'a 15 Temmuz ve 
21 Ağustos tarihlerinde 
olmak üzere iki mektup gönderdiklerini, kendisin- den yanıt beklediklerini ve Vietnamlıları ülkeden temizlemek amacıyla Büyük Ulusal Birlik Kampanyasına katılacağından umutlu olduklarını belirtti. 

Kiyo Samphan,iktidara geldikleri 1975 yılın- 
dan beri hükümetinin 3 
milyon kişiyi öldürdüğü- ne ilişkin bir gazetecinin sorusuna gülerek: "Bu Vietnamlıların Kamboçya" 
ya saldırı için gönderdikleri 200 bin askeri gizlemek amacıyla uydurdukları yalan ve iftiradır." 
yanıtını verdi. 


Yunanistan'ın 
NATO askeri kanadına dönüşüyle ilgili temaslar başlıyor 


ATİNA (AA) 
Yunanistan'ın NATO' 
nun askeri kanadına dönüşüyle ilgili görüşmeletin eylül ayı ortalarında başlayacağı bildirildi. Gö rüşmeleri yürütecek olan 
3 Amerikalı uzman, eylül ortalarında Atina'ya gelecek ve Yunan hükümet yetkilileriyle görüşmelere başlayacak. Yunan hükümet sözcüsü, gelecek 3 uzmanın Yunanistan'ın, örgütün şskeri kanadına dönmek için ileri sürdüğü koşullara cevap getireceklerini söyledi. 


SİYASAL DANIŞMA 
GRUP TOPLANTISI 


Öte yandan NATO siyasal danışma grup toplantısının 24-29 Eylül tarihleri arasında Atina'da yapılacağı açıklandı, Bu toplantıya NATO ülkelerinden 31 uzman ve temsilcinin katılacağı kayde 


dildi. | 


Taraki rejimine karşı mücadele eden Müslüman gerillalar. 


Afganistan'daki çarpışmada 50 kişi öldü 


İSLAMABAD (AA) 


AJANSLAR 

Lübnan'da önceki gün sağlanan ateşkesin, İsrail topçu ateşiyle yeniden 


bozulduğu bildiriliyor. 
Beyrut radyosu İsrail birliklerinin Lübnan'ın 


güneyindeki Sur kentini yeniden top ateşine tuttukları haberini verdi. 
Radyo, haberinde can kaybı ya da hasar olup olmadığını belirtmedi. 
Lübnan'da dört gündür süren şiddetli çarpış malar sonucu 26 Ağustos günü BM'nin Barış Gücü aracılığıyla önceki gün ateşkes ilan edilmişti, 
Bu arada Begin, saldırı- 


E 


Norodom Sihanuk 


1973'te Cezayir'de yapılan Bloksuzlar Konfe; ransı. 


BLOKSUZ ÜLKELER 
KONFERANSI HAZIRLIK TOPLANTISI BAŞLADI 


Konferansa İsveç de katılıyor 


HAVANA (AA) 

Bloksuz Ülkeler Konferansının elçilik düzeyinde yapılan hazırlık toplantısı dün Havana'da başladı. Hazırlık toplantısı, Dışişleri Bakanları düzeyinde yapılacak olan toplantıyla sona erecek. Konferans ise 3 Eylülde açılacak. 

Bloksuzlar hareketinin 87 üyesi bulunuyor. 
Yapılacak olan toplantıya 8 yeni üyenin daha katılacağı belirtildi. Bazı ülkeler de toplantıya gözlemcilerini yollayacaklar. 

Bloksuzlar doruğunun ev sahibi Küba bir haf. 
ta önce harekete üye ülkelere 76 sayfalık bir tasarı sunmuştu. 


KONFERANSA İSVEÇ DE KATILIYOR 


Öte yandan İsveç Dışişleri Bakanlığı, İsveç' in bloksuz ülkeler toplantısına katılması için yapılan çağrıyı kabul ettiğini açıkladı. 

sveç heyetinin başkanlığını hükümet üyelerinden Leif Leifland yapacak ve heyette İsveç' ` Da Büyükelçisi Thord Bengtsson'da buluna- 


larla ilgili olarak yaptığı açıklamada İsrail saldırısı nın ülkeyi "savunmak" amacıyla yaptıklarını ileri sürdü. Begin "Ülkeyi savunmak için saldırıyı beklememek lazım" dedi. 
Begin, FKÖ'nün tanınmasının ''Yahudi soykırımını" tanımak olacağını da öne sürdü. 


NORVEÇ BARIŞ 
GÜCÜNDEKİ 
ASKERLERİNİ GERİ 
ÇEKEBİLECEK 


Norveç Savunma Baka nı Rolf Hansen ,Lübnan' 
daki çarpışmaların sürmesi halinde Norveç'in Barış Gücünde bulunan askerlerini geri çekeceğini 


, açıkladı. 


Norveç Savunma Bakanı geçen kasım ayında Lübnan'da yaptığı incelemeler sirasında çarışmaların asıl nedeninin srail ve Sağcı Hıristiyan milisleri olduğunu belirtmişti, 

ABD ESKİ ADALET 

BAKANI İSRAİL'E 

ASKERİ YARDIMIN 

KESİLMESİNİ İSTEDİ 


ABD eski Adalet Baka. 


nı Ramsey Clark, İsrail'in Lübnan'a yaptığı saldırılarına son vermemesi halinde ABD'nin İstail'e askeri yardımı kesmesi çağrısında bulundu. 
Lübnan'a yaptığı gezi- den dönen Clark, New 


York'ta yaptığı basın top- 


lantısında İsrail'i ABD ile karşılıklı savunma anlaşmasını olduğu kadar, Cenevre sözleşmesini deçiğnemekle suçladı. Clark 
"Bu anlaşmaya göre İsrail ABD'den aldığı silahları sadece savunma amacıyla kullanmalıdır” dedi. , 

Eski Adalet Bakanı ile Lübnan gezisine katılan bazı araştırmacı ve profösörler, 22 Nisandan bu yana İsrail'in Lübnan'a karşı giriştiği ağır bombardıman saldırıları ile haksız bir politika izlediğini kaydettiler. 


Meksika'da tropikal fırtına 
22.000 aileyi etkiledi 
MEKSİKA (AA) 
Meksika'nın oVeracus eyaletinde 27 Ağustos günü meydana gelen su baskınları yöreyi alt-üst 


etti ve 20 binden fazla aileyi etkiledi. 


Şiddetli yağmurlar sonucu oluşan seller Coatzacoalcos ırmağını taşırdı ve bu bölgedeki karayolu şebekesini 2 milyon dolardan fazla zarara yol açacak şekilde bozdu. Minatitlan kentinin ise yarısının sular altında olduğu gelen haberler arasında. 


ağlı kuvvetlerle Afgan gerillaları arasında çıkan çatışma sonucu 50 


sırada otobüs için- 


andı ve biri Afganlı gerilla olmak üzere 50 kişi öldü. 
an Halk Partisi üyelerinin de bulunduğunu bildiriyorlar. 


İsrail birlikleri “ateşkes”e 


rağmen yine saldırıya geçti 


© ABD eski adalet bakanı, saldırıları 
| Oo sürdürdüğü taktirde, İsrail” e 
silah yardımının kesilmesini istedi 


Homeyni 
Kürt liderleriyle görüşmeyi reddetti 


© Paveh. Sanandaj, Sakez ve Marivan ordunun 


denetiminde 


TAHRAN 

Ajanslar İran'ın batısında yer alan Mahabad kentinde ayrılıkçı Kürtleri temsilen Tahran'a giden heyetle,İran hükümet yetkilileri arasındaki gö- 


srüşmelerin olumlu geçti- 


ğine dair haberler verirken, Ayetullah Homeyni temsilcilerle görüşmeyi reddetti. è 

Homeyni yaptığı açıklamada, anlaşmaya niyeti olmadığını, ayaklanma- nın ise kesinlikle bastırılması el söyledi. 
Homeyni ran slam Cumhuriyetinin Sesi Radyosundan yayınlanan mesajında ''Karşı-devrim: ci, caniler" olarak nitelediği ayrılıkçı Kürtlerin en ağır biçimde cezalandırıl: malarını istedi. 

Homeyni, çarpışmaların sürdüğü bölgeye incelemelerde bulunmak üzere tam yetkili kıldığı Seyit Hüseyin Kirmani.başkanlığında bir heyet gön derdi 

KÜRT HEYETİNİN 

İSTEKLERİ 
Öte yandan ayrılıkçı 


Kürtleri temsilen Tahran' 
a giden beş kişilik heyete yakın çevreler, heyetin İran hükümetine barışın sağlanması için üç maddelik bir plan sundukla- 


rını o bildiriyorlar. Bu maddeler şöyle: 
Bölgede, Kürt olma- 


yan bütün devrim muha fızları geri çekilmeli, 

Hükümet kuvvetleri, 
Mahabad kentine girme meli ve civardaki mevzilerinde kalmalı, 

Devrim Mahkemeleri Başsavcısı Şeyh : Sadık Kalkali bölgeden derhal ayrılmalı, 

Heyet üyelerinin bu istekler kabul edildiği takdirde bölgede ateş-kesin derhal osağlanabileceğini söyledikleri | bildirilivor. 

MOSKOVA YANLISI 

PARTİ ÜYESİ 12 

KİSİ HAKKINDA 
ÖLÜM CEZASI VERİLDİ 

Öte yandan Iran'ın 
Kuzistan eyaletindeki 
Ahbaz kentinde Moskova yanlısı İran Sosyalist İşçi 
Partisi'nin ikisi kadın, 12 
üyesi hakkında Devrim Mahkemesince ölüm ce 


Geçtiğimiz şubat ayında Catedrali işgal eden gençlere ateş eden hükümet | 


sal Direnme Silahlı 


tiyor. 


SALİSBURY 


Bir süre ''Zimbabve-Rodezya" olarak anılan Rodezya'nın adı,rahip Abel Muzoreva tarafından Zimbabve olarak değiştirildi. 


kuvvetleri 10'dan fazla insanı katletmisti. 


ORTA AMERİKA'DA 
YENİ BİR BARUT FIÇISI 


BI Salvador 


DIŞ HABERLER SERVİSİ 
Yabancı diplom.atlar, bir Orta Amerika ülkesi olan El Salvador'da Carlos Humberto Romero'nun diktatörlüğüne karşı mücadele eden ”Ulu-Hareketi'nin 
(FARN) birkaç aya kadar veya en geç 1980 yılı başlarında, Nikaragua' daki Sandinista devrimine benzer bir eylemi başlatabileceğini belirtiyorlar. 
Muhalefet cephesi ve bu arada Katolik kilisesi, Romero'nun derhal işbaşından çekilmesini ve en kısa zamanda genel seçimlere gidilmesini is-Romero'nun diktatörlüğüne karşı mücadeleyi El Salvador Başpiskoposu Oscar Arnalfo Romera'nun önderlik ettiği ileri sürülüyor. 
Bu arada Romero'nun yönetimin- den yüreklenen sağcı teröristlerin son birkaç ay içinde çok sayıda insanı 


tiliyor, 


kesti, 


Zimbabve, bölge halkının kullandığı Shona dilinde "Taşev"' anlamına gelmektedir. 8-15. yüzyıl arasında bölgede geniş bir uygarlık kurmuş olan Zimbabve halkı, bölgeye ilk geldikletinde 


öldürdükleri açıklandı. 

El Salvador, nüfusun yüzde 2'den azının ulusal gelirin yüzde 60'tan fazlasına sahip olduğu,özellikle tarım işçilerinin yokluk içinde kıvrandığı, işsizliğin bir çığ gibi büyüdüğü, cinayet şebekelerinin istedikleri gibi at koşturabildikleri ve insan haklarına saygıdan sözedilemeyeceği bir ül ke. El Salvador Cumhuriyetinin, Nikaragua'dan sonra Orta Amerika'nın yeni barut fıçısı haline geldiği belir- 


Bu arada Amerikan Kongresi de Salvador'u her türlü askeri yardımı 


Salvador gerilla liderleri, kurtuluş savaşının 1980 yılında başlayacağını ve Romero devrilip yerine bir halk iktidarı kuruluncaya kadar bu mücadelenin süreceğini belirtiyorlar 


Rodezya'nın adı Zimbabve olarak değiştirildi 


9LU bin granit taş kullanarak büyük bir site meydana getirmişler ve bu siteye yerleşmişlerdi. 
Bölgeye Rodezya adı ise 90 yıl önce ülkeyi sömürgeleştiren Cecil Rhodes tarafından verilmişti. 


zası verildi. 
20 KİŞİ KURŞUNA 
DİZİLDİ 

İran'ın batısındaki Sa kez kentinde hükümete karşı ayaklanan ayrılıkçı 
Kürt grubuna mensup 20 
kişi daha 28 Ağustos sabahı kurşuna dizildi. 
Kurşuna dizilenlerden dokuzunun hükümet kuvveti mensubuyken çarpışmalar sırasında karşı tarafa geçtikleri için cezalandırıldıkları bildirildi. 

Bu arada Paveh, Sanandaj, Sakez ve Marivan kentlerinde denetimi eli- ne alan İran ordusunun, ayrılıkçı Kürt gruplarinin elinde bulunan Mahabad'a girme hazırlıkları içinde bulunduğu bildirilmektedir. 

Bölge Valisi Muhammed Raşit Chakiba, ordu birliklerinin kente kan dökülmeden girmesini sağlamak amacıyla temaslar yapıldığını söyledi ve temasların ayrılıkçı 
Kürt gruplarının liderleriyle hükümet yetkilileri arasında sürdüğünü belirtti. 

Öte yandan ayrılıkçı Kürtlere mensup savaşçıların Türk sınırı yakınındaki bir demiryolu istasyonunu bastıkları, ayrıca Saracaht kasabasına saldırarak 4 Devrim Muhafızını öldürdükleri gelen haberler arasında. 

İKİ IRAKLI SUBAY 

TUTUKLANDI 

Paveh eyaletindeki operasyonu yürüten İran ordu birliklerinin iki Iraklı subayı tutukladıkları bildirildi. Açıklamayı yapan yetkili, yakalananların Iraklı olduklarını inkar ettiklerini, ancak bu kişilerin üzerinde Irak ordusunda subay olduklarına dair belgeler çıktığını söyledi. 

PARS haber ajansı, 
Sanandaj kentinde kurşuna dizilen 10 kişiden birinin Niazmand adında bir general olduğunu bildirdi. İran Devrim Mah kemeleri Başkanı Sadık Halhali'nin de Sanandaj kentinde bulunduğu ve görevinin "Bölgeyi karşıdevrimci unsurlardan temizleme" olduğu gelen haberler arasında, 

İranlı o Kamyoncular Sendikası hükümete başvurarak dış alımın azalmasıyla okamyonculatın zor duruma düştüklerini sorunlarının o çözülmesi 


' için bir "Taşımacılık Ba- 


kanlığı" kurulmasını istediler ve’ isteklerinin yerine getirilmemesi dürumunda greve gideceklerini belirttiler. 

İranin başkenti Tahran'da aşırı fiyatla mal 


satan iki manav 500 ki- 


şilik bir kalabalığın önünde kırbaçlandılar ve sonra hapsedildiler. 


Hindistan'da 
5 parti seçimlere 
birleşik olarak katılacak 


YENI DELHİ (AA) 
Hindistan'da istifa eden Charan Sing başkanlığındaki koalisyonun bir sözcüsü, aralarında Moskova yanlısı Komünist Partisinin de bulunduğu başlıca beş parti ile birleşik olarak erken seçimlere katılma konusunda anlaşmaya varıldığını açıkladı. 

Madhu Limaye'nin verdiği bilgiye göre, anlaşmayı imzalayan partiler her seçim çevresinde tek adayla temsil edilecekler. 

İstifa eden Charan 
Sing başkanlığındaki koalisyonda, Sing'in lideri olduğu Laik Janata Partisi, Başbakan Yardımcısı Yeshwantrao Chavan'ın Kongre Partisi ile birçok küçük parti bulunuyor. 

Başlıca iki büyük parti olan eski Başbakan 
İndra Gandi'nin Kongre Partisi ile 15 Temmuz- da istifa eden Başbakan Morarji Desai'nin, Janata Partisinin seçimlere ayrı olarak katılacakları gelen haberler arasında. 


m 4 


görülmemiş bir zulüm uyguladı, Göz kırpmadan adam öldürttü. İnsanları ya dayakla, ya kurşunlayarak ya da asarak öldürtüy ordu. 


Ekvator Ginesi'nde halk Rusya'yı 


lanetleyen gösteriler yapıyor 


DIS HABERLER SERVİSİ 

Ekvator Ginesi başkenti Malabo'da toplanan binlerce Gineli, geçen 3 Ağustos tarihinde bir hükümet darbesiyle devrilen diktatör Macias Nguema'nın idam edilmesi için gösteri yaptı. 
Görtericiler aynı zamanda kanlı Nguema yönetimini destekleyen Rusya'yı lanetleyen slogan- 


lar attılar, 


Devrik hükümetle Rusya arasında imzalanmış olan ve ülke karasularındaki balık avcılığını Sovyet gemilerinin tekeline bırakan anlaşmayf "on bir yıl sefalet, on bir yıl açlık" sözleriyle protesto eden Malabo halkı; Rusya ile Ekvator Gine'si arasındaki bütün anlaşmaların iptal edil. 


mesini talep etti. 


Bilindiği gibi, eski bir İspanyol sömürgesi olan ve 1968 yılında bağımsızlığına kavuşan Ekvator Ginesi'nde yeryüzünün en kanlı diktatörlerinden biri olan Francisco Macios Nguema on bir yıl hüküm sürmüş ve 3 Ağustos'ta gerçekleştirilen bir darbeyle devlet başkanlığından düşü- 


rülmüştü. 


İKTATÖRÜN SADIK DOSTLARI: RUSYA, KÜBA VE FRANKO'NUN İSPANYASI 

İktidarda kaldığı dönem içinde dört yüz bin nüfuslu Ekvator Gine'sinde elli bin kişiyi "'bizim gibi fakir bir ülkede kurşuna dizmek lükstür, onun için infazları sopayla yapın" emriyle öldürten Macias'ın, uluslararası alandaki en yakın dostları, Rusya, Küba ve Franko döneminin 


İspanya'sıydı. 


Rusya, bölgedeki çıkarlarını korumak ve Gine'nin özellikle balıkçılık kaynaklarını yağmalamak için Macias'ı desteklerken, Küba'da Ekvator Ginesi'nin"'anti-emperyalist devrimin kalesi" ilan ederek Macias'ın iktidarda kalması için ülkeye askeri uzmanlar gönderiyordu. 

Ekvator Ginesi'ndeki yeni sömürgeci çıkarlarını korumak isteyen İspanya'daki faşist Franko 
yönetimi de, diktatör Macias Nguema'yı 1976 
yılına kadar sürekli olarak destelemiş ve bu ülkeden gelen katliam haberlerinin İspanya basınında yayınlanmasına sansür koymuştu, 


Amerikan Ticaret Bakanlığına göre, yabancı ülkelere yapılan yatırımlar arttı 


WASHİNGTON (AA) 

Amerikan Ticaret Bakanlığı 27 Ağustos günü yaptığı açıklamada, yabancı ülkelerdeki doğrudan Amerikan yatırımlarının 1977 yılına oranla 
1978 yılında yüzde 12 
oranında arttığını belirtti. 

Ticaret Bakanlığının verdiği bilgilere göre, 
1977 yılmda 149,8 milyar dolar olan doğrudan yatırımlar 1978 yılında 168,1 milyar dolara ulaştı 


” Bakanlık ayrıca ya- 


Şah, İran'a dönmeyi kafaya takmış. 
Bu yolda milyarlar harcıyormuş. 

Somoza da "Nidönüp, 


karagua'ya halkı kurtaracağım" 
diye tutturmuş. 
Kriminolojinin 
(Suç bilimi) ortaya koyduğu ve herkesin bildiği bir ger- 


çektir: Suçlu, suç mahalline dönmek için dayanılmaz bir istek duyar. 


ÇARKÇIBAŞI 


bancı ülkelerde bulunan Amerikan , şirketlerinin yan kuruluşlarından elde 
edilen gelirlerin yüzde 28 
oranında artarak 1978 
yılında 25,7 milyar dolara ulaştığını açıkladı. 


IRA gerillaları 


askerini seg ges gez öldürdüler 

WARRENPOİN'T (AA) 

Kuzey İrlanda'da İrlanda Cumhuriyet Ordusu (İRA) gerillaları, pazartesi günü sınırın iki yakasında 18 İngiliz askerini öldürdüler. 

Bu arada Kraliçe Elizabeth'in yeğeni Lord 
Louis Mountbatten'e yapılan suikasti de(İR Ajüstlendi. Lord Mountbatten teknesine yerleştirilen bombanın patlaması sonucu hayatını kaybetmişti. 

18 İngiliz askeri ise, 
Warrenpoint yakınların- da devriye gezerlerken bombalı bir saldırı sonucu yaşamlarını yitirdiler. 

Kuzey İrlanda'daki İngiliz ordusunun bir sözcüsü, on yıldır süregelen İrlanda iç savaşında bu kadar kanlı bir katliama rastlanmadığını belirtti. 

Lord Mountbatten'in yanı sıra 18 askerin öldürülmesi İngiltere'de 


büyük bir töpki uyandır. 
dı. 


29 Ağustos 1979 


işten atılan arkadaşlarının 


yeniden Şe alınması Için 


önceki gün direnişe geçmişlerdi 


Coca Cola” da 150 
işçi gözaltına alındı 


İSTANBUL (ÖZEL) ması nedeniyle direnişe 


Topkapı İncirlide bulunan CocaCola Fabrikasında çalışan işçilerin önceki gün başlattıkları direniş sürerken, dün öğleden sonra 150 işçi Sıkıönetim tarafından gözâltına alındı. 


geçmişlerdi. Dün de devam eden direniş sırasında öğleden sonra fabrikaya gelen Sıkıyönetim görevlileri, direnişçi işçilerden 150'sini cemselere doldurarak Davutpaşa Kışlasına götürdü- 


` Coca Cola'da çalışan ler. İşçilerin sorgulama 


800 işçi önceki gün ge- 
Gici işçilerin işten atıl- 


DISK, Ülker i Fabrikasındaki 
, İokavtı kınadı 


i İSTANBUL (ÖZEL) 
© DİSK örgütlenme Dairesi Başkanı Tuncer Ko-Samanoğlu basına bir âçıklama yaparak Ülker fabrikasındaki lokavt uygulamasını kınadı. 
Kocamanoğlu, Gıda-İş in işyerinde yetki alacağı 


işlemleri bittikten sonra 


serbest bırakılmaları bekleniyor. 

Öte yandan konuyla ilgili olarak bir açıklama yapan Gıda-İş Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Mulhacı "Coca Cola'da yaklaşık 1,5 ay önce toplusözleşme dönemine girilmiştir. Geçici işçiler için bazı hak taleplerimiz vardır. Bu işçilerin işten çıkarılmaları da başlıca sorunlardan biridir. Direniş bu ne- 


ve sözleşme görüşmeleri dendem ötürü başlamış 


nin başlayacağı sırada uy- 


gulanan bu lokavtı tesadüf olarak görmediklerihi belirtti ve bu olayın sermayenin sendikalara karşı önceden planladığı açık bir saldırının başlan mci olduğunu söyledi. 

DİSK Örgütlenme Dairesi Başkanı, işvereni uyararak işlemiş bulunduğu insanlık suçundan biran önce vazgeçmeye çagırdı ve hükümetin bu olaya karşı sessiz kalmamasını istedi. 


s 
Ereğli 
Un Fabrikası o e . 
işçileri direnişte! 
KONYA EREĞLİ 
(ÖZEL) 
Ereğli Un Fabrikasında çalışan 40 işçi bayram Öncesi hammadde gerekçesi ile işten atılan 8 arkadaşlarının tekrar işe alınması talebiyle direnişe geçti. DİSK'e bağlı Gıda-iş Sendikası geçtiğimiz günlerde işyerinde örgütlenmiş ve işve rene toplusözleşme için çağrıda bulunmuştu. 


YIMTAŞ'ta grev sona erdi 


İSTANBUL (ÖZEL) 


İlbank-İş Sendikasının İstanbul Tünel'de Yimtaş Pazarlama Şirketinde yedi aydan beri sürdürdüğü grev toplusözleşmenin imzalanması üzerine sona erdi. 


İmzalanan o toplusözleşme ile işçilerin aylık icrëtlerine iki yıl için 

000 lira zam yapıldı 


Hizmet aktinin sona ermesi ne sebeple olursa olsun işçinin çalıştığı her sene için 60 gün kıdem tazminatı verilecek. 


işyerlerinin denetimi 

yeni esaslara bağlandı 


ANKARA (AA) 
Bakanlar Kurulu çalışma hayatıyla ilgili mevzuatın uygulanmasının, denetimi konusundaki tüzüğü kabul etti. İş Teftişi Tüzüğü,- dünkü Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girdi. 


Tüzükte yer alan hükümlere göre iş denetim hizmetleri, Çalışma Bakanlığı İş Teftiş Kurulunca yürütülecek. Denetimlerde "Çalışma mevzuatının, işyerinde uygulanması, işveren ve işçilere mevzuat hükümlerine uymayı sağlayacak en etkili yollar hakkında bilgi verilmesi ve mevzuatta saptanan boşluk ve aksaklıkların giderilmesi için gerekli önlemler hakkında görüş bildirilmesi hususlari üzerinde durulacak. 


GECE DE DENETİM 
YAPILACAK 


Gece ve gündüz çalışılan işyerlerinin denetimi gece devresini de kapsayacak biçimde düzenlenecek. İşverenler,iş müfettişlerine (o görevlerini yapabilmeleri için gerekli kolaylığı göstereceklerdir. 
Müfettişin görevini yapmasına zorluk çıkarılması halinde güvenlik kuvvetleri gerekli önlemleri alacaklar. 


tr" dedi. è 


DYF-iş Başkanı Akova: 


isçi sendika 


"Ücretler fiyat artışlarına göre saptanmazsa, grev kararından vazgecemeyiz” 


“Akova, Toplumsal Anlaşmanın 


* Görüşmelerin sürdürülmesi 


için Bulutoğlu 


“nun Erdek” ten 


dönmesi bekleniyor 
Æ% Danıştay, DYF-İş” in grev ertelemesinin iptali konusundaki isteğini reddetti 


Şerafettin Akova 


MC döneminde atıldı hala çıkarılamadı Tekel kuyusundaki 


Tekel işçileri, MHP'lilerin 


MHP tası 


yarattığı huzursuzluğun artık son bulmasını istiyor! 


,© Gıda-İş ve Tek Gıda-İş üyesi işçiler, bölücülüğe ve zorbalığa karşı elele veriyor! 


İşçi Servisi 


Yazımızın bundan önceki bölümlerinde 
MHP'nin Tekel'deki kadrolaşma faaliyetini anlatmaya çalıştık. Bu bölümde de Tekel işçileri ile yaptığımız sohbetleri aktaracağız. 


Şimdi Cevizli İşçilerini dinleyelim. 

15 yıllık işçi Arda 
Candemir: "Burada huzursuzluğun kaynağı idaridir. Tarafsız bir müdür ve emniyet amiri getirilmelidir. 
Bizler, herkesin adam gibi huzur içinde çalışmasını istiyoruz" dedi. 

İhsan Aslantaş adlı bir işçi de görüşlerini şöyle belirtti: 

MC döneminde beni tezgah başından çağırıp tehdit ettiler. 
Niye sendika meselesi- ne karışıyorsun diye. 
Şimdi de sataşmalar devam ediyor. Tuvalete filan. girerken "'komünist” diye laf atıyorlar. Bence huzursuzluğun kaynağı sağ-sol meselesi diye işçilerin birbirine düşman edilmesi, 


İŞÇİLERİN 
KAFASINA SOPA 
İNDİRİLMESİNE 

KARŞIYIM 

4 yılık işçi 
Doğan: 
"Hangi görüşten olursa olsun işçilerin kafasına sopa indirilmesine karşıyız. 400 kişi- 


Abuzer 


ey pie GAL e > 


Hamit Akyıldırım'ın cenazesinin kaldırıldığı gün bütün Tekel işçileri işlerini bırakarak cenazeye 


katıldılar. 
nin işten atılması çözüm değildir. Öldürmek de çözüm değil. Fakat saldırıların başını çekenlere de daha fazla müsade edilmesin. Ya sal olmayan yollardan girdiği halde bir yıldan fazla bir zamandır çalışan kişileri sokağa dökmek de bence doğru değil. MC döneminde kilit noktalara yerleştirilen adamların yeri degiştirilsin. o Saldırıların başını çeken faşist ele- 


Faşistler tarafından katledilen Hamit Akyıldırım gazetemize bu yılın başında 


yaptığı bir açıklamada 


şöyle demişti: 


"Kilit noktalar, 
MC döneminde işe girenlerin elinde oldukça huzur gelmez” 


başlıların işine son veril. 
sin. Huzur istiyoruz. 
Kapılarda belinde silah taşıyan kişiler serbestçe geçtikleri halde, bizim üzerimizdeki özel notları bile alıyorlar" diyerek anlattı görüşlerini. 

Cevizli Sigara Fabrikasında 9 yıllık işçi olup hem de Gıda-İş Sendikası Cevizli Sendikası yönetim kurulu üyesi Sadullah Kaplan bu konuda şunları söyledi: 


HAMİT AKYILDIRIM 


“Bu saldırganların işleri güçleri içki içip işçilere saldırmak. 
Cumartesi günü de bir arkadaşımıza saldırdılar. 
“MC döneminde 380 kadar adam aldılar. Kilit noktalar bunların elinde oldukça, huzur gelmez. Adamlar silahlı girip çıkıyorlar 


işyerine. 


“Benim görüşüme göre fabrikadaki memur kadrosunun değişmesi 


gerekir. 


“Biz sadece elebaşıların işten alınmasını istiyoruz bu 400 insanın işten atılmasını istemiyoruz. İstediğimiz bunların kilit noktalardan alınıp pasif görevlere verilmesi, işten atmak çözüm değildir." 


işlerliğe kavuşturulamadığını 


belirtti 


45 bin demiryolu işçisi sözleşme görüşmeleri- 
nin sürdürülmesi için İşletmeler Bakanı Kenan Bulutoğlu'nun, Erdek'te yaptığı tatil gezisinden dönmesini beklerken DYF-İş'in hükümetin grevi ertelemesinin durdurulması için Danıştay'da açtığı davanın reddedildiği öğrenildi. 

Hükümet ile DYF-İş arasındaki görüşmelerde bir anlaşma sağlanamazsa konu Yüksek Uzlaştırma Kuruluna intikal edecek. 

DANIŞTAY'IN RED GEREKÇESİ 

Danıştay Dava Daireleri Genel Kurulunun, DYF-İş'in ertelemenin iptali yönündeki isteğini TCDD işyerlerinde uygulanacak grevin askeri araç ve gereçlerin taşıma işlemlerini aksatacağı ve dolayı- 


"Bu kişiler fabrika- nın giriş-çıkışlarında bulunuyorlar Her gün evden çıkarken bugün sağ odönebilecekmiyiz diye düşünerek üretim yapılamaz. Sağlıklı bir üretim ortamının sağlanmasında esas sorumluluk işverene düşüyor. 
Görüyoruz ki işveren olumlu bir yaklaşımda bulunmuyor. İşveren işçinin kapıdan girişin- den üretim sonu dönüşüne kadar çok yönlü önlemler almalıdır. 


TEK GIDA—İS'LİLER 
DE .ARKADAŞIMDIR 


Tek Gıda-İş üyesi olanlar da bizim arkadaşlarımızdır. Bizim faşist diyebileceğimiz kişilerin sayısı çok azdır. Bu iş yerinde elbet- te farklı düşünceden işçiler bulunacaktır. Fakatbu işyerinde işçiler görüşlerinden ötürü baskı altındadır. 

MC döneminde işe alınanlara gelince elbet- te bunları ayırd etmeli Fakat bunların tamamı faşist değildi. Ancak bu kişiler faşistlerin aleti olmuşlardır. Şimdi de baskı nedeniyle kopamamaktadırlar. 


HAMİT 
AKYILDIRIM'IN 
SÖZLERİ 


Tekel işçileriyle yaptığımız sohbeti Hamit Akyıldırım'ın sözleriyle noktalayacağız. Bu yılın başında Tekel'deki olaylar sırasında bir muhabir arkadaşımız 
Hamit Akyıldırım'la da konuşmuş ve onun görüşlerini de almıştı. Hamit Akyıldırım'ın o gün gazetemize söylediklerini aşağıda tam metin olarak yayınlıyoruz. 

Hamit (o Akyıldınm daha sonra, bundan üç ay önce evine giderken pusuya düşürülüp öldürüldü. 

Arkadaşları ölümünü protesto ederek 2 
gün işbaşı yapmadılar. 
Onu son yolculuğuna uğurlarken arkadaşları katiller bulunsun hesap sorulsun diye ilgilileri uyardılar. Ama Hamit in katilleri hâlâ bulunmadı. 

Cevizli'de çalışan 
Tek Gıda-İş ve Gıda-İş üyesi işçiler 12 gün boyunca sendikal rekabete kapılmadan birlikte direndiler ve sonunda kazandılar. 

Tekel işçileri kararlı direnişleriyle MC'nin giderayak KİT'lere ektiği zararlı tohumların nasıl sökülüp atılması gerektiğinin de güzel bir Örneğini verdiler 

BİTTİ 


sıyla milli güvenlik açisından sakıncalı durumlar yaratacağı gerekçesiyle reddettiği bildiriliyor. 

Öte yandan kendisiyle görüştüğümüz DYF-İŞ 
Genel Başkanı Şerafettin Akova,Kenan Bulutoğlu" 
nun devreye girmesi ile görüşmelerin yeni bir aşamaya girdiğini bu aşamada uzlaşmazlığın son bulacağını umduklarını ancak sendikanın isteklerinden ödün vermeyeceğini belirtti. 

Danıştay'ın ertelemeyi durdurma konusundaki isteklerini reddetmesi konusundaki görüşlerini de belirten Akova sendika olarak durum değerlendirmesi yapacaklarını ve Yargıtay” 
a başvurabileceklerini a çıkladı. 

Akova, 1964'den bu yana demiryolu işçisinin greve gitmemesine bakarak hükümetin rahat davrandığını, ancak 1977'deki fiili durumları korunmadığı müddetçe grev kararından vazgeçmeyeceklerini söyledi. Akova Bulutoğlu'yla görüşmele. 
rinde bu fiili durumur Ticaret Bakanlığının saptadığı konjonktür birim artışlarına (fiyat artışlarına) uygun olarak saptanmasını isteyeceklerini kaydetti. 

6. MADDE 
UYGULANMADI 
Şerafettin Akova, 

Hürk-İş'le hükümet arasında tartışma konusu olan Toplumsal Anlaşma hakkındaki kişisel görüşlerini de şöyle özetledi: 

"Tek yanlı olarak işçiye, genel olarak ise ülkeye yararı olmayan Toplumsal Anlaşmanın eşitsizlik noktaları belirginli- ge kavuşmadığı takdirde bu Toplumsal Anlaşmaya kesin tavır alınmalıdır. 
Bu anlaşmanın temellerin den olan 6. madde uygulanmamıştır. Dolayısıyla anlaşma işlerliğe kavuşturulmamıştır." 

Kıdem . tazminatının taksitle ödeneceğine dair çıkan haberleri yalanlayan Akova, böyle bir uygulamaya Federasyon olarak karşı çıkacaklarını da ifade etti. 

DYF-İş Başkanı KİT' 
lerde yönetime katılma konusundaki görüşlerini ise şöyle özetledi: 


“İşçilerin yönetimde söz sahibi olmalarını isterken, biz sırf istişare niteliğinde bir yönetim Payını kastedmivoruz KİT'lerde bütçe ve örgütlenme başta olmak üzere işletmenin her türlü sevk ve idaresinden işçilerin karar verme yetkisi olmalıdır. Ayrıca bu şartın uygulanmaması halinde işçiye yasal yollar açılmalıdır.” 

İşçilerin yönetime yukardan aşağı atanmasını savunan Akova, aşağıdan yukarı seçim yönteminin işçiler içinde varolan sendikal rekabeti artıracağını ileri sürdü. 
Türkiye'nin ekonomik ve siyasal yönden bir geçiş sürecinde olduğunu söyleyen Akova, ancak bu süreç tamamlandığı zaman 'çoğunluk' ilkesinin uygulanabileceğini kaydetti. 


AydınlıklI 


Ankara'da meydana gelen olaylarda iki kişi öldü, bir bekçi ağır yaralandı 


HABER MERKEZİ 
Ankara'nın çeşitli yerlerinde önceki gece ve sabaha karşı meydana gelen olaylarda iki kişi öldü, bir bekçi ağır yaralandı. 
BAKKAL DÜKKANI 
TARANDI 
LUuzluçayır semtinde dün gece kimliği saptanamayan kişiler bir bakkaln önünde oturmakta olan üç kişiye silahla yaylım ateşi açtılar. 
Silahlı saldırıya uğra- 


yan Tahsin Öz, Galip 
Orhan ve Abbas Adlı kişiler ağır bir 


şekilde yaralandılar. Yaralılardan Tahsin Öz hastaneye kaldırılırken yolda öldü, diğer iki kişi de Ankara Tıp Fakültesi Hastanesinde tedavi altına alındılar, 

Olaydan sonra çevrede arama yapan güvenlik kuvvetleri, şüpheli gördükleri beş “kişiyi yakalayarak gözaltına aldılar 

DUR İHTARINA 

UYMADI 

Aydınlıkevler Battalgazi Mahallesinde dün sabaha karşı saat 03.00 
sıralarında meydana gelen bir başka olayda ise, devriye gezen güvenlik kuvvetlerinin 'dur" ihtarına uymayan Hüseyin 
Aras, güvenlik görevlilerine tabancayla ateş etti, Bunun üzerine güvenlik kuvvetlerinin de açtığı ateşle vurularak öldü. 

Hüseyin Aras'ın üzerinde Fransız yapısı 14' 
lü bir tabanca ve çok miktarda mermi bulundu. Olaya Ankara Cumhuriyet Savcı yardımcılarından Rauf Yardımcı el koydu, soruşturmaya başlandı. 

BIR BEKÇİ 
YARALANDI 

Yine Ankara'nın Etlik Esentepe yöresinde önceki gece saat 23.00 
sıralarında kimliği belirsiz, üç kişinin silahlı saldırısına uğrayan emniyet bekçisi Ünal Karataş ağır yaralandı. 

Etlik Esentepe Yo ğurtçular durağı 94. numarada oturan Toplum Zabıtası Müdürlüğünde görevli bekçi Ünal Kara taş göreve gitmek üzere evinden ayrıldığında silahlı saldırıya uğradı. 
Üç kişi oldukları belirlenen saldırganların, ağır 


yaraladıkları bekçi SSK Hastanesinde tedavi altına alındı. 


Olayla ilgili olarak bir kişinin gözaltına alındı ğını belirten yetkililer, soruşturmanın o sürdürül)- düğünü söylediler. 


© Ankara'da Belediye otobüsünde eylem yapan ve banliyö trenine saldıran 
30 kişi gözaltına alındı 


~ 


© Adana'da iki kişi öldürüldü, iki polis yaralandı 

@ izmir'de bir polise ateş açan Evlem Birliği arubundar | 
6 kişi yakalandı 


BELEDİYE 
OTOBÜSÜNDE 
EYLEM KOYDULAR 


Ankara EGO işletmesi ne ait Ulus istikametine giden bir otobüste önceki gün saat 17.00 sıralarına da Homeyni'yi kınayan eylem koyan 20 kişi gözaltına alındı. 

Belediye otobüsünden, 
“Katil Homeyni, elini Kürdistandan Çek, Haydi İran,Kürdistanla Dayanışma şeklindeki sloganları içeren ve "KOM-KAR“" 
imzası taşıyan bildirileri sokaklara atan 20 kişinin sorgularına Ankara Emniyet Siyasi Şube Müdürlügünde devam ediliyor. 

* TRENE SALDIRAN 
10 KİŞİ GÖZALTINA 
ALINDI 

Sincan-Kayaş arasında sefer yapan banliyö trenine önceki gün saat 18.40 sıralarında saldırı düzenleyen bir gruptan 
10 kişi gözaltına alındı. 

Olay, trende bulunan sahte solcu bir grubun slogan atmasıyla başladı. Trenden atılan sloganlara istasyondaki komandolar taş ve sopalarla cevap verdiler. Bir süre sonra her iki gruptan da havaya ateş edenler oldu. Güvenlik kuvvetlerince bastırılan olayla ilgili olarak 10 kişi gözaltına alındı. 


BİR ARSADA 
TERKEDİLMİŞ 
BİR KLAŞİNKOF 
BULUNDU 
Ankara'nın Keçiören yöresinde bir arsada gömülü bir Klaşinkof tüfek bulundu. Arsada gizlenmiş olan tüfeğin yanında, iki adet rarjör, tüfeğe ait 290 mermi ile 
25 adet tabanca mermisi 
de bulundu. 


BOMBALI PANKART 
PATLADI İKİ POLİS 
YARALANDI 
Adana'nın Sinanpaşa 
Türk Ticaret Bankası şu- 


besine "'Cemiller Ölmez, TKP/ML. TİKKO" yazı- 


ml EMRE MN 


lu bombalı asıldı. 

Pankartta bulunan uç 
Vim kutusundan birinin patlaması sonucu olay yerinde patlayıcı maddeleri tesirsiz hale getirmek için bulunan polis memurlarından Mesut Tözel ile Hamdi Kasıkçı çeşitli yerlerinden yaralandılar. 

Adana Emniyet Müdürü Cevat Yurdakul hastanede yatmakta olan polilerin yanına giderek geçmiş olsun'dedi. 


ADANA'DA İKİ KİŞİ 
ÖLDÜRÜLDÜ 

Adana'nın İsmet Paşa Mahallesinde iki ayrı olayda iki kişi öldü. Olaylarla ilgili olarak altı kişi yakalandı. 

Ilk olay Ismet Paşa Mahallesinde, Paris durağı diye bilinen semtte komandoların yol kesip adam dövmesiyle başladı. Yoldan geçenleri döven komandolar bu arada yanlarına gelen Sadullah Dokur ve Atilla Yazar isimli kişiye de saldırdılar. Sadullah 
Dokur üzerinde bulunan silahı çekti, ancak ateşlemeden önce Bayram Ali 
Kısa adındaki komando eline sopa ile vurarak düşürdü. Bayram Ali Kısa daha sonra yerden aldığı silahla Sadullah Dokur'a ateş etti. Dokur hastaneye kaldırılırken öldü. Sadullah Dokur'un yeğeni Endüstri Meslek Lisesi öğrencisi Atilla Yazar da başından sopa ile yaralandı. 


Polis tarafından yakalanan Bayram Ali Kısailk ifadesinde suçunu kabul etti ve Sadullah Dokur'a “silahla ateş ederek öldürdüğünü anlattı. Bayram 
Ali Kısa'nın kardeşleri, Mehmet, Abidin ve Aleattin Kısa da gözaltına alındılar. Bunların da kavgaya sopa ile iştirak ettikleri belirlendi. 


Edinilen bilgilere göre 


bir pankart 


Bayram Ali Kısa ve kardeşlerinin sağ görüşlü, ölenin sol görüşlü oldukları saptandı. 

Diğer olay yine aynı mahallede Duran Kıraathanede meydana geldi. 
Kimliği bilinmeyen dört kişi bu kahvede oturan şahsı tabancayla ateş e- 


derek öldürdüler. Ölen 


gençin üzerinde kimliğini ispat edecek herhangi bir belge bulunamadı. 

Duran Kıraathanesinin s.ribi gencin ilk defa kıraathaneye geldiğini ve kim olduğunu bilmediğini söyledi. ölen gencin üzerinde bir adet 7.65 çapında Belçika marka tabanca bulundu. 


EYLEM BİRLİĞİ 
GRUUNDAN 
6 KİŞİ YAKALANDI 


İzmir Karşıyaka Emniyet Amirliğine bağlı ekipler bir haftadır sürdürdükleri seri aramalar sonucunda THKPC Eylem Birliği adlı gruba mensup 6 kişiyi yakaladilar. 


Karşıyaka Smnıyet Amirliğinden verilen bilgiye göre uzun süredir çevrede terör estiren kişiler, bir hafta önce devriye gezen bir polis memurunu yaylım ateşine tutarak kaçmayı başarmışlardı. Ancak sanıklardan birinin olay yerinde düşürdüğü gözlüğün ip ucu olarak kullanılmasıyla sürdürülen seri operasyonlar sonucunda, Nizamettin Kırmızı, Selçuk Tarak, Mustafa Yılmaz, 
Nesri Gülmez ve Ufuk 
Elamiç yakalandılar. 

Ayrıca Bahattin Atuğ adlı bir şahısta bu kişileri evinde barındırdığı için yakalanarak gözaltına alındı. 


SAKARYA CEZAEVİ 
ERLERİNE ATE 
AÇAN KİŞİ ÖLD 


Sakarya Kapalı Cezaevi nöbetçi erlerine dün saat 05.00 sıralarında bir taksiden yaylım ateşi açıldı, 54 AT 245 plakalı takside bulunan Sami Balıkkaya'nın açtığı ateşe cezaevindeki nöbetçi erler de cevap verdiler. 
Olayda ağır yaralanan Sami Balıklıkaya Sakarya Devlet Hastanesine kaldı rılırken yolda öldü. 


Yetkililer (o Balıklıkaya'nın üzerinde yapılan aramada bir adet 14'lü Brownig marka tabanca ve 20 adet mermi bulunduğunu söylediler, 


Memuriyetlerini kötüye kullanarak mentaat sağlayan 


Bir komiser ve polis hakkında tutuklama kararı verildi 


©Bir yurttaşın gecekondusunun elinden alınmak istenmesi sonucu çıkan olaylarda 


bir işçi ölmüştü 
İSTANBUL (ÖZEL) 


İstanbul Sıkıyonetim 
Askeri Mahkemesi Küçükköy Gazi Mahallesinde Veli Türkmen adlı yurttaşın ölümüyle sonuçlanan olaylara sebep olduğu ve memuriyetini kötüye kullanarak mahalle halkından menfaat sağladığı tespit edilen Komiser Şevket Zelzele ile polis memuru Osman Nergin hakkında gıyabi tutuklama kararı verdi. 


` Küçükköy Gazi Mahallesinde 2 Haziran 
1979 günü Komiser Şevket Zelzele'nin bir yurttaşın gecekondusunu elinden almak istemesi so nucunda meydana gelen olaylarda, Veli Türkmen adlı bir yurttaş ölmüş, bir polis otosu da tahrip edilmişti Olaylardan sonra gözallına alınan 
26 o kişi o Sıkıyönetim 
Mahkemesince serbest birakılmıştı. 


Askeri Savcılığın soruşlurmayı derinleştirdigi sirada, Sıkıyönetim Komulanlığının isteği üzerine, Komiser Şevket Zelzele ile polis memuru Osman Nergin memunyel görevini kötüye kullanarak çevrede menfaat sağlamak suçundan haklarında gıyabi tu tuklama kararı istemiyle dosyaları Sıkıyönetim 
Askeri Mahkemesine gön derildi. Sikivönetim A 


keri Mahkemesi, Komutanlığın ve Askeri Savcılığın istemine uygun olarak Komiser Şevket Zel- 


zele ve polis Osman Nergin hakkında gıyabında tutuklama kararı verdi. 
Mahkeme. olay sırasında 


aynı ekipte bulunan diğer polisler hakkında da kamu davası açılmasına karar verdi. 


CHP Fatih ilçe binasını kurşunlamaktan sanık komando, 
4 sene hapis cezasına mahkum oldu 


HABER MERKEZİ 

CHP Fatih İlçe binasını 26 Nisan 1979 günü kurşunlayarak silah-L tehditte bulunan ve olaydan sonra 


yakalandığı Aydın Öğrenci Yurdun- 


da kendisine ait iki tabanca, iki falçata, bir künye ve çeşitli mermilerle ele geçirilen ülkücü komando Ali Aktan, 4 yıl iki ay hapis ve 1666 lira 
60 kuruş para cezasına çarptırıldı 

Mahkeme ayrıca sanığın yazılı savunmasında Askeri Savcılığa hakarette bulunduğu gerekçesiyle, hakkında Sıkıyönetim Komutanlığına suç duyurusunda bulunulmasına ka- 


rar verdi. 


Dün İslanhul Sıkıyönetim Askeri Mahkemesinde yapılan duruşmada savunmasını yapan sanık komando, Askeri Savcının kendisini etlirmek ve istikbalini söndürmek istediğini'id- 


garezle mahkum 


dia etli. 


Bunun üzerine Askeri Savcı hiç 


“kast ve 


bir sanığın ideolojisinin yargılanma- 


dığını belirterek komando Aktan'ın bu sözleriyle savcılığa hakaret ettiği ni belirterek bu nedenle hakkında suç duyurusunda bulunulmasını is- 


tedi. 


GEZE 


ANKARA SIKIYÖNETİM MAHKEMESİNDE İKİ KİŞİ HAKKINDA 16 VE 11 YIL 
HAPİS CEZASI VERİLDİ 


15 Aralık 1978 günü Yenimahallede sol görüşlü olarak bilinen bir grupla komandolar arasında çıkan çalışmada, Mahmut Mükerrem Krlç, Ali Kurt ve Yüksel Tekdoğan isimli komandolar ağır yaralanmıştı. 

Bu kişileri yaraladığı bildirilen Erhan Ergönül ve Veysi Serhat'ın dün devam edilen duruşmalarında, önce haklarında 149/2'den idam cezası istendi. Daha sonra Veysi Serhat'ın cezası iyi hali görüldüğünden ve yaralananların ölmemesinden dolayı 16 yıla indirildi 
Erhan Ergönül'ün yaraladığı kişiler- de ölmediği ve olay tarihinde 18 yaşından küçük olduğu için cezası 11 
yıla indirildi. 


Aynı şekilde 


Erhan Ergönül, hakkında idam istendiğini duyunca baygınlık gecirdi. Kalbinden rahatsız olduğu bildirilen Erhan Ergönül mahkeme- 


den ambulansla götürüldü. 


29 Ağustos 1979 


Sıkıyönetim 


Mahkemelerine yeni atamalar yapıldı 


Atanan 28 hakimin asıl görevleri ile ilişkileri sürecek 


ANKARA (ÖZEL) 

28 hakimin asıl görev 
yerleri ile ilişkileri devam etmek üzere Sıkıyönetim 


NATO SIYASI 
DANIŞMA GRUBU, 
EYLÜL AYINDA 
TOPLANIYOR 


ATİNA (AA) 

NATO Siyasi Danışma Grubunun 24- 
29 Eylül tarihlerinde 
Atina'da toplanacağı bildirildi, 

Yunanistan hükümet sözcüsünün bildirdiğine göre, toplantıya tüm NATO ülkelerinden 31 dele- 


ge katılacaktır. NA- 
TO Siyasi Danışma 


Grubu, NATO'nun siyasi sorunlarına ilişkin konuları görüşmekte ve öneriler hazırlamaktadır. 

Öte yandan, Yu nan hükümeti tarafından dün yayınlanan bir bildiride de Yunanistan'ın yeni den NATO'nun askeri kanadına dönmesi konusunda gö rüşmeler yapmak üzere, üç kişilik bir 
NATO uzmanlar heyetinin eylül ayında Atina'ya geleceği açıklandı. 


Demirel, TRT için 


yeniden 


mahkemelerine atanmalarına ilişxi karar Resmi Gazete'de yayınlanarak yürürlüğe girdi. 

Karara göre, İstanbul, Adana, Elazığ, Diyarbakır, Ankara Sıkıyönetim Askeri o Mahkemelerine yapılan atamalar şöyle: 

İstanbul'da; 

Hak-Yzb. Cavit Çalış, İstanbul Sıkıyönetim Askeri Mahkeme Yardımcı Savcılığına, Hak.Yzb. 
Muzaffer İntepe ve Hak, Ütğm, Tacettin Balcı, Sı- 


kıyönetim Askeri Mahkeme Hakimliğine. 
Adana'da; 
Dz Hak. Yzb. Güner Yiğitbaşı, Hak. Yzb. Hasan Tüysüzoğlu, Hak. 


Ütğm. Mustafa Özyüksel, Hak.Ütğm. Mehmet Sever, Adana Sıkıyönetim Komutanlığı Askeri Mahkeme Hakimliğine. 


Elazığ'da; 
Hak.Bnb. Muhteşem 
Savaşan ve Hak.Yzb. 


Mustafa Uğur Sıkıyönetim Mahkemesi Askeri 
' Savcı Yardımcılığına, Hak.Yzb. Metin Kansak, Hak.Yzb Hikmet Boyan, 


Hak. .Yzb. İsmail Yörük &:kiyönetim Askeri Mahkeme Hakimliğine. 


Diyarbakır'da; 

Hak.Yzb. Abdürrahman Şahin, Hak.Yz>. 
Cahit Aydoğan, Hak. 
Ütğm. Oktay Yüksel ve Hak.Yzb. Basri özgenç Sıkıyönetim Askeri Mahkeme Yardimcı Savcılığına, Hak. 
Yzb. Arda Ulugürüz ve Hak.Yzb. Sadi Çaycı Sıkıyönetim Askeri Mahkeme Hakimliğine. 


Ankara'da; 

Hv.Hak. Bnb. Erkan 
Başeren, Hak Yzb. Bilgin Töre, Hak Yzb. Fahretlin Demirağ Sıkıyönetim Askeri Mahkeme Yardımcı Savcı- 
İığına, Hak. Yzb. Vahap Özaslan, Hak Yzb.Çetin Akkaya, Dz Hak Yzb. 
Mustafa Kahraman, Hak. 
Yzb. Ramazan Ulak, Hak. 
Bnb. M.Yılmaz Özcan, 
Hv, Hak Yzb. İsmail Hakkı Dırık, Hak. Yzb. Halil Alsan Sıkıyönetim Askeri Mahkeme Hakimliğine atandılar. 


anlatıyorlardı. 


ele alıyoruz. 


1980 Mali Yılı Bütçesi hazırlık çalışmaları başladı 


Ecevit: "1980 Mali Yılı Bütçesi bir tasarruf bütçesi olacak” 


ANKARA (ÖZEL) 


1980 Mali Yılı bütçe 
hazırlık çalışmaları başla-Bütçe hazırlık çalış- 


dı. 
savcılığa başvurdu malarında işbirliği ve eşg 


ANKARA (ÖZEL) 

AP Genel Başkam Süeyman Demire TRT yöaeticileri hakkında kamu davası açılması için yeniden Cumhuriyet Savcılığına başvurdu. Demirel, savcılığa başvurma gerekçesinde, TRT'sorumlularnin iktidar yanlısı bir tutum içinde olduklarını ve Adalet Partisine karşı düşmanca bir tavir aldıklarını belirtti. 

Demirel, TRT'nin Filistinli teröristlerin Mısır Elçiliği baskını sırasında kendi açıklamalarına sansür koyduğunu söyledi. 

Demirel'in konuyla ilgili açıklamasında şu görüşlere de yer veriliyor; 

“Teslim olma olayının habercilik açısından en ilgi çekici yanı, İçişleri Bakanının gerillaların ayağına giderek onları Büyükelçilik kapısında karşılaması, kucaklayıp öpmesi sonra da makam arabasına bindirerek olay yerinden götürmesidir." 

Süleyman Demirel 
TRT'nin 15 Temmuz günlü yayınında olayın bu yanına değinmediğini ve kendisinin İçişleri Bakanının istifa etmesi gerektiği şeklindeki açıklamasını oduyurmadığını belirtti. 

Demirel ayrıca, bir saldırıya uğrayan Giresun" 
un Bulancak ilçesi AP Yönetim Kurulu Başkanı Atilla Kıroğlu'na bir telgraf göndererek, 'Memleketi bu hale getirenlerin vebali büyüktür" dedi. 

AP Genel Başkanı, Afyon Belediye Başkanı 
Nuri Demirayak'a bir mesaj göndererek, Afyon'un kurtuluş yıldönümünü kutladı. 


üdüm sağlanması amacıyla genel ve katma bütçeli dairelerin muhasebe müdürleri ile Maliye Bakanlığında yapılan toplantıda Başbakan Bülent Ecevit tarafından bütçe ile ilgili olarak yayın: lanan genelgenin bir buyruk olarak kabul edilece: 
ği açıklandı. 


ECEVİT'İN 
GENELGESİ: 
Başbakan Bülent Ecevit, 1980 Mali Yılı bütçesinin savurganlık eğiliminden © vazgeçilerek, halka örnek olacak bir sadelik içinde hazırlanmasını istedi. 


Hazırlanacak bütçe- nin bir "tasarruf bütçesi" niteliğini taşıması gerektiğini söyleyen Ecevit, "Cari harcamalarda bir yıl öncesine oranla yüzde 25'ten fazla artış olmamalıdır" dedi. 


Ecevit, genel ve katma bütçeli dairelere gönderdiği genelgede, akaryakıt ödeneklerinin çok kısıtlı tutulmasını da isteyerek, 1980 Mali Yılı bütçesinin , yatırımları hızlandırıcı bir bütçe olarak belirlenmesi gereğine dikkati çekti. 


Genelgede özetle şu görüşlere yer verildi: "Enerji üretimi ©rojelerin- den öz kaynaklara dayalı üretime yönelik olanlar öncelikle ele alınacaktır. 
Döviz kazandırıcı yatırım, ara malları üretimi, ulaştırma, haberleşme ve kalkınma öncelikle yörelerin yatırımlarına ilişkin projelere 1980 Mali Yılında kaynak tahsis edilecektir. 


Yıl içinde işçi ve memur kadrolarındaki artışların en az düzeyde tutul- 


Bafa Gölü bayramının 
Balıkçı Bayramı olarak kutlanması istendi 


İZMİR (THA) 

Bafa Gölünün göl ağalarından kooperatife devredilmesinin o yıldönümü dolayısıyla kutlanan 
“Göl Bayramı''nın "Ba- 
Uukçı Bayramı"! olarak kutlanmaşı istendi. 

Dün Köyişleri (| ve Kooperatifler Bakanı Ali Topuz'un da katıldığı 
Göl Bayramı ile ilgili bir demeç veren KÖY-KOOP 
Manisa Birlik Başkanı ve KÖY-KOOP Genel Yönetim Kurulu üyesi 
Mustafa Pala, "28 Ağustos günü balıkçının emeğinin göl ağasının sömü- 


rüsünden kurtulduğu gündür. Bafa'nın kamulaştırılması balıkçının kooperatifte örgütlenmesi ve örgütlenip güçlenmesiyle birlikte anlam taşır. 'Göl Bayramı' değil, 'Balıkçı 


Bayramı' demek daha yerinde olur" diye konuştu. 

Mustafa Pala daha 


sonra şöyle dedi: 

"Bu tür bayramlar salt eğlence günleri olarak ele alınmamalıdır. Bu tür bayramlarda ekonomikdemokratik haklarımız örgütlü bir biçimde dile getirilmelidir." 


masına özen gösterilmesi gerekir. Tüm kamu kuru- 


luşlarında demirbaş ve a- önlemler alınmalıdır." 


ÖLDÜRÜLEN 
HAYDAR 
ŞİMŞEK” İN 

ANASI 


“Oğlumun 
Binbaşı Abdullah yedi” 


<a 


—Haydar Şimşek. Bu da kuru! 
lan pusu sonucu öldürülenlerden. 

Geride en küçüğü 7 aylık, en büyüğü 11 yaşında 6 çocuk bıraktı. 


Sırt hamallarını pusuya düşürerek katliama girişen Binbaşı Abdullah Demiral’ ın Çankırı MHP Il Başkanının kardeşi olduğu belirtiliyor 


raç, gereçlerin savurganca kullanımını önleyecek 


IŞ, ALAM KÖYÜ ELECTRIK Mudi 


Muhtarının yeni! 
yolsuzlukları ortaya çıkıyor 


©yolsuzluklarıme ydana 


"nat #örü SU ipi Mudi Senedi BAKIRKÖY e 


21301 


EELS 


çıktığı halde muhtar ve azalar hakkında hala 


soruşturma açılmadı 
Yusuf Çelik 


Atışalan köyü Muhtarı Ali Halbiş'in yeni yeni yolsuzlukları meydana çıkıyor. Atışalan köyü ve muhtarlığın yolsuzluklarıyla ilgi çeken yazı dizimizden sonra, Atışalanlı bazı vatandaşlar, muhtar ve azaların yeni yolsuzluklarını meydana seren belgeler getirdiler. Belgeler bazı azaların köy sandığından, binlerce lira aldıklarını gösteriyor. 

Öte yandan, yolsuzlukları meydana çıktığı halde, muhtar ve azalar hakkında hâlâ soruşturmanın açılmaması, tepkiyle karşılandı. Atışalanlı bazı vatandaşlar Muhtar Ali Halbiş'in yolsuzlukların meydana çıktığını anlayınca kaçma hazırlığı vaptığını belirterek bir an evvel yetkililerden soruşturma açmalarını istediler. 


konusu, 


TÜNEL 
KÜLTÜR 
SANAT EVİ 


Tatbiki Güzel Sanatlar Devlet Güzel 
Sanatlar Aksdemisi ve Uygulamalı 
Güzel Sanatlar okullarısınavlarına 


HAZIRLIK 
KURSLARI 


düzenlemiştir 

3 Eylülde başlayacak 
sabah, öğle akşam kurslarının kayıtları başlamıştır 


Adres: | stiklâl Caddesi 483/5 Tünel (İsveç Konsolosluğu: yanı) 


Sikme Aralan a 


e 


/ dense dirlire Wea | dez A praat 


fls rae yata 


Belgelerde azalar ve muhasebecinin imzalarını taşıyan Atışalan köyü elektrik işlerine ait mudi senetleriyle 27/3/1979 tarihinde aza Mehmet Akalan'a 94 bin lira, 16/2/1979 tarihinde aza Mustafa Çendek 'e , Aza Ali Güneş eliyle 10 bin lira, yine 2/3/1979 tarihinde Mustafa Çendek aza Mehmet Akalan eliyle 5 bin lira verilmiş, bu paraların ne oldugu merak 


Şehir 
Tiyatrolarının yönetmenleri 


değişti 


İSTANBUL (ÖZEI 
İstanbul Beledi yes 
Şehir Tiyatrolarının ge lecek dönem yönetmen lerinin belirlendiği bildi riliyor. Buna göre Harbi biye Tiyatrosuna Agat 
Hün, Fatih Tiyatrosun: 
Münir Özkul, Üsküdar Ti yatrosuna Mücap Otluoğ lu, Tepebaşı Tiyatrosun: Çetin İpekkaya "yönet men olarak atanmışlaı dır. Haluk Şevket ise Kı dıköy Tiyatrosunun yi netmenliğini sürdürecek 
Son atamalarla, geçe yıl görev yapan beş yi neticiden Erol Keski (Fatih), Oben Güney (Ü: küdar) ve Beklan Algar ın (Tepebaşı) yerlerin başka yönetmenlerin ge diği görülüyor. Geçen y Harbiye Tiyatrosunu yë neten Çetin İpekkay Tepebaşı'na o atanırker Haluk Şevket bu yıl d Kadıköy o Tiyatrosund çalışmalarını sürdürecek. 


darma binbaşısı A bdullah Demiral, sınırdan geçebilirsiniz " diyerek 500 sırt hamalına haber göndermiş, sınıra yakın bir yerde pusu kurarak sırt hamallarına yaylım ateşi açtırmıştı. 
Yedi kişinin öldüğü ve çok sayıda kişinin yaralandığı bu katliam girişimini yetkililer de 


| İslahiye'deki kanlı pusunun dehşet veren öyküsünü dünkü yazımızda anlatmıştık. Jan- 


Terfi etmek ve öteki yolsuzluklarını örtmek için böyle bir tertibe girişen Binbaşı De- | miral'ın suçları bununla bitmiyor. Bugünkü yazımızda Demiral'ın öteki faaliyetlerini 


Mehmet Artar'ın evine doğru gidiyoruz. Köylülerin hepsinin gözü üstümüzde. ' Kim bunlar" diyerek gözlerivle her hareketimizi takip etmeye başladılar. 
Mehmet Artar'ın. ‘babası bizi dışarda karşıladı, O da şüpheyle bakıyordu. Ona gazeteci olduğumuzu, olayı yazacağımızı söyledik. Fakat falaka, zulüm bu insanı epi "Konuşursam beni döverler, evimi basarar" diye düşünmüş olacak ki susmayı tercih etti. Mehmet Artar'ın babasına, sorumluları gazetemizde yazaaki onlardan hesap sormaları için soruşturma açabileceklerini anlatınca, "Töbe de babo töbe de, Ne zaman böyle birşey oldu ki şimdi olsun, Yok babo yok, her zaman onlar haklı. Şıkayet etsek yine bizi karakola götürürler. Yine bizi döverler." Başsağlığı dileyip ayrılırken arkamızdan ' Yine de sorumlular hakkında apın" diye bağırıyordu. 
Şerikanlı köyünden Haydar 


elinizden geleni 
Asağı 


başını 


Haydarkanlı 
(Yolbaşı) köyü. öldürülen sırt hamallarının çoğu bu köyden. 


söyleniyor. 


ken, binbaşın 


“Şimşek'in: gözü yaşlı annesi bize şunları 


söyledi: 


"Oğlum işsizdi. En büyüğü 11 yaşında 

6 çocuğunu aç bırakmamak için neler 

MAN bir o bilir, bir de Allah bilir. 

imdiye kadar çok israr etmesine rağmen 

kaçağa yollamadık. İlk gidişiydi.'Ana,git- e ne bok yiyeyim, öyle de ölü 


meyip de | böyle de ölüm' diyerek gitti. 


haşı Abdullah yedi. Allahta onu yesin. İnsan bu kadar mı vicdansız olur? 


Girişilen tertibin sorumlusu Binbaşı Abdullah Demiral 


İslahiye'de, 1975 yılında Viranşehir'de 
5 kanshina katledildiği olayın bir 
tekrarı yaşandı. Kendilerine toplu olarak sınırı geçebilecekleri söylenen sırt hamalla rına önceden tertip hazırlandı. Resmen açıklanan ölü sayısının üç, kişi olduğu bu katliamın sorumlusunun Binbaşı Abdullah Demiralolduğunu olayı yaşayan sırt hamalları , çevre köylüler belirtiyor. Köylüler, binbaşının, ertesi gün cenazelerini almaya gelen Haydarkent köylülerinin 


20 sırt 


rında, "Ne zamandan beri 


vordum' diye bağırdığına bizzat tanık olduklarını söylüyorlar. Zaten Hassa 7.Seyyar Jandarma Hudut Bölük Komutanlığıgın olayla ilgili raporu da gerçeği inkar ebezi yetkililer de olayın bir tertip olduğunu itiraf ediyorlar. 


Binbaşı hakkında 
32 ayrı suçtan 
soruşturma açılmış 


demiyor. Bizzat 


ğlumu Bin- 
Milli-Süvenlik 


UOD Başkanı biliyor. 


kıyor. 
Binbaşının 


augünü bekli. den 80 koyu 


bin lira kadar 


arasında. 


han'daki 


Binbaşı Abdullah «Demiral'ın Çankırı 


MHP İl Başkanının kardeşi olduğu soyleniyor. Binbaşı Demiral hakkında 32 ayrı suçtan soruşturma açılmış. Altı ay önce çıhk suçlaması ile bir ay hapis yatmış. ÜÇ ay açıkta gezdikten sonra tekrar görevine dönmüş. Mahkemesi hâlâ sü- 


de kaça 


rüyor. 


„ Binbaşı Abdullah Demiral'ın, kendi bölgesi olmamasına rağmen, Tahta Köprü Jandarma Karakolu civarında 1,5 milyon lira değerinde kaçak mal yakafadığı bir bir kısmının da kendi evinde yakalandığı belirtiliyor. 


Binbaşı çevredeki kaçakçılarla 


kısmını sattığı, 


içli dışlı 


Binbaşının Çakallar köyünden tanınmış kaçakçı Duran Çevik'in evine, daha rahat ilişki kurabilmek için, huduttan 

eçen karakollararası telefon hattına bağfi 5 km.lik bir hat çektirdiği söyleniyor. 
Sucu köyü muhtarına devlete ait bir tarlayı 50 bin liraya kiraladığı, muhtarın para nın kalan 25 bin lirasını makamında binbaşıya teslim ederken yakalandığı da anlatılanlar arasında. Binbaşının, tanınmış 


"İslahiye" 


Binbaşı Abdullah Demiral hakkında anlatılanlar bu kadarla bitmiyor. Binbaşının, "Alman Mehmet adlı ünlü bir kaçakçının kardeşinden rüşvet aldığı, ayrıca Çarlak ormanlarından maiyetindekı erlere kaçak 


Tabur karakolları susuzluktan kırılır- 


Karakolu civarındaki sıcak su kaynağına, 
kabinli, lojmanlı 25 
tırdığı da belirtiliyor, 


Milli güvenlik dersine gönderilen 


Binbaşı Abdullah Demiral'ın MHP'ye olan sempatisi. Milli Güvenlik dersine, eski ÜOD Başkanını 

or. 12-19 Aralık 1978 
ırıkhan Gazi Lisesinde, 


5 Kasım 1978 günü çıkan bir müsademeye gitmeyerek, üsteğmen gönderdiği söyleniyor, Yılbaşında düzenlediği piyangoya kaçak malları kovuyor. Hatta kaça Asteğmen: Tevfik adındaki bir subaya çı- 


kuaför açtırdığı ve kumar lediği de anlatılanlar arasında. 

Her ay er ve erbaşlardan 5-10 lira kestiği, ancak topladığı bu paraları nereye harcadığı bilinmiyor. 

Binbaşı Akbez'e bağlı olan Sapanözü köyünden Kara Ökkeş adlı köylünün elinnunu, "Sen bunları Suriye'ye: geçireceksin" diyerek alıyor. 

Bu arada baldızına hemen her av 200 


Abdullah Demiral 
Binbaşı Abdullah Demiral'ın, aslında MHP'ye yakın olmasına rağmen, Kırık- 


bazı CHP'lilerle tutmaya çalıştığı belirtiliyor. 


TİKP ISLAHİYE BAŞKANININ AÇIKLAMASI 


Olay hakkında basına bir açıklama yapan Türkiye İşçi Köylü Partisi İslahiye İl- . 
çe Başkanı Sefer Baykuş şunları söyledi. 


dar sırt hamalının üzerine açılan ateş doğ- 


Aydınlık 


Laçıkça 


Hemen sinirlenmeyin 


Gazetemiz bayramdan önce PTT emekçilerinin sorunları, talepleri üzerinde uzun uzun durmuştu, Ama bugüne kadar durumda herhangi bir düzelme olduğu yolunda bize ulaşan bir bilgi yok, hatta yeni yeni sorunlar eklendiğini öğreniyoruz. 

Emekçilerin o zaman saydıkları dertler dinlemekle bitecek gibi değildi. 

Santral memurelerine ödenen fazla mesai ücretleri çalışma şartlarına oranla çok düşük. PTT çalışanlarına fiili hizmet zammı ödenmesine ilişkin tasarı yıllardır Meclise bekliyor. 657 sayı. 
lı devlet memurları kanunu uygulanmamakta, ücretli hafta sonu tatili verilmemektedir. Mazeret izni verilmemektedir. Yıllık izinler yaz aylarına göre ayarlanmıyor. Eksik kadro ile çalışma nedeniyle çalışanların üzerine aşırı yük bindiriliyor. Hastalananların doktora çıkması, mesai saatleri dışında bile hastaneye sevkedilmiyor. 
Poliklinik , hastaların ihtiyacını karşılamaktan çok uzak. Yatakhaneler, dinlenme yerleri ve tuvaletler sağlık koşullarına uygun değil. Gece çalışma yerlerinin ve misafir kabul salonunun temizlenmesi, kantin işletmesi gibi angaryalar yükletiliyor vb. 

Gerçi PTT çalışanları kadro eksikliğinden şikayet ediyorlar ama, kadro almak için açılan sınavlar hakkında anlatılanlar yöneticilerin hiç de aynı fikirde olmadığını gösteriyor. 

PTT'ye girmek için açılan yazılı sınavda büyük başarı gösteren bir hanım, mülakatı kazanamıyor ve işe alınmıyor. 

Neden mi? 

Yüzünde yanık izi olduğundan fiziki görüaiy için konmuş olan barajı aşamıyor da on- 

an! 


DOĞAN 
YURDAKUL 


tomruk _ kestirerek, askeri arabalarla ; $ R ici taşıttığı da belirtiliyor. Bu tomrukların ne İnanmayan varsa, işe girmek isteyenler için işte kullanıldığı belli değil. hazırlanmış olan mülakat sözlü sınav değer-EE i ma a İş Bane lendirme formuna baksın: 

ası şubesine gidere in lira yatırdı- irki inati izi: 

ğı, ayrıca geçen yılın kasım: ayında Anka- Csh antipatik, yara, yanık izi: 2 puan. 
rada bir albaya 15 pin lira gönderdiği irkin: 4 puan 


Sempatik çirkin: 6 puan 

Sempatik güzel: 8 puan 

Alımlı, sempatik, güzel, yakışıklı: 10 puan. 

Sınav kaybeden hanım gidip yöneticilerden açıklama istiyor. İRİ cevap: 

—Ne yapalım, Allah herkesi eşit yaratmamış diye Allaha mı isyan edelim? Bana çatacağınıza gidin kanunları yapanlara çatın. Güzel olmayanların işe alınması için özel kanun çıkarsınlar! 


ın tabur parasıyla Hamam 


metrelik havuz yap- 


ÜOD başkanı 


*** 

Yine de yöneticilerin hiç bir sorunla ilgilenmediğini söyleyip haksızlık etmeyelim. 

Örneğin yatakhanelerde fare bulunması sorunuyla ilgilenmişler. Fareleri yoketmek için dışarıdan kediler getirip ortalığa salmışlar. Kediler memureleri ısırmaya başlayınca da bu kez müstahdemlere kedileri yakalamaları için emir verip yatakhanelerin içinde "kedi avı” başlatmışlar. 

Onun için; 

Telefonun başında PTT çalışanlarına hemen sinirlenmeyin. 

Memure hanım odaları, misafir salonunu temizliyordur, kantinde sandviç satıyordur, ya da kedi kovalıyordur. 

Yöneticiler ise eksik kadroyu tamamlamak için güzellik kraliçesi yarışması yapmakla meşguldur. 


göndermeye kadar varıünleri arasında, endi dersi olan 

dersine girmeyerek, eski Ramazan Ceylan'ı göndere- 


erine MHP yanlısı bir 


ir duvar halısı 


garnizonun bir bölümünde artileri düzen- 


para a de Binbaşı akkında anlatılanlar 


EBSO Başkanı Yılmaz Adıgüzel, 


hükümetin özel teşebbüsü ahlak dışı yollara ittiğini öne sürdü 


e arasını iyi 


ger yitirdiği. mal darlığı- nın yaygınlaştığı ve ekonomik kuralların bir yana itildiği bir ortamda sosyal ve ekonomik ahlak kurallarına uyum sağlanması büyük ölçüde güç- 


İZMİR (ÖZEL) 


Ege Bölgesi Sanayi Odası- (EBSO) Meclisinin önceki gece yapılan aylık toplantısında konuşan Yönetim Kurulu Başkanı 


nin Suriye sınırında 500 ka- 


rudan doğruya halka yönelmiş bir katli: yılmaz Adıgüzel, stokçu- leşmektedir, Böyle bir amdır. Hiç bir geçim kaynağı Ky luk ve karaborsa gibi ya- durumda ekonomik köylüler 1.500 TL. için kelle koltukta, = dışı işlemlerin hüküme- kesimleri karşısına alan' 


her türlü ezi 


binlerce 


Bu katlia lah Demiral 


başı hakkın 


kaçakçı Mustafa Ağa ile de içli dışlı oldu- 


ğu belirtiliyor. 


ISTANBUL (ÖZEL) 
Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Orhan “Eyüboğlu dün vilayet konağında Ermeni Patriği Kalutsiyanile, Türkiye'de yaşayan Ermenilerin sorunlarının ele alındığı bir topfentı yaptı. 


Toplantıdan önte kısı. 
bir açıklama yapan Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcıs Orhan Eyüboğlu, toplantıda azınlıkların sorunları ile ilgili konuların ele alınacağını açıklayarak, özetle şun: ları söyledi: 


"Bugüne kadar Erme: 
ni ve Rum azınlıkların birçok sorunu halledilmiş durumda. Geriye kalanları ise bugün yaptığımız toplantıda ele alınıp yasal çerçeveler içinde 


Orhan kyüboğlu” na Türkiye” deki Ermenilerin sorunlarını ileten 


Ermeni Patriği Kalutsiyan:” Tüm tedhiş olaylarını gönülden kınıyoruz” 


incelenecektir. Bu toplantı Ermeni ve Rum patriklerinin müracaatları üzerine yapılmaktadır." 

Ermeni Katriği Şınork Kalutsiyan ise görüşme sırasında Türkiye'deki Ermeni okullar konusunun da ele alınacağını ve bu okullara ilişkin sorunların çözülmesine çalışılacağını belirterek, yurtdışındaki Ermeni örgütleri- nin Türkiye'ye körşi sür dürdükleri tedhiş hare ketleri konusunda şunları söyledi. 

""Kim tarafından yapı- 
-rsa yapılsın, hangi çevreden gelirse gelsin tüm tedhiş olaylarını gönülden kınıyoruz. Bizim tek amacımız tüm dünya halklarının bitlik içinde ve kardeşçe yaşamalarıdır." 


su içinde Suriye'ye gidip gelmektedirler. 
Bu tür katliamlarla kaçakçılık önlenemez. 
Bir karış toprağı dahi olmayan bu insanlara geçim kaynağı vermek gerek. 

Büyük kaçakçı ağalarının mallarına dokunulmuyor. Bu ağalar bir gecede 100 
oyun geçirmekte; kaçakçılarla mücadele" adı altında yoksul köylüler he- . 
def seçilmektedir. Bu da üsttekilerin gözünü boyamak içindir. 


'dır. imelye kadar kaçakçılardan aldığı paralarla milyoner olan bin- 


ruşturma açılmasına rağmen,sırtını dayadığı siyasi çevrelerce korunmaktadır. Bu katliamı sırf terfi almak için yapmıştır. 

Başta Abdullah Defhiral olmak üzere bütün sorumlulardan hesap sorulmalıdır." 


yete katlanarak, ölüm korku- ve münferit olayları ge- 


nelleştirerek özel teşebbüsü tümüyle suçlamaya çalışan bir yönetimin ihtiyaç duyulan birlik ve beraberliği sağlaması mümkün değildir.” x 


tin devletçilik politikasından kaynaklandığını öne sürdü, 


Adıgüzel şöyle konuştu: "Devlete güvenin sarsıldığı, paranın süratle de- 


mın sorumlusu Binbaşı Abdul- 


GAZİOSMAN PAŞA 2. ASLİYE HUKUK r HAKİMLİĞİNDEN da yolsuzluktan bir sürü so- 1979/551 Davacı Tevfik Şeyoğlu'nun soyadı Mahkememizce verilen 21.8.1979 tarih 979/551 esas 
1979 354 sayılı kararıyla Şeyhoğluolarak düzeltilmiştir. 
Basın—6235—850 


BİTTİ 


ETİBANK GENEL MÜDÜRLÜĞÜNDEN İNŞAAT YAPTIRILACAKTIR 


Bankamızca Rize Bankacılık Hizmet binası inşaatı Bayındırlık Bakanlığının yıllara göre değişken birim fiyatları ile ihaleye çıkarılmıştır. 

1—İhale 2 Ekim 1979 Salı günü saat 15.—de Etibank Genel Müdürlüğün de yapılacaktır. t 

2— İşin 1979 yılı birim fiyatları ile ilk keşif tutarı 7 000 000;> Ta olup, geçici teminatı 210 000.—T L. dir. 

3— İsteklilerin: 3 

. 

a) B grubundan enaz 20 000 000 ,—TL. lık müteahhitlik karnesi, 

b) Benzeri bir işi taahhüt suretiyle veya bu büyüklükteki benzeri bir işin * 
Şantiye Şefliğini yaptığına dair belge, 4 

c) Eksiltme şartnamesinin 8. maddesinde belirtilen vesikalar, ile birlikte 3.9.1979 Pazartesi gürtü saat 17.00'ye kadar Gertel Müdürlüğü- 


müz Umumi Evrak Bürosuna müracaat etmeleri lazımdır. Bu tarihten sonra 


bale günü saat 12.30'a kadar Bankamız Umumi Evrak Bürosuna verilmiş olması lazımdır. Postada vaki gecikmeler dikkate alınmaz. 

6— İhale dosyası Etibank Rize Şube Müdürlüğünde ve Bankamız İnşaat Dairesi Başkanlığında görülebilir. 

7— İhaleye iştirak belgesi alanların teklif verebilmeleri için eksiltme dosyası alması şart olup, dosyalar ihale gününe kadar Bankamiz Muhasebe-Mali İşler Dairesi (Finansman Şubesi) veznesine yatırılıp alınacak 2000 ,— TL.lık makbuz karşılığı İnşaat Dairesinden verilir. 

8— Bankamız 2490 sayılı kanuna tabi değildir. 

(Basın: 19544-349) 
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© 29Ağustos 1979 


. Yöresel ağıtlar 


(2) 
( Mehmet Yıldırım) 


Osman Yıldırım için söylenen 


methiye ve ağıt 
Ayni köyden Osman Yıldırım için sağlığında söylenmiş bir methiye ile ölümünde söylenmiş bir ağıt vardır. Osman Yıldırım'ın öldüğü gin methiye ağıtla birlikte söylenmiştir. Bu, bizim, ölünün sağ iken yaptığı işlerin ölümünde biraz da abartılarak söylendiği savımızı pekiştiriyor. 


Methiye ve ağıtı yazmadan önce Osman Yıldırım'ın kişiliğine değinmek gerek. 

Tuzlagözü köyü ile komşusu Peynik köyünün halkının Oluklu adında bir yayla yüzünden kavgalı oldukları dönemde Osman Yıldırım Tuzlagözü köyü muhtarıdır. 


Yapıca ufak, yumuşak görünüşlü; bu yumuşak görünüşün altında bilinçli bir kararlılık yatan, sözünü herkese dinlettirebilen, sofrası herkese serili, kapısı herkese açık, ilçede sözü geçen ve çevrenin “Kaymakam Vekili" Muhtar Hacısıdır Osman Yıldırım. Yirmi beş sene muhtarlık yapmış. Politikayla içli dışlı, 1957'de DP'nin en azgın döneminde DP milletvekillerini köye sokmayacak kadar cesaretli, 

Sevilip sayıldığı kadar, kiralık adamlarca da öldürülmek istenen birisi, 


Bu ağıtların öyküsünü anlatan Hatice Alkan 


—Şemoğ Bacımın (Şerife Söyler) Hacı Dayım (Osman Yıldırım) öldüğü zaman Fadime'nin yaktığı türküyü (METHİYE) söylemesi hepimizi daha çok ağlatmıştı dedi. 


Methiye 


(Fatma Okur'dan alınmış Hatice Alkan'dan derlenmiştir.) 

Oluklu'nun gözeleri çoğalıyor 

Semaverler sıra sıra kaynıyor 

Beyaz çadır yürekleri dağlıyor 

Kör Keşoğ da (5) döne döne ağlıyor 


Bu yola baş koyan erlerimiz var Kaymakam vekili muhtarımız var, 


Oluklu'da Çömerizin önünde "Tuzlagözü bu yaylanın önünde İlle bir kan olur bunun sonuna 


Bu yola baş koyan erlerimiz var Kaymakam vekili muhtarımız var, 


Arabalar katar katar gidiyor Halil Ağa da tırpancıyı seçiyor Muhtarımız kanatlanmış uçuyor 


Bu yola baş koyan erlerimiz var Kaymakam vekili muhtarımız var. 


Methiye oldukça uzun. Sonu kanla bilecek Oluklu'nun öyküsünü Hasan Aslandoğan'ın ağıtın- da göreceğiz. 


Biz ağıta dönelim. Methiyeleri aktaran Hatice Alkan'ın söylediğine göre ağıtın çok eksiği vardır ve sahibi şimdi hayatta olmayan Şerife Söyler'dir, 


Han evin harap köyünde malül Bekle bu hanın sahibi gelir Büyük yavrular elini alır Dayım yeğenler nerede kalır, 


Muhtar Hacı ölmüş oğlu da hasta Ötmüyor bülbüller turnalar yasta Kara yel altına işlemez posta 

Arzuladı sılaya sen buyur dayım. 


Dağbaşın harmanların savrulur 

Ak Denizde gemilerin devrilir Kuzular da babasından ayrılır Muhannet komşular yok mu çaresi? 


Hasan Aslandoğan için ağıt 


Üçüncü ağıt Hasan Aslandoğan için. Yıl 1952. 
1954 arası. Tuzlagözü ve Peynik köylüleri Oluklu 
yaylası yüzünden birbirlerine hasımdırlar. Bu dönemde Tuzlagözü Köyü Muhtarı Hasan Aslandogan'dır. Gözü pek, teke tek kavgada yenilmeyen, kimsenin yiizüne sertçe bakmaya cesaret edemediği birisi. 

Aslandoğan'ın ölümünden kısa bir süre önce iki köy kavga etmiştir. İki köy halkı da birbirlerine karşı pusudadırlar. Aslandoğan başına buyruk birisidir. 
Bir önceki köy kavgasında yediği bir övendereyi (1) onuruna yediremez. Bir sabah erkenden kalkar Peynik köyü yöresine gider. Elinde bir balta vardır. Peynik köyü halkı, üzerinde tüfek vardır diye üzerine gidemez. Bir süre sonra anlarlar ki silahı yok,hep birden hucum ederler. Dirgenle şişle ve silahla öldürürler, 


Yıl 1978. Hasan Aslandoğan'ın oğlu Hüseyin, İslanbul'da bir fabrikada işçidir. CHP'nin Şişli ilçesinde mahalle temsilcisidir. Ve komşuları hep babasını öldüren köylülerin çocuklarıdır. 


“Soruyorum. 


-Dayı babana yapılanları anımsıyor ve öfkeleniyor musun? 


-Yeğen diyor o zamanın koşulları babalarımızı birbirine düşman etmiş. Bunu sürdürmenin anlamı ve koşulu yok. Simdi burada Peyniklilerle benim çıkarım ortak ve savaş verdiğimiz güç aynı. Biz emekçiyiz. Düşmanlığa ve düşmanlara inat,dost olmak zorundayız. 


Bu olumlu ve zorunlu değişikliği vurguladıktan sonra ağıta dönelim. Ağıtın çoğu unutulmuştur. 
Ağıt Halis Yuvu'ya söylenmiş, Müzeyyen Erdoğan- dan derlenmiştir.. 


Düşman mevzi tutmuş geçti dereyi Kurtuluş yok düşünelim çareyi Doktor saydı doksan yedi yareyi 

Üç bıçak da sen vur, varsın yüz olsun, 


Düşman tek tek sıçradı yanıma Anladım ki kasteyledi canıma Şükür tövbe talgın (2) geldi dilime 


I-İnce uzun ucu modullu kağnı sopası, 2-Ölürken salavat gelirmeyi unut maması, —— 


CE kn R el emen dez kz İİ az en İlel m 


sanat *edebiyat 


"Atlının 
Türlüsü” 
üzerine... 


Yavuz Çekirge 


ÖMER ZÜLFÜ LİVANELİ' 


nin dördüncü uzunçaları da çıktı. 


En son uzunçalarları “Atlının Türküsü ve "Nazım Türküsü”, pırıl pırıl yeniliklerle dolu, Livaneli, uzun yıllardır birçok bestecinin yapmaya çalıştığı batı çalgılarıyla Türkiye müziğini yorum lama mücadelesinin içinden başarıyla çıkıyor. Klasik Batı Müziği sazlarının Türkiye müziğini yorumlayabileceğini kanıtlıyor bu iki yapıtında. Geleneksel türkülerin değişik yorumları- nın yanı sıra yeni bestelere de yer verilmiş, uzunçâlarlarda. 

Livaneli, bu son iki uzunçalarıyla apayrı bir yere konması gereken bir sanatçı. Ruhi Su, Rahmi Saltuk biçimini terkediyor, çağdaş halk müziği temsilcileri Teodorakis, Hacıdakis, Viktor dJara'ların oturduğu vadilere doğru yol alıyor. Livaneli, cesaretle giriyor eski halk türkülerinin arasına, dağ köylerinde söylenen eski türküleri, ağaların tarlalarında çatlak elleriyle çapa yapan kadınların direniş türkülerini, topluyor teker teker. Türkiye mü zik geleneğini yıllardır kıstırıldığı köşelerden çıkartma yolunda iri adımlar atıyor. 

Metin And'ın Türkiye kültürünü belgelediği yapıtlarına yaklaşma amacını görüyoruz Livaneli' de, İki bin yıllık müzik geleneğini araştırıyor, saptıyor ve yorum luyor. Dadaloğlu, Pir Sultan Abdal, Nazım Hikmet'lerin şiirlerini besteliyor, Alevi Samah'larını tanıtıyor. Livaneli, beslenme kaynaklarını çok iyi seçiyor. Anadolu'nun bilinmeyen kapılarını açıyor milyonlarca kişiye, Müziğinin notaları, herkesin bildiği ama unuttuğu sarayların kapılarını açıyor dinleyiciye, 


Gençlik Kitleleri 


Livaneli, 1976'dan sonra tanınmaya, yapıtları radyoda, TV'de çalınmaya başlandı. 
Livaneli, özellikle gençlik kitleleri arasında sevildi . İlk yapıtları öğrenci kesimi tarafından tutuldu. Giderek son iki yıldır geniş dinleyici kitlesi buldu. Livaneli zorlu bir mücadele veriyor müzik alanında. 1950 sonraları Türkiyesine çığ gibi giren emperyalist müziğe karşı mücadele veriyor. Kasıtlı olarak geri bıraktırılan, gelişmesi yavaşlatılan, yayılma kayn kları (TV-Radyo) tıkanan halk müziği, gençlik kitlelerine ulaşamaz oldu. Halk müziği yerine yoz burjuva müziği, emperyalist Anglo-Sakson müziği dinler oldu gençlik kitleleri. 

Emperyalist kültürün Türkiye" ye girişi, gençlik kitleleriyle kültür mirasları arasında derin uçurumlar açtı. Ülkenin yarı-feodal yapısı gereği, halk ozanlarının müzikleri yüzyıllardır. süregelen biçimiyle ait oldukları bölgelerin sınırlarına oçıkamıyordu. Halk müziğini yorumlayanlar vardı. 
Ruhi Su, Rahmi Saltuk eski halk türkülerini topluyorlardı, Ama bu sanatçılar hiç bir vakit atılım yapamadıkları, yenilik getiremedikleri için dar aydın grupları arasında sürdürdüler yaşamlarını. 
Çağdaş halk müziği ustalarını incelemediler. Bir Teodorakis, Hacıdakis, Viktor Jara bir şeyler anlatamadı onlara. Etkileyemediler gençlik kitlelerini. Emperyalist müzikle mücadeleye girmediler. Gençlik kitlelerini taklitçilerin, yoz sanatçıların kucağına ittiler. Halk müziği, yüzyıllardır nasıl geliştiyse, aynı gelişmeyi sürdürdü küçük dağ köylerinde, köy düğünlerinde, söğüt ağaçları altında, toprak işgallerinde,yü- 


rüyüşlerde, grevlerde, tutukevlerinde. Kendi öz devinimi içinde “gidiyordu gündüz gece" 


Yeni Atılımlara Doğru 


Livaneli, ciddi çalışmalar içine girdi. Değişik saz çalma biçimlerini denedi. Alevi Samah'larını, seferberlik türkülerini , Yu- 


nan, Şili, Afrika bestecilerini tanı- 


dı. Avrupa'da bulunduğu yıllarda Teodorakis,Hacıdakis, Viktor Jara gibi bestecilerin yapıtlarını inceledi. Bu bestecilerin müziklerini nasıl çağdaş bir düzeye yücelttiklerini, geleneksel kalıpları nasıl çağdaş kalıplara dönüştürdüklerini gözlemledi. Livaneli' nin ilk plaklarında batı çalgılarını kullanma, çok sesli müziği araştırma kaygıları seziliyordu. 
"Merhaba" uzunçalarında, nefesli sazlarla,sazın uyum sağlamak için verdikleri mücadele sergilendi. İyi örneklerin yanı sıra uyumsuzluğun örnekleri de yer aldı ilk yapıtlarında, 

Livaneli, ''Atlının Türküsü" uzunçalarında yer alan yapıtlarında iyi bir denge kuruyor. Batı çalgılarını yadırgamıyoruz. Bu uyumun sağlanmasında kuşkusuz, batı müziğini yakından tanıyan ve bütün çalgıları icra etme yeteneğine sahip olan Atilla özdemir oğlu'nun katkısı büyük olmuştur Kurulan ortaklık son derece sağlıklı bir sonuç veriyor. "Sılaya Doğru", "Leylim Ley” türkülerinde geleneksel söyleyişin, icra- nın dışında doyurucu yenilikler bulunmuş. Alevi geleneğinin ritm özelliklerinin bozulmadığını, giderek yaylı sazlarla ve temballerle saza büyük ağırlık verildiğini görüyoruz. "Sılaya Doğru" türküsünü Ali Ekber Çiçek'ten geleneksel biçimiyle dinlediğimizde düşünmeden edemiyoruz. Nedir bu iki ayrı yorum arasındaki ayrılık? Zülfü Livaneli'nin yorumunda yepyeni şeyler o buluyoruz. Değişiklik, gerçekte, sazla,yaylı sazların ve temballerin söyleşisi, Yukarıda özünü ettiğimiz uyum. Çağdaş müzik anlayışına yükseliş, ikisini birbirinden ayıran. 

Öte yandan "Büyük İnsanlık" adlı bestede, müzikle şiirin besteye dönüştüğünü izleyemiyoruz. 
Arka planda duyulan nefesli saz, dramatik ağırlık veren vurmalılar şiirle bütünleşmiyor. Çalgıların izlediği patikayla şiirin şarkısı ayrı şeylermiş gibi geliyor insana Yadırgıyoruz bu uyumsuzluğu zorlanıyoruz. 

“Atlının Türküsü'nde de müzikten çok şiir var, Beste daha çok bir atın yürüyüşünü seslendirme üzerinde ağırlaşıyor. “Leylim Ley" de uyum yeniden sağlanıyor. Dövülen davulları, Samah dönüşlerini duyuyoruz. Alıp götürüyor bizi müzik, 

Ömer Zülfü Livaneli, "Taht Bir Yana Şah Bir Yana” parçasında imzasını atıyor plağa. Gördüğüm piril pırıl yenilik, en çok bu parçada kendini gösteriyor. 
Sazın geleneksel koşuşu Anadolu bozkırlarında, yeşil otlu dağlar rında ve uluslararası bir renk kazanışı, kimileyin öne çıkışı, kimileyin geride kalışı ve yüzyılların direniş türkülerini günümüze getirişi.. 

Zorlu bir savaş veriyor Livaneli. Türkiye müziğini sıkıştığı köşelerden kurtaracak yürekli sanat erlerinden birisi. Son iki uzunçalarıyla yeni umutlar veriyor bize, Piyasayı dolduran taklit aranjman müziği ve ilerici sözlü aranjman müziğiyle hesaplaşıyor Livaneli. Yıllardır kurumlaşan bu em peryalist karakterli müziğe hakettiği tokadı vurup geçiyor Atlının Türküsü” 


1980'de Ege'de 20’ ye yakın kültür merkezi binası hizmete girecek 


Kültür Bakanı Ahmet Taner Kışlalı, İzmir'de yaptığı açıklamada, İzmir Kırsal Alan ve Gecekondu Kültür Merkezleri Projesinin 1980 yılı içinde tamamlanacağını ve 20'ye yakın prefabrik kültür merkezi binasının bölgede hizmete gireceğini belirtti. 

Ege'de bakanlığıyla ilgili çalışmalara değinen Kışlalı, Selçuk-Efes Kazı, Onarım ve Çevre Düzenleme Projesi ile Selçuk ve Efes'in önümüzdeki 4-5 yıl 


içinde ilginç yeniliklerle dünya- ' 


nın en ilginç tarihsel alanların- dan biri haline geleceğini, Bergama Koruma, Geliştirme Projesi ile de Antik Bergama ile yaşayan Bergama'yı bütünleştirileceğini söyledi. 

İhalesi yapılmış olan Peter- son Evi Projesi ile Bornovalıların büyük bir kültür parkına kavuşacaklarını, ayrıca bu bahçede bir de açık hava tiyatrosunun planlandığını açıklayan Kışlalı, Ödemiş Zafer İlkokulunun kültür merkezi haline idönüstürülme projesini = 


landığını, Ödemiş Müzesinin yapımının da sürdürüldüğünü belirtti. 

Opera Binasının beton iskeletinin yeterince sağlam olmadığı için yıktırılacağını sözlerine ekleyen Kışlalı, bu binanın yeni projesinin yakında yarışmaya çıkarılacağını haber verdi. İzmir Bölge Müzesi in-Şaatının 1980'de bitirilmesine çalışılacağını, tarihi Elhamra salonunun da bu yıl sonunda tiyawo, opera ve benzeri sanat 


gösterilerinin yapılabileceği bir yer olarak hizmete gireceğini söyledi. 


Kışlalı, İzmir Agorasının ve Kadifekale'nin yeniden düzenlenmesinin 1980 programına konduğunu, yine bu arada Çeşme Kalesinin de elden geçirileceğini bildirdi. Ege Bölgesinin en önemli antik kentlerinden biri olan Afrodisyas'daki müzede dünyanın en değerli heykel kolleksiyonlarından birinin bulunduğunu, bu müzenin bir süre 


© Balkan Yüzme Şampiyonası ilkel bir 


organizasyon altında yapıldı 


© Murat özüak' ın gümüş ve bronz madalya kazanması, yüzmü tarifimizin en sevindirici olayıydı. 
GElektronik kronometrerih olmaması, yer yer tartışmalar neden oldü ve > ekipler tarafından hoşnutsuzlukla. 


Karşılandı 
Selami Şimşek 


23-26 Ağustos tarihleri arasında Türkiye 
Spor Yazarları Derneği- nin Maçka'daki havuzun- da yapilan 11. Balkan Büyükler Yüzme Şampiyonası iyi olmayan bir organizasyon altında yapıldı. 


Yarışma gününe zar zor yetiştirilen havuzun, 


eksiklikleri yarışmalar sırasında kendini açıkça ortaya koydu. Elektronik kronometrenin olmaması hem konuk ekipler tarafından garip karşılandı, hem de derecelerin tespit edilmesi sırasında birçok karışıklıkların ve tartışmaların ortaya çıkmasına neden oldu. 
Hakemlerin tespit ettiği dereceler birbirini tutmadı, eksik ve fazla tu- 


F en dikkat çekici durum müsab. 


trenörün havuzu boşaltıp boşaltmama konu- 


ptıkları tartışmaydı. Müsabaka hakemi havuzun boşaltılmasını Istiyor, Antrenör ise ısınmak için daha zamanlarının olduğunu söylüyor. 


il 


F 


yerde giyinen sporcular. 


tulan dereceler yüzünden gözlemciler arasında birçok tartışma çıktı. 

Tartışmalara yolaçan bu durum konusunda bilgisine başvurduğumuz 
Yüzme Federasyonu Başkan Fehiman Akdağ, 
"Aslında elektronik kronometrenin yarışma gününe tamamlanması gere- 


kiyordu. Fakat kronometreyi monte edecek şirketin (o sorumsuzluğu yüzünden gecikti ve 


yapılamadı" diyor. 


Yarışmaların ilk gününde yağan yağmur hava ısısını iyice düşürmesine rağmen yüzücüler soyunma odası Olmadığı için havuzun kenarında giyinmek zorunda kaldılar. Bu da yü-Zücülerin hoşnutsuzluğunu çeken noktalardan ikincisiydi. 

İkinci günkü yarışmalarda, ise Yunanlı antrenörlerle hakemler arasında tartışma çıktı. Tartışmaya yolaçan şey ,Yunanlı yüzücülerin ısınma çalışmaları yapmak istemeleri buna karşılık, hakemlerin izin vermemesydi. 

En üzücü organizasyon bozukluğu ise ikinci günkü yarışmalar sırasında elektriklerin kesilmesiydi. Bu yüzden gümüş madalya kazanan yüzücümüz Murat Özüak'ın da katılması gereken madalya töreni yapılamadı. Yine bu sırada elektrikle- 


Yüksekçi Erol Şişko Bayrak yarışı İ koşmadı diye cezalandırıldı 


© Erol Şişko” nun savunması alınmadan cezalandırılması 


atletler arasında tepkiyle karşılandı 


ANKARA (THA) 


Atina'da yapılan Balkan Atletizm Şampiyonasında sakat olduğu için 4x100 metre bayrak yarışına katılmayan yüksek atlayıcı Erol Şişko, bundan böyle Atletizm Federasyonunca düzenlenecek hiç bir müsabakaya alınmayacak. 


söyledi: 


Atleuzm Federasyonunun, Erol Şişko'nun savunmasını almadan böyle bir cezalandırmaya gitmesi diğer atletler arasında tepki ile karşılandı. 


Erol Şişko bu konu ile ilgili ola- 


Bayan voleybolcularımızın 


rak yaptığı 


açıklamasında şunları 


“Ben yüksek atlayıcıyım. Bayrak takımında ikinci yedeğim. Atina'da yarışın yapılacağı gün bacağımda sakatlık vardı. Doktora gösterilmemi istedim. Doktorun izin vermesi halinde koşacağımı söyledim. Oysa bu önerime kulak asmadılar, İlk yedek olduğu için yarışa Ekrem Özdamar'ın girmesi gerekiyordu. Şimdi kabağı benim başıma patlatmak istiyorlar, Savunmam alınmadan böyle bir ceza nasıl verirler bilemiyorum." 


madalya alması bekleniyor 


İstanbul'da Akdeniz Uyunlari, hazırnkiarina devam eden  voleybolcularımızın Split kafilesinde, federasyon başkanı özcan Mutlugi! ekip sefi, Atilla Bostancıoğlu ile Haluk Tuncay hakem, Cengiz Göllü (Bayanlar), iie Değer. Ererbay (Erkekler) antrenör olarak yer alırken, (Bayanlarda) Esra Temelli, Nurdan Ayçelik, Gülnaz Kaplan, Aycan Türüt, Deniz Das- 
“doğru, Serpil Özkanlı, Filiz Demirel, Hülya Babalı, Merai Babalı, Violet Kostanza Arzu Bağdatlıoğlu, Selcan Çağlar, (Erkeklerde) Ahmet özçam, Hasan Semih Oktay, Uğur Acar, Faruk Saran,” Zeki Uslu, Levent Ergün, Serap Gençsu, Faruk Bayir, Yusuf Hakim, Serdar Ça- © ğan, İsmet Kır, Şükrü Yengit sporcu plarak bulunuyor. — 3 


Ülkemizde en yaygın spor dallarından biri de voleybol. Kendileriyle görüştüğümüz federasyon yetkilileri bu durumu "Ülkemiz koşulları gözönüne alındığın da, devletin spor konusunda iktidarsız, siyasetsiz... olduğu görülecektir. Buna rağmen, ülkemizdeki diğer spor dallarına göre bir oranlama yaparsak, bu sporun doyuma ulaştığını görürüz. Kendiliğinden oluşan 


rin kesilmesi yüzünden anon: yapılamadı. Bu ilkel durum hem sporseverler tarafından hem de konuk ekipler tarafından oldukça garip karşılandı. 

Diğer yandan şampiyonanın, en büyük özelliği çok sayıda Balkan ve Türkiye rekorlarının kırılmasiydı. Özellikle yüzücülerimizin büyük bir kıs- mı dereceye giremediler 


o oee 


Soyunma odaları olmadığı için havuzun kenarında yanlızca üstü kapalı olan bir 


ama Türkiye rekorlarını kırdılar. 

Şampiyonanın bizim açımızdan en sevindirici yanı ise Balkanlarda yüzmede ilk kez Murat Özüak sayesinde madalya kazanmamızdı. Özüak, çıkardığı güzel yarışlarla ilerisi için umut verirken kazandığı madalyalarla da seyircilerin büyük sev- 


gisini ve takdirini topladı. 


Hazırlayan: (6 


Balkan Kule ve Tramplen Atlama 


Şampiyonasında en fazla ilgiyi 
12 yaşındaki EUR 
Romen Tod Torner çekti 


: Kk 
Atilla Özideş 

Dört ülkenin yaklaşık 20. sporcu ile katıldığı Bal kan Kule ve Tramplen atlama şampiyonası İzmir'de yapıldı. 

Kalabalık olmayan bir seyirci kitlesi önünde yapılan yarışmada sporcular iyi sayılmayacak atlayışlar yaptılar, 

Kule atlamada en ilgiyi çeken sporcu Remenlerin 
12 yaşındaki atlayıcısı Tod Torner idi, Gerçekten de 
bu kategoriye kabulü bile tartışılacak olan Torner, izleyenlerin hayret dolu bakışları altında 3. oldu. Bu yarışmada birinciliği Romen atlayıcı, ikinciliği Bulgar; atlayıcı aldı. 

Bayanlar kule atlama yarışmalarına ülkemizden hiç bir Bayan atlayıcı katılmadı. 

Erkekler tramplen atlamada Aykut Tunca 385,15 puanla altıncılığı elde etti, Diğer atlayıcımız Zihni Kır nltuğ ise 341.45 puanla yedinci oldu. Bu yarışmada Bulgar Peter Cordev 460.12 puanla birinci, Romen Vasil Aleksandrov 459,84 puanla ikinci, Bulgar Todorov Radoslav 419.95 puanla üçüncü oldu. 

Üte yandan organizasyonun bozukluğu yarışma boyunca sırıttı durdu. 

Müsabakaların o propagandasının yapılmaması, girişlerin ücretsiz olduğunun açıklanmaması, kuleye çıkan asansörün tamirinin zamanında düşünülmemesi, hakemlerin ayrı bölmelerde oturmasının sağlanmaması en önemli aksaklıklardandı. 


—ill 
AKDENİZ 
OYUNLARI 


İzzet Sefa 


8. Akdeniz Oyunlarında zor bir gruba düşen 


bu gelişmenin nedeni, ülkemiz gençliğinin yapısındadır. Gençliğimiz yapısı bu spora yatkındır..." 


Federasyonun bugün belirgin bir ekol yaratma uğraşı içinde olduğunu belirten yetkililer "Bu sporda ileri bir düzeye gelmiş ülkelerin belli bir ekolü vardır. Örneğin Rusya'da uzun boylu sporculardan oluşan , Japonya'da da kısa boylu sporculardan oluşan hızlı bir ekol var..." dediler. 


Akdeniz Oyunlarının kısa bir değerlendirmesini yapan Voleybol Federasyonu yetkilileri 


Erkek Voleybol Milli Takımımız, finale kalabitmek için mücadele edecek, 


“Dünyada halen var olan dostluklar, siyasal dost- 


luklardan çok, spor aracılığıyla varlığını sürdürüyor. Yalnız Akdeniz Oyunları değil bu gibi ülkeleri bir araya getiren bütün oyunlar dünya barışına hizmet eder, dargın ülkelerin sporcuları bu nedenle bir araya gelebilmekte, nispeten kaynaşabilmektedirler..." 

Daha önceki Akdeniz Oyunlarında iki ikincilik, üç üçüncülük alan Voleybolcularımızdan, Split'te de özellikle bayanlaraa madalya bekleniyor. 


Kendilerinden madalya beklenen Bayan V bol Milli Takımımız, elemanlarından bir grup, bir calışma aninda, 


Aydınlıkkâ 


ödeyemediğimiz DÇM borçları erteleniyor 


İSTANBUL (ÖZEL) 
DÇM borçlarını erteleyecek anlaşma bugün Londra'da imzalanacak. 
200'ü aşkın banka ile yapılacak anlaşmayı Türkiye adına Maliye Bakanlığı Müsteşarı Vural Güçsavaş ve Merkez Bankası Başkanı İsmail Hakkı Aydınoğlu imzalayacak- 


lar. 
DÇM'NİN GEÇMİŞİ: 

Türkiye, ilk olarak 
1970 yılında Dövize Çevrilebilir Mevduat hesapları yoluyla borçlanmaya başladı. 1973 yılında 
DÇM yoluyla borclanma- nın sakıncalarının ortaya çıkmasıyla bu uygulamadan vazgeçildi. 

MC hükümetinin iktidara geldiği 1975 yılında kısa dönemli borçlanma yöntemlerinden olan 
DÇM borçlanmasına yeniden başlandı. Ancak 1975-1977 yılları arasında yurt dışındaki çeşitli kişi ve O kuruluşlardan alınan 2,5 milyar do- 


ları aşkın borç, yatırımlara yöneltilmeyip, tüketime ayrıldı. Öte yandan dövizle elde edilen 
DÇM karşılığında kişi ve kuruluşlara kredi verildi ve bu iç gereksinmeleri 


` sağlayabilmek için yeni 


dış borçlara gereksinme duyulmasına yol açtı. 
Uygulanan bütün "Başıboş borçlanma" ile 1977'nin ikinci yarısında duyulmaya başlanan döviz sıkıntısı nedeniyle, DÇM'lerin ana paraları ödenemediği gibi, Merkez 
Bankası son iki yılda 200 
milyon dolar DÇM faizi ödemek zorunda kaldı. 


407 MİLYON 
DOLARLIK KREDİNİN 
İLK YARISI 
KULLANILABİLENEK 

Bugün imzalanması beklenen anlaşmadan iki hafta sonra vabancı bankaların vereceği 407 milyon dolar civarındaki kredinin 203.5 milvon dolarlık bölümu kullanılabilecek. 


Bankalar tarafından Türkiye'ye açılacak kredinin 102 milyon dolarlık ikinci bölümü kasım 
ayında IMF kredisinin 1 
kinci diliminin verilmesinden sonra, üçüncü bö- 


lümü ise Mart 1980'de kullanılacak, 
Anlaşmayla DÇM 


borçlarının 3 yılı ödemesiz, 2 yıllık devlet borcuna dönüştürülmesi öngörülüyor. 

DÇM YOLUYLA 
BORÇLANMA NEDİR: 

Dövize Çevrilebilir 
Mevduat (DÇM) devletin dış borçlanma yolların- dan biri. Kısa vadeli ve yüksek faizli bir borçlanma türü. 

DÇM borçları yabancı özel bankalardan sağlanabildiği gibi, yurt dışındaki işçilerden de elde edilebiliyor. 

DÇM borçlanmasında dışarıdan gelen para Merkez Bankasına Türk Lirası olarak yatırılıyor ancak 


Milyonların sağlığı... 


İBaştarafı 1.Sayfada) 


20 VİLLA 
MİLYONLARIN 
HAYATIİLE 
OYNUYOR 

Terkos Gölünün Durusu köyü sınırlarına giren kıyılarında şu anda yapımı bitmiş 20 villa var. 
Bunlarla birlikte yeni inşaatlar hızla yükseliyor. 
Bunlardan bir tanesinin sadece inşaat sahası yüzlerce metrekareyi buluyor. Bu villalardan bazılarında tenis kortundan kayıkhaneye kadar her türlü tesis bulunuyor. Villa sahiplerinin gölde yüzdürdükleri ruhsatsız ve mazotlu sürat motorları yüzünden gölün üstünde belirgin bir şekilde görülen mazot birikinüleri meydana gelmiş. 

Villaların sahipleri içinde şu isimler var: Fabrikatör Zoltan Boronkay, Esin. Erkal, Sabahattin Güçlü, Bahriye Kapan, İbrahim Türkoğlu, Ahmet Hamdi, Mu affer Yener, Hasan Akan, Lütfi 
Önal, Avcılar Derneği, Yurdacan Yeşilada, Haluk Aşkın, Nezih Altın- ay, Cahit Çiçek, Abdurrahman Barlı, Mahmut 
Paker, Abdullah Akın, 
Şaban Yıldız, ömer Çiğdem, Fevzi Yeşilçimen. 


KANUNLAR KİMİN 
UMURUNDA? 

Terkos Gölü kıyılarına yapılan inşaatlar halkın sağlığını tehdit ettiği gibi kanunlara da aykırı. 
Göller ve Barajlar Yasası baraj ve göl kıyılarına 
700 metreden yakında inşaat yapılamayacağı hükmünü getiriyor. Ayrıca da Terkos Gölünün içme suyu olması ve sıhhi tesis sayılması açısından da çevresinde inşaat yapılması ikinci bir kez yasaklanmış oluyor. Geçtğimiz yıllarda ortaya çıkan Deliyunus Tatil Sitesiyle ilgili tartışmalardan sonra Terkos 
Gölü civarında inşaat yapılamayacağı İmar ve İskan Bakannğı tarafından karara bağlanmıştı. 
Ama bazı "işbilirler" yolunu bulup yine de buralara inşaatlar yapmaya devam ettiler. 
NE GİBİ TEDBİRLER 

ALINDI? 


Çatalca Kaymakamı 
Besim Yavuz 17 Ocak 
1978 tarihinde Durusu 
köyü muhtarlığına gönderdiği yazıda bu binaların kaçak yapıldığını, sularının ve elektriğinin kesilmesini istedi. Ancak Terkos'u devamlı kirleten bu binaların vıkılma- 


19.30 TÜRK HALK MÜZİĞİ; (Mevlüt Dede) 

20.00 BİR KONU BİR KONUK: Jülide Gülizarın sunduğu programda Türkiye Muharipler Demeği Genel Başkanı, 30 Ağustos ve Türk ordusu üzerine soruları cevaplayacak. 


19.00 HABERLER 
19.05 ARI MAYA 


20.30 HABERLER 


21.15 MİNİK KONSER 


21.20 SİLAHLI KUVVETLER 


2150 TELEVİZYON 


FİLMİ: Film yönet- 


menliğini Fielder Cook'un yaptığı Bir Aşk Öyküsü adlı film yayınlanacak. 


23.10 HABERLER 


TRT IT 


05.00 Açılış 

05.05 Türküler 

06.02 Günaydın 

07.30 Haberler 

07,40 Sabahtan Sabaha 
09,02 Kadın Dünyası 
10.01 Arkası Yarın 
11.05 Türk Hafif Müziği 11,45 Türküler 

12.10 Öğle Üzeri 
13.00 Haberler 

14.32 Türküler 

15.01 Şarkılar 

15,an Türküler Geçidi 
16.45 Türküler 


TRT 2 


07.00 Açılış 

07.02 Güne Başlarken 
08.00 Sabah Konseri 
09.00 Türkçe Haberler 
09.03 Barok Müzik 
10,00 Orkestra Çalgıları 
11 00 Öğleye Doğru 

12 03 İngilizce Haberler 
1206 Sizin İçin 

Seçtiklerimiz 

13,00 Konser Saati 

15 00 Günün Konseri 
08.00 Açılış 

08.02 Gün Başlıyor 
09.00 Olayların İçinden 09.30 Sabah Konseri 
10.30 Uluslar ve Biz 
11.40 Yaşayan Hukuk 
12.00 Küçük Konser 
13.00 HABERLER 
13.30 Olayların İçinden 14,30 Çeşitli Müzik 
15.00 Türküler Geçidi 
,16,00 Türküler 

16.20 Arkası Yarın 


Aydınlık 


BAYAŞ Basın-Yayın 
A.Ş. adına sahibi've! 
Genel Yönetmeni 


ORAL ÇALIŞLAR 


17.02 Akşama Doğru 
18.01 Çocuk Bahçesi 
19.00 HABERLER 
20.15 Köy Dağarcığı 
21.02 Konuların İçinden 21.45 Türküler 
22.02 Şarkılar 
22.40 Türküler 
23,00 HABERLER 
23,35 Türküler Geçidi 
00.02 Unutulmayanlar 
00,55 Günün haberlerinden özetler 
01.05-05.00 Gece Yarısı 


16 00 Oda Müziği 

17.00 Türkçe Haberler 
17.03 İngilizce Haberler 18.00 Stüdyo FM 

19.00 Bir Konser 

20.30 Caz Ustaları , 
22.00 Türkçe Haberler 
2203 İngilizce Haberler 
22 06 Gecenin Getirdikleri 
23 00 Çarşamba Konseri 
24 00 Gece ve Müzik 
01,00 Kapanış 


17.00 Büyük Eserler 
18.00 Yurttan Sesler 
19.00 HABERLER 
19.45 Türküler 

20.45 Türküler 

21.00 Radyo Tiyatrosu 


22.00 Türküler Geçjdi 
23 00 Türküler 

23,30 HABERLER 
23 35 Çeşitli Sololar 
23 55 Kapanış 


Yazıişleri Müdürü: MEHMET ATABERK Haber ve Makalelerden Sorumlu Müdür:! 


S. AYDOĞAN BÜYÜKÖZDEN, 


Müessese Müdürü: O. GÜRHAN ERTÜR 


sı yerine,elektriği ve suyunun kesilmesi emri bi- 


“le uygulanmadı. Üstelik 


yeni binaların yapımı devam etti. 

Durusu Köyü Muhtarı 
Halil Demirel bu durum karşısında "Öyle kolaysa 


gelsinler kendileri kessin- ` 


ler" diyor. 

İşte İstanbul halkı böyle ciddi bir tehlikeyle karşı karşıya. Yetkililer de aynı derecede bir umursamazlık içinde. 


30 Ağustos... 


(Baştarafı 1 Sayfada) 


hir hipodromunda yapıldı.Saat 14.00'te başlayan provaları yurttaşlar davetiyesiz izleyebildiler. Prova dolayısıyla başkentte dün saat 10.00 ile 17.00 arasında bazı yol, kavşak ve alanlar trafiğe kapatıldı. 

Zafer Haftası dolayısıyla, Ankara Garnizonuna bağlı kışlalardan bazıları yurttaşların ziyaretine açılmıştı. Yurttaşlar dün de saat 09.30- 18.00 arasında Kara 
Harp Okulu'nu ziyaret ettiler, 

Zafer Haftası nedeniyle, Ankara 19 Mayıs Stadyumunda önceki gün yapılan Silahlı Kuvvetler sportif gösterileri de bu gün saat 16.00'da tekrarlanıyor. 

Büyük Zafer'in 57. yıldönümü, 26 Ağustostan beri Afyon dolaylarında da çeşitli törenlerle kutlanıyor. 


ODTÜ'de... 


(Baştarafı 1.Sayfada) 


Silahla yakalanan kişiyi jandarmaların elinden alanlar, daha sonra Hazırlık Okuluna girmiş ve kapıları kapatmışlardı. 

Okul, bunun üzerine, jandarma tarafından sarılmış ve gece saat 23'e kadar okula kimse alınmamıştı. 

Öğrencilerin askeri araçlarla Mamak Askeri Cezaevine gönderildikleri saat 23'e kadar, öğrenci velileri üniversite kapısında üzüntülü saatler geçirmişti. 

ÖTK'NIN AÇIKLAMASI 


Öğrenci Temsilciler 
Konseyi, Rektör Vekili Kıcıman'la yaptığı görüşmeden sonra yaptığı açık lamada, bu şartlar altında eğitimi sürdürmeyecek lerini belirtti. 

ÖTK, Rektöre bir tarım önerilerindebulunduklarını söylediği açıklamasında, önerilerini şöyle sıraladı. 

"Biz boykottan yana değiliz. Boykota neden olan Sıkıyönetimin tutumudur. Bu tutum sürdük. 
çe öğrenime devam etme miz mümkün değildir. Sı kıyönetim ODTÜ'den çekilsin, gözaltına alınan öğrenciler serbest bırakılsın." 


Açıklamada saat 
19.00'da Rektör Vekili 'Kıcıman w: Sıkıyönetim 


yetkilileriyle bir görüşme yapacagı, OTK'nın, eğitimi sürdürüp sürdürmeme kararının bu görüşmeden sonra belirleneceği de belirtiliyor. 


KAYIP— Hüviyetimi 

kaybettim. Hükümsüzdür. 

İbrahim AYVATAŞ 


Adres: Nuruosmaniye Cad. 3/3 Cağaloğlu İSTANBUL 
Tel:26 5244 — 22 49 54 
İdare Tel: 26 5437 

Dizgi: Aydınlık Ofset Tesisleri Baskı: İst, GÜNTUR 

Dağıtım: GAMEDA 


istendiği zaman geldiği ülkenin parasına çevrilebiliyor. 


Prof. Erol 
Manisalı: “DEM anlaşması ekonomiye nispi bir rahatlık getirecek” 


EKONOMİ SERVİSİ 
Londra'da bugün imzalanacak DÇM borçlarının ertelenme anlaşması ile ilgili olarak görüşlerine başvurduğumuz ekonomistler, anlaşmanın 
Türk ekonomisini bir süre için rahatlatacak özellik- te olduğunu belirttiler. 
Istanbul o Üniversitesi İktisat Fakültesi öğretim görevlilerinden Prof. Dr. 
Erol Manisalı bu konuda gazetemize şunları söyledi: "Anlaşmanın yapılma sı şüphesiz bir zorunluktu. Anlaşma Türk ekonomisine nisbi bir rahatlık getirecek ve en azından 4.Beş Yıllık Plan Döneminde dış ödemeler dengesine olumlu etkileri olacak." 

Prof, Manisalı bugünkė döviz darboğazında 1976-1977 yıllarındaki dış finansman kanalları- nın bozuk işletilmesinin de rolü bulunduğunu hatırlatarak, kısa vadeli 
DÇM borçlarının olumsuz duruma katkısı olduğunu belirtti. 

Prof. Dr.Akın İlkin ise DÇM'leri ağrı kesici ilaçlara benzetti. İlkin konuyla ilgili görüşlerini şöyle açıkladı; 
“Türk ekonomisinde yapisal bir hastalık var. 
DÇM yoluyla borçlanma bir süre için rahatlık sağlayabilecek, ağrı kesici ilaçlara benzer, 

Anlaşmanın Türk ekonomisini bir süre için de olsa rahatlatacağına inanıyorum. Bu anlaşma zorunlu idi." 


Siverek'te... 


(Baştarafı 1. sayfada) 


sinde meydana geldi. Silahlı bir grubuncaddeden geçmekte olan Bucak aşiretine mensup bazı kişileri yaylım ateşine tutması ile çıkan çatışmada Bucak aşiretinin ileri gelenlerinden Şükrü Kellehan olay yerinde öldü. Bu olaydan bir saat sonra Bucak aşiretine mensup bazı kişiler de Kaleboğazı semtinde berberlik yapan Mehmet 
Uzun'un işyerini silahla bastılar. Olayda ağır bir şekilde yaralanan berber Mehmet Uzun Diyarbakı, 
Tıp Fakültesi Hastanesinde tedavi altına alındı. 
Olayın, Apocularla Bucaklılar arasındaki çatışmanın bir devamı olduğu sanılmaktadır. 


AP MİLLETVEKİLİNİN 
EVİNDE SİLAH ELE 
GEÇTİ 


Misilleme şeklinde gelişen ve bir kişinin ölümü, bir kişinin de yaralanmasıyla sonuçlanan olaylardan sonra ilçeye giriş ve çıkışlar kontrol altına alınarak genel bir aramaya girişildi. Aramalar sırasında AP Urfa Milletvekili M.Celal Bucak'ın Hasan Çelebi mahallesindeki evinde 8 adet tabanca ile 300 adet mermi ele geçirildi. 

Yetkililer soruşturmanın sürdürüldüğünü, ilde alnan güvenlik önlemlerinin artırıldığını. bildirdiler. 


KAYIP — Nüfus Hüviyet cüzdanımı kaybettim. 
Hükümsüzdür. 

Ali AKTAŞ 


Te 


di bir adım yoktur. 


tır. 


(Baştarafı 1.Sayfada) 


lenen bir törenle 15, Komutan olarak göreve başladı. Görev süresi dolan Vecihi Akın yapılan törende komutanlık görevini Güneral'a teslim etti. 

Törende bir konuşma yapan Genelkurmay Başkanı Orgeneral Kenan 
Evren, Güneydoğu Avrupa Müttefik Kara Kuvvetlerinin ne denli önemli bir bölgenin savunmasın- dan sorumlu olduğunu belirterek şöyle dedi: 

"NATO'nun bu yöresinde uzun seneler görev almış diğer bir müttefikimiz, maalesef NATO' 
nun askeri kanadından ayrılmış ve dolayısıyla hem ittifakın bu bölgede zayıflamasına ve hem de iki ülke arasında süregelen iyi komşuluk münasebetlerinin arzu edilmeyen bir şekle dönüştürülmesine neden olmuştur, Biz yakın komşumuzun NATO'nun askeri kanadına tekrar döneceğine olan inancımızı muhafaza ediyor, bunu görmekten memnun olacağımızı ifade etmek istiyoruz." 


Genel karargahı İtal- ya'nın Napoli kentinde bulunan NATO Güney 
Avrupa Müttefik Kuvvetleri Başkomutanı Oramiral Harold E.Shear de törende bir konuşma yaparak Türkiye'nin hayati önemi üzerinde durdu. Amiral Shear, Türkiye'nin NATO'nun Güneydoğu kanadmda- ki önemini belirterek, “Akdeniz bölgesindeki caydırıcı gücümüz dayanışmanın varlığı veya yokluğu ile geniş ölçüde etkileniyor"' dedi. 


Milli Savunma Bakanı, ABD Ankara Büyükelçisi, İzmir Valisi ve 
NATO üyesi ülkelerin diplomatik ve askeri temsilcilerinin de katıldığı törende, bu yıl emeklilik sırası gelen Orgene- 


ral Vecihi Akın da bir veda konuşması yaptı. 
Vecihi Akın'dan sonra 


görevi teslim alan Korgeneral Güneral, konuş- 


Devlet Yatırım Bankası tahvillerinin 


Terkos Gölü ve tehdit 


Ama Terkos Gölü sorunu yetkililerce bilindiği halde ,hiç bir önlem alınmaz. 
os Gölünün kirlenmesine civarında yapılan kanunsuz villalar ve çevre köylüler sebep oluyor.Kanunsuz. yapılar birçok defa mühürlendiği halde imtiyazlı villa sahipleri, binaları açarak keyiflerince kullanmakta ve mazot akıtan motorlarıyla gölü kirletmektedirler. İşin üzerinde ciddiyetle durulsa bu inşaatların yapımı ve kullanılması kolaylıkla önlenebilir. Ancak bu konuda atılmış cid- 


Civarındaki köylülere gelince, talepleri suya kavuşmaktır. Susuz köylü, ihtiyaçlarını gidermek ve hayvanlarını sulamak ve yıkamak için gölü kirletiyor. Bu sorunun çözümü de civar köylerin su gereksinimini karşılamaktır. 

Terkos Gölü bir an evvel kurtarılmalıdır. Önlemler zamanında alınmazsa, işler daha da zorlaşacak ve tehdit ağırlaşacak- 


Korgeneral Güneral... 


Tekel İşçileri... 


(Başlarafı 1.Sayfada) 


açıklamaya göre, işverenle sendika arasında şu ko- 


DİSK'e bağlı Gıda-İş O pularda anlaşmaya va-Sendikası ile Tekel Ge: yıldı: Sayf. nel Müdürlüğü arasında -Eylemin başlama-Kö aptararı LSayfeda) önceki gece saat 10.00“ sına neden olan ve işçi da varılan anlaşmadan jere saldırarak iki Gıda 


masında NATO'nun Gü- 


sonra işçiler taleplerinin büyük çoğunluğunu kabul ettirerek dün sabah işbaşı yaptılar. 


İş yöneticisini yaralayan 

beş kişinin işlerine kesin 

olarak son verilmesi 
—MC'nin son günü işe 


Gıda-İş'ten yapılan (o alınanlardan 16 kişinin güvenlikle ilgili görevle rinden alınması 

K.Maraş davası Fabrikada can gü 


ile ETKO 


venliğini tehdit eden ve her an yeni cinayet işle 


yebilecek faşistlerin işten atılması davasının Direniş dolayısıyla 


birleştirilmesi 


işçilerden hiç birine, iş ten atılma dahil hiç bir ceza verilmemesi 


talebi —Direnişte geçen 7 
günlük yevmiyelerin & reddedildi denmesi, yine irdnişte 


ADANA (ÖZEL) 


K.Maraş Olayları 
Davasının dün sabah devam eden duruşmasında geçen hâfta müdahil avukatlar tarafından verilen 
K Maraş Davası ile ETKO Davasının birleştirilmesi istemi görüşüldü, sanık avukatlarınca verilen dilekçe okundu. Bu arada 


geçen 20-21-22 ve 27 A ğustos günlerine ait yev miyelerin de bu konuda açılan davanın sonuçlan masından sonra hemen ö denmesi, 

-Can güvenliği konusunda hükümet adına arabuluculuk yapan Çalışma Bakanının da katkısı ile her türlü tedbirin alınması. 


neydoğu kanadında haklarında tutuklama ka- Bayram: öncési Saden, 

giderek kritikleşen duru- yarı bulunan üç sanık da lde 

vam aa çekerek ŞöY- mahkemece tutuklandı. ka rapildpi ii 5 

e dedi: - y a denmesi. 

s umuşama, detant, Dün sabahki duruşma- Bilindiği gibi, 12 gün 

silahsızlanma, silahların da sanık vekillerinden > 


azaltılması, kuvvet indi- 


Av.Adem Eroğlu her iki 


direniş yapan Tekel Ce- 


vizli işçilerinin en ö- 


rimi, güvenlik ve işbir- davanın birleştirilmesi ü < igi i mle üstünde durduk liği, insan hakları ve hat- isteminin reddini talep is talep, fabrikada can 


ta sulh içinde beraber ya- 


eden 12 sayfalık bir di- ü iğini tehdit eden kn ai konularına duyulan lekçeyi okudu. K.Maraş inis tesempatiyi ve bu yönde olaylarını Türk devletini mizlenmesi idi. 
gösterilen çabaları tam yıkma projesi olarak ni- öğrenildiğine göre bir inançla destekliyor j- A 


ve kısa zamanda somut sonuç vermesini umud ediyoruz. Ancak sorumlu komutanlar olarak bunu yeterli bulmuyoruz ve hatta bu çalışmalara dayanan bir güvenlik sistemini tehlikeli görüyoruz, Nitekim benden önceki konuşmacıların açıkladığı ve hepimizin yakından izlediği dünya olayları bu varsayımı maalesef o doğrulamaktadır. 
NATO devletlerinin yärım milyarı aşan halkının özgürlük ve güvenliğini karşı tarafın bir gecede değiştirilebilecek niyet ve kararlarına emanet edemeyiz. Güvenlik ted- 


teleyen ve önceden planlandığını, cinayetlerin satılık ajanlar tarafındar. işlendiğini ileri süren sanık avukatları, olayların Türkiye İşçi Köylü Partisi ve gazetemiz tarafından yaratılan ortamda geliştiğini ileri sürdüler. Müdahil vekillerinin, tutuklu sanıkların tutuklulukları- nın devamını sağlamak amacıyla birleştirme talebinde (o bulunduklarını ileri süren sanık avukatları ETKO adında bir dava olduğunu reddettiler, Sözkonusu; davanın bomba imali ve patlatılması ile adam öldürmek ve 6136 sayılı yasa- ya aykırı hareketten tu- 


bu kişilerin Tekel'den u zaklaştırılması önümüzdeki aylar içinde kademeli olarak yapılacak. Öte yandan, can güvenliğinin sağlanmasına ilişkin tedbirlerden biri olarak, Cevizli bölgesinde görevli binbaşının ve Cevizli Emniyet Amirliği Başkomiserinin geri çekileceği de gelen haberler arasındadır. 


Balerin 
Vlassova 
Rusya’ ya 


birlerimizin ölç En tuklu bazı kişilerin bumuhtemel o mütecavizin Junduklarmı ileri sürdü- DİY a mevcut “askeri gücünün ter d d miktarı, yani maruz bu- 3 geri on u lunduğumuz tehditten Müdahil vekillerinin, 

başka bir kıstas olamaz. suç örgütü arama baha- DIŞ HABERLER Barış ve refahını istiyor- nesi adı altında MHP' SERVİSİ 


san, her an savaşa hazır olmalısın diyen Türk atasözü, NATO'nun bugünkü durumu için de geçerliliğini korumaktadır 


yi ve ÜGD'yi suçladıklarını, yüksek mahkeme- 
‚yi bir halk mahkemesi gibi gördüklerini ve mahkemenin yanlış karar ver- 


New York'un Kennedy Havaalanında uçak- ta Amerikan makamlarınca 72 saattir 68 yol- 


kanaatindeyim. Kısaca esini istediklerini. Mer. ( cusuyla bekletilen Sovyet değindiğim bu gelişme- İsin Birinci Ağır Ceza uçağındaki Sovyet Boller NATO'nun ve mütte- Reisi Halit (OVelioğlu' O$oy Balesi sanatçıların- 


fik devletlerin sorumlu makamları tarafından tamamen bilinmesine rağmen, ittifakın güvenliği için yeterli tedbirlerin alınmış olduğuna özellikle güney kanatta inan- 


nun öldürülmesinin ve 
Yarbay Cihangir Erdeniz' 
in başına gelenleri örnek göstererek mahkemeye aba altından değnek gösterildiğini ileri sürdüler ve birleştirme isteminin red- 


dan Ludmilla Vlassova ülkesine dönmek istediğini belirtmesi üzerine dün ak şam Sovyetler Birliği'ne döndü. 


Birleşik Amerika'nın Birleşmiş Milletler tem- 


manın son derece güÇ dini talepettiler. ‘leisi z 4 
o imei keyi yep Sn KE şaş le er Toplanan mahkeme ye Amerikan yetkilile- 


dında görev alan bir komutan olarak sivil, asker NATO ve milli bütün sorumluların dikkatini 
NATO Güney kanadının gittikçe artan kritik du- 


heyeti iki dava sanıkları arasında şahsi ve fili irtibat bulunmadığı gerekçesiyle birleştirme isteminin reddine karar ver- 


rin vardığı anlaşma uyarınca Bslerin Vlassova' 
yla 20 dakika süren bir görüşme yaptı. 


r" di. Beş Sovyet ve beş rumuna çeneyi ilk ye Amerikalı yetkiliyle en önemli vazifem ola- i T buü i Pë Öte yandan hakların- bir tercümanın hazır bu rak mütalaa ediyorum. “a gıyabi tutuklama ka- olunduğu görüşmeden 


faiz oranı yüzde 18” e yükseltildi 


ANKARA (ÖZEL) 
Devlet Yatırım Bankasının beşer milyar liralık ikinci ve üçüncü tertip tahvillerinin faiz oranı 30 Haziran tarihinden geçerli olmak üzere yüzde 14'ten, yüzde 18'e yükseltildi. 


Devlet Yatırım Bankası tarafından, iktisadi devlet teşekküllerinin firansmanı amacıyla çıkarılan 15 milyar dolarlık tahvilin 10 milyar dolarlık kısmının satışı yapılmamıstı. 


HALKIMIZA 
ÇAĞRI 


Adana'da sürmekte olan duruşm 


ücretsiz olarak müdahil vekilliği yapan avukatların giderlerini paylaşmaya ve dayanışmaya çağırıyoruz. 
Bağışta bulunacakların, bağışlarını T.C. Ziraat Bankası Anka- 


ra Necatibey melerini rica 


ubesindeaçtığımız 630/164 nolu hesaba gönder- 


KAHRAMANMARAŞ KATLİAMININ TERTİPÇİLERİN- 


DEN HESAP SORULMALIDIR. 


Törkiye İşçi Köylü Partisi Senol Merkezi 


BÜROLAR 


ANKARA: Meşrutiyet Cad. 32/8, Kızılay Tel: 25 38 69 
İZMİR: Özgüler İşhanı, 452. Sok. 25/3, Konak 

Tel: 131090 — 25 25 54 
ADANA: Atatürk Cad. 113. Sok. Sefer İşhanı, Kat: 3No:16 


TRABZON: Cumhuriyet Mah. Kasım Sok. 27/10 Tel: 39 00 


YURTDIŞI BÜROLARI 
ALMANYA 
Burgstr. 78 
6 Frankfurt 

[M 60 | 75017 Paris 


Tel: 
0611 437 595 


Tel: 103 42 


rarı bulunan Ali Osman Kengen Cuma Gökçek ve Arif Us yakalandılar. 
Sanıkların vorgularına başlandığı bildiriliyor. 


30 Ağustos zaferini 
kutluyoruz 


sonra bir basın toplantısı düzenleyen Mchenry, 


Vlassova'nın, Sovyetler Birliği'ne dönmek istediğini açıkça söylediğini bildirdi 

Bolşoy balesi sanatçılarından Aleksandr Godunov, topluluğun bir turne için gittiği Birleşik Amerika'dan geçen hafta iltica isteğinde bu- 


Konuşmacı: İSMET ÖĞÜTCÜ (BEŞİKTAŞ DE are isteği kabul ilmişti. 

İLÇE YÖNETİCİSİ) iy Amerikalı (o yetkililer, 

Tarih: 30 Ağustos Perşembe Günü Saat: Aleksandr o Godunov'un 

16.00'da eşi Vlassova'nın da Bir- 

Yer: Beşiktaş İlçe Lokali leşik Amerika'ya iltica 

etmek istediğini bildir- 


Adres: Beşiktaş Postanesi yanı 5'ci noterin 


üstü kat 6 


TiKP Beşiktaş İlçe Örgütü 


diğini öne sürmüşler ve Vlassova'yışSovyetler Birliği'ne götürecek uçağa kalkış izni vermemişlerdi. 


DENİZCİLİK BANKASI T A O'DAN 


Bankamız İhtiyacı olarak aşağıda cins ve miktarı yazılı 


Malzemeler Alınacaktır. 


Son teklif verme tarihleri hizalarında gösterilmiş olup, teklifler Karaköy Yeni Yolcu Salonu Kat 1'de Satınalma Kurulu Başkanlığına verilecektir. Şartnameleri İKMAL MERKEZİ MÜDÜRLÜĞÜ 27 Mayıs Han Kat: 3'de Bahçekapı-İstanbul adresinden temin edilebilir. 


Dosya No: 


Malzemenin Cinsi 


Miktarı 


Son Teklif tarihi 


979/1048 
979/1050 


ÇELİK RADYATÖR 
KISA KONÇLU ÇİZME 


60 Adet 
1955 Çift 


4.9.1979 
5.9.1979 


(Baştarafı 1. sayfada) lundular: 

“1 — İşçilere her ay sözleşmeye (o mahzuben net 5 bin lira zam verilmesi 

“2 — Kömür dağıtımı meselesinin halledilmesi ve yeni işe girenlere kademelerinin tatbik edilmesi." 

İşciler ayrıca Başbakan Bülent Ecevit'e de bir teigraf çekerek direnişlerinin amaçlarını açıkladılar. Telgrafta şunlar belirtildi 


“ERDEMİR'de bugüne kadar yönetimin"TKP' lilere verdiği tavizler, tutarsız hareketlerin işçiler üzerinde yaptığı olumsuz etkiler, yetki sorununun uzamasıyla had safhaya varmıştır. Çoğunluk sendikası olan Devrimci Maden-İş'in işverene ilettiği haklı taleplerinin kabul edilmemesi ve çeşitli tahrikleri protesto için üretim durmuştur, Mülki idare ekonomik bunalım içinde bulunan işçilere baskı yaparak eylemi durdurma çabası içine girmektedir. Diğer taraftan mülki idare, polis, jandarma unsurunu kul- 


lanarak işçi ile kolluk kuvvetini karşı karşıya getirme çabası içine 


girmektedir. Bilinçli ER-DEMİR işçisi, ERDE- 
MİR işyerini,"TKP' militanlarına teslim etmemek için kararlı ve basiretlidir", 


'TKP'LİLERİN 
TAHRİKLERİ 

öte yandan sahte 
TKP yanlıları dün akşam direnişin başlaması üzerine çeşitli tahrik girişimlerinde bulunarak, direnişi kırmaya çalıştılar. 
TKP yanlısı Maden-İş'in Ereğli Bölge Temsilcisi Cevdet Yılmaz ve 15 kadar İGD'li militan, fabrikanın içine girerek tahriklerde bulundular. Ancak tabrıkadaki Devrimci Maden İş üyesi işçiler bunları kovalayarak fabrika dışına attılar. 

Çok sayıda polis ve jandarmanın, güvenlik önlemi aldığı fabrikada direniş sakin bir şekilde devam ediyor. 


Çimento fabrikalarında anlaşma sağlandı 


ANKARA (ÖZEL) 
Türkiye Çimento Sanayisi AŞ'ye bağlı Afyon Aşkale, Niğde, Pınarhisar Söke, Trabzon ve Van çimento fabrikalarını kapsayan toplu iş sözleşmesi üzerinde Çimse-İş ile Çimento Sanayi İşve- 


renleri Sendikası anlaşmaya vardı. 

Daha önceki görüşmelerde anlaşma sağ 


lanamaması üzerine Çimse-İş'in aldığı grev kararı Bakanlar Kurulunca ertelenmiş, bunun üzerine sendika, kararın gerekçesine itiraz ederek Danıştay'a başvurmuştu. İkinci erteleme kararının yayınlandığı 27 Ağustos günü ise uzlaşma sağlandı. 

Sanayi ve Teknoloji 
Bakanı Orhan Alp'in de katıldığı görüşmeler sonunda anlaşmaya varılması, Türk-İş çevrelerinde, 'Hükümetin 4 Eylüle kadar KİT'lerdeki sözleşmelere ilişkin sorunları çözmeye ması' olarak değerlendiriliyor 

Üzerinde anlaşmaya varılan sözleşmeye göre, 
6 bin çimento işçisi birinci yıl 200, ikinci yıl seyyanen 176 lira ücret zammı alacaklar. Ayrıca yılda 170 günlük ücret tutarında ikramiye ve bazı sosyal haklar elde edildi 


SY AE 


` çalış- 


* 


.Radyove ` 


televizyonda propaganda konuşmaları 

2 Ekimde başlıyor 


ANKARA (AA) 

Yüksek Seçim Kurulu, siyasi partilerin radyo ve televizyonda yapacakları propaganda konuşmaları ile ilgili esasları belirledi. 

Yüksek Seçim Kurulunun TRT'nin başvuru- su üzerine aldığı karara göre, 2 Ekim Salı günü başlayacak propaganda konuşmaları, o radyonun 
TRT 1, TRT 2 ve TRT 3 
kanalları ile televizyon- dan bağlantılı olarak aynı anda yayınlanacak. 
propaganda konuşmalari Türkiye'nin Sesi Radyosunda ise zaman ve yayın alanı farklılığı nedeniyle yer almayacak. 
Seçim konuşmaları sırasında radyo ya da televizyonun arıza yapması halinde de konuşma tekrar yayınlanmayacak. 

İlgili yasa ve Yüksek 
Seçim Kurulu kararlarına göre, siyasi partilerin radyo ve televizyon konuşmaları 2 Ekim Salı günü saat 18.00'de başlayacak, 13 Ekim Cumartesi günü saat 17.47'de sona erecek. 


Şıvancılar ... 


(Baştarafı 1.Sayfada) olanların yol masrafları ile sınırdan geçme! işlerini üstleniyorlar. 

Bu gruptan bazı kişilerin sınırı geçerek İran" 
a girdikleri bir kısmının ise gitme hazırlığı içinde oldukları öğrenildi. 
İran'a geçenlerin silah, yer ve para ihtiyaçları ise hükümete karşı ayaklanan grup tarafından kar- 


şılanıyor. 
Ayrılıkçı ve Sovyet yanlısı bir siyaset izle- 


yen Şıvancıların, İran'a gönderdiği kişilerin çoğunluğunu lise mezunu işsiz kişiler oluşturuyor. 
İran'a geçenlerin içinde, Doğunun çeşitli bölgelerinden gelenlerin yanısıra İstanbul ve Ankara" 
dan gelenler de bulunuyor. 
Doğudaki öteki bazı grupların da ayaklanmaları desteklemek için 
İran'a adam gönderme faaliyeti içinde oldukları, ancak bu konuda esas faaliyetin, öteki gruplara göre daha etkili olan ve Talabani ile sıkı ilişkileri bulunan Şıvancılar tarafından yürütüldüğü belirtildi, İÇİŞLERİ BAKANI 
GÜNEŞ'İN 
AÇIKLAMASI 
Doğu Anadolu ve Do: 
ğu Karadeniz Bölgelerin- de inceleme gezilerini sürdüren İçişleri Bakanı Ha- 


san Fehmi Günes .dün Artvin'in Şavşat kazasın- da yaptığı açıklamada, 


Doğuda parah asker toplandığı bu askerlerin silahla birlikte İran'a sevkedildiği yolundaki haberleri'. asılsız, sorumsuz ve tehlikeli olarak nitele-İç 


KADIKÖY İKİNCİ 
SULH HUKUK 
HAKİMLİĞİ NDEN 

1979/375 vesayet 
Kadıköy Şemsettinaünaltay Caddesi Ayşekadın durağı, 


Huzur Apt. No.77 Da, 
2 Suadiye'de ikamet 
eden Canan Aysu aynıf 


adreste ikamet eden kardeşi Can Aysu'ya hastalığı nedeni ile vasi tayin edilmiştir. 

ş bu karar ilan tarihinden Itibaren bir ay içinde itiraz ve Itirazda bulunulmadığı takdirde kesinleşeceği 
Ilan olunur. 

B.6238—854 


ToN U 


İSTANBUL SULAR İDARESİ 


C 
ÇEŞ 


VEL MÜDÜRLÜĞÜNDEN 
.İ CİNS VE MİKTARDA OTO 


LASTİĞİ SATIN ALINACAKTIR 


İdaremiz gereksinimi, 


Çeşitli cins ve miktarda oto lâstiği kapalı fiyat teklifi ahnmak suretiyle satın alınacaktır. 
Tahmini tutar 1.250.000 .-TL, geçici güven- 


ce 93.750,-TL.dir. 


Umumi şartname ile alınacak malzeme listesi Ticaret İşleri Dairesi Müdürlüğünden bedelsiz olarak temin edilebilir. 

İhalemize katılmak isteyenlerin verecekleri kapalı teklif zarfına İdaremiz veznesine yatıracakları geçici güvencenin 93.750.-TL.lık makbuzunu da ekleyerek 4 EYLÜL 1979 SALI gü- 


UZUN " di 
ÇİFT KUTUPLU TERMİL 
MANYETİK OTOMATİK 
ANAHTAR 


945 " 


979/1052 3530 Adet 


6.9.1979 


Basın: 19968 - 857 


ABONE ÜCRETLERİ 
Yurtiçi 

3 aylık 450 TL 

6 aylık 900 TL 

1 yıllık 1800 TL | 


FRANSA 
95 Rue de la 
Jonguiere, 


İSVEÇ 


Duvgrand S/A, ur ) 
1 tr. 17236 Utrecht 
Sundbyberg, Tel: 

Tel: 08/296 628| 31 4761 


HOLLANDA | İSVİÇRE 
Bildstr. 53, 


Yurtdışı 

3 aylık 675 TL 
6 aylık 1350 TL 
1 yillik 2700 TL 
Not: Bu ücrete gönderilen ülkeye göre uçak postası ücreti eklenir. 


nü saat 11.00'e kadar Beyoğlu İstiklal Caddesi 
379 no.da İdaremiz Zabıtlar ve Kararlar Bürosu 
Müdürlüğüne vermeleri gerekmektedir. 

İdare ihaleyi yapıp yapmamakta veya diledigine yapmakta serbesttir. (Basın-20158-852) 


İLAN TARİFESİ 


2.4.6. sayfalar (Sütun/snt.) 250 TL 

3.5.7. sayfalar (Sütun/snt.) 300 TL 

Yayın İlanı (Sütun/snt.) 100 TL 

Doğum, Evlenme, Ölüm (5 sütun/snt.) 500 TL Küçük İlanlar (Kelimesi) 10 TL 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“Göl ağalığına son verdik, toprak ağalığına da son vereceğiz" 


bfa 
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“Bafa'nın safağında şimdi de 

toprak ağalığına karşı mücadele var” 


Serçin köyünün çevresindeki hazine arazisi. Arazi göz alabildiğine göle 


kadar uzanıyor. 


Toprak istiyoruz 


Serçin köyünde kadınlarda kocalarıyla birlikte balığa çıkıyorlar. Eve giren geliri biraz daha artırmak, hayat seviyelerini biraz daha yükseltmek için. 
Balıkçı kadınlardan Ayşe Ak kocasıyla balığa çıkarken korktuğunu söy- 


lüyor ve 


—Eve daha fazla gelsin diye başımızı kısıp çıkıyoruz balığa. Bazen çocuklarla birlikte çıkıyoruz. Bu seneye gelinceye kadar hiç binmediydim kayığa. 
Biz kadınlar için çok zor. Çocuklar var, ev İşi var.. Bir balıkçılık olsa kolay. 

Emine Ak toprakları olsa balığa çıkmayacağını da söylüyor,Tek başına geçindirmeye yetmiyor balıkçılık. Gölyakalı Nihat Yıldız'ın dediği gibi "garanti bir şey değil balıkçılık, kumar gibi." Her zaman balıkçılık yapılamıyor bir kere 


Daha sonra 1968 yılında Halil Özbaş'ın adamlarının vurduğu, Serçin köyünün en sevgili delikanlısı Hakkı Özgür'ün ablası Emine Ak ' bizi yoldan çeviriyor..."'Gelin,bizimle de konuşun, bizim de dertlerimiz var" diyor. 

Kooperatiften memnun olduklarını, hiç değilse can güvenliklerinin olduğunu söyleyen Emine Ak da kocasıyla birlikte balığa çıkıyor. 


Emine Ak şöyle diyor: è 


"Onceden Ecevit ne zaman televizyona çıksa biz ' Yaşa Ecevit, Yaşa Ecevit' diye toplanırdık, alkış tutardık televizyonun , başında. Yok artık ' Yaşa Ecevit ' Hiç bir şey çıkmadı, Ecevit'ten Tarla marla yok gayrı,Ecevit'ten biz 


suyumuzu aldık." 

-Ali Topuz geldiğinde ben çıkacağım karşısına. Toprak isteyeceğim. Çıkıp konuşacağım. Neden yer vermesinler bize. Kendi yerimiz, kendi toprağımız. Bu topraklar dağıtılırsa , bize değil, başka köye de yeter. 

Sonra geçmişi anlatmaya "Hakkı Özgür'ün” kardeşinin vuruluşunu anlatmaya başlıyor, Emine Ak... Ağalara hınçla, kinle dolu... 


Hakkı Özgür'ün ablası. Emine Ak “Yok artık 'Yaşşa Ecevit" , Tarla marla yok gayri Ecevit'ten." 


(yanda o ) 


Kocasıyla birlikte balığa çıkan 


Ayşe Ak. Bazan çocuklarla birlikte çıkıyoruz. 


(Üstte) 


L 


desenler: sevinç altan 


Ärarat'tan göçmek zorunda kalan koçerler, Osrnâri “ Dağıstan Beyin elinde bulunan düzlüğe yerleşirler, Düzlük “ aslında Türkmene aittir. Dağıstan Bey, Kürtler, Türkmgne 


| karşı kullanmayı düşünür. Hacı Osman Beyle dostiyk ku- 
“Tar, Kendi kızını ona verecektir, Hacı Osman Bayim kıze. 


oKevok'u da kendisi alacaktır. Düğün kurulur, Koçerler büyük tepki duyarlar, Rispi Safo siyah kuşak takar, Kevok” ün nişanlısı Memdız öfkelidir, Kendisine yoksul olduğu çin varımsız olduğunu sanır, Oysa Kevok,Memdiz'ı sevmektedir ancak babasına karşı gelemez. 3 


= Bana bak Dağıstan Bey, herkesin töresi kendinedir. Sizinki size... Bizimki bize. Her törenin hem iyi yanları hem de kötü yanları var- 

o dir. Şimdi durup dururken sana bunları antat- 
“mam haddimi bilmezliktir. Memdiız”ı başka türfü tanıtırsınız, biz bilmiyor muşuz gibi... Ken- 
“Türkmende çobansa da iki gündür gözümü- 


“ Yatışını kalkışını biliriz. Kuş 


1 dava 
nmüş olamaz. ; 
yoktur, kuş olsa da bunu yapa- 
. + Araratın gece kuşu olsa da! 
Osmanlı Paşası rispi Miro'ya aldırmadı, Hacı Osman Beyle konuştu: - 
<  < Paşalığımda dağdan, bayırdan topladığım “adamı hayvan terbiye eder gibi döve döve ter- 


ikten son- 


eS, - I 
Merih Çolakoğlu S 


uş olsa da. 


ALİL özbaş'ın 

Pehlivan Halil diye adlandırılan Halil Yağh' nın, Hilmi Fırat'ın, Fahri Tanman'ın ve daha nicelerinin Söke ovasında binlerce, onbinlerce dönüm toprakları var. Hatta 440 bin dekarlık verimli Söke ovasının yarı- ya yakını 12 ailenin elinde. Tarıma çok elverişli olan bu ovanın verimliliğini köylüler şöyle dile getiriyorlar. 

—Burası öyle bir yerdir ki, kolumuzu soksak, ağaç olup biter. 

İşte böyle bir ova zorbalıklarıyla ün yapmış bir avuç ailenin elinde. Bafa çevresi köylüleri de toprak hasretini dile getirirken bu ağalardan söz etmeden geçemiyorlar. . 

“Göl ağalığına son 


vik 4 


Gölü kuşatan 
= ağa toprakları kamulaştırılmalıdır 


verdik, toprak ağalığına da son vereceğiz" diyor 
Bafa Gölü çevresi köylüleri... 

—Bizim köyde şimdi bir başka kooperatif daha kurduk, Köy Kalkındırma Kooperatifi.. 
Köyümüzde çok kişinin çok az toprağı var, çoğunun da bir dönüm tarlası bile yok. Bizim amacımız şu; Şu gördüğünüz toprak hazine arazisi. 
Bu toprak Köy Kalkındırma Kooperatifine teslim olsun. Kooperatife de devletten motor, traktör yardımı sağlansın... 

Köy kahvesinde ko- 


nuştuğumuz Serçinliler 
Bafa Gölünün çevresindeki hazine arazisinin 


kendilerine dağıtılmasını istiyorlar. Tabii daha da önce Bafa Gölü Koope- 


Sakınmasız, korkusuzdu... 


biye ederdim... Dove döve. mırbacım xanlanmamış katiyen dolaşmazdım. Kırbacım kanlanmamış rahat etmezdim: Osmanlının bin yıllık adabına akıl erdirmeyenin aklına boş verip istediğim bilgiyi, görgüyü kafasına kirbaçla sokardım. Neyse bunları geçelim, sen de Mem dız'ı bunlar gibi sabah akşam kendi gözünle gör dün mü? ; 

Hacı Osman Bey aklına danışmaya susmuşken Safiye Hanım atıldı, 

— Ben gördüm hem de kendi gözümle... 

Bey atını döndürdü, EN 

— Kendi toprağımda adam bana bir puldan ucuzdur, bir puldan beleş. Her kimse yakında ortaya çıkar o zaman anasını avradını... Ve de karısını, kısrağını. .. i 

Safiye Hanım, Bey küfre başlayınca içeriye geçti. Hacı Osman Beyse perişandı. Hançerle vurulsa kanı akmazdı. Giden atlıların arkasın- dan bön bön baktı. Adım atmaya dermanı yoktu, laldi. ` 

Memdiz akşamı zor etti. Belaya iyice bulaştığını biliyordu. Sakınmy sız, korkusuzdu. Şerri sonuna kadar vardırmaktan zevk alır gibiydi. "Ne olacaksa olsun, başımıza gelecek her neyse gelsin de görelim" diyordu. Rispi Miro'ya özü kaynadı. Aslında Araratlı kötü olamazdı. Beyin şerrinden yıldığından geri dururdu. Beyse avrada dönmüştü, avrattan beter korkak, halsizdi. 

Ortalık iyice karardığında atlandı; Mızo'ya kendini soranlara Türkmene vardığını söylemesini öğütledi, yürüdü. Kayalığı tersinden dolandi, tedbirli gittiğinden tepeye geç vardı. Gece kuşu oldu, öttü. Sesine gelen Acemoğlu Bekir, Ekrem'le : kucaklaştı. Sonra da davari dağdan aşırıp sabana yakın ırmakta yollarını gözleyen 


sala bindirdiler. 
Memdız, 


` derece basit. 


ratifini adeta kuşatan ağa topraklarının kamulaştırılmasını.. 


Göl taşkını 


Yaran çevresinde hazine arazisi var. Her yıl bahar ayların- da Menderes Nehri göle patlıyor... Göl taşarak çevredeki araziyi sular altında bırakıyor. Göl taşmadığı zamanlar bu arazi 
18, hatta 20 bin dönümü buluyor. Serçinliler topraksızlar için, köyün gençleri için bu arazinin dağıtılmasını istiyorlar. 
Haklılar da. Arazi son derece verimli, boş duran bir arazi. Çevredeki toprak ağaları da gün geçtikçe bu hazine arazissnden kendi topraklarına katıyorlar. 

Oysa yapılacak iş son 
Önce gölün taşmasını önlemek için Bafa Gölünün bir ucundan diğer ucuna bir set çekmek ve böylece ekilecek arazinin sular altında kalmasını önlemek, En önemlisi de bu toprakların bir an önce köylülere dağıtılması. 

Köy Kalkındırma 
Kooperatifi Geçici Başkanı Hüseyin Kurt şöyle diyor: 

"Bu topraklar bize verilmezse yine ağalar beyler kârlı çıkacak. Çün kü her yıl ağalar kendi arazilerine hazine toprağından. biraz daha katıyorlar. Şu gördüğünüz çitler daha önce çok berideydi." 


“Toprak reformu kanunu kalktı diye duyuyoruz” 


ERÇİNLİLER devam ediyor: 

“1975-1976'da bura- ya bir kadastro getirdik. 
Şu gördüğün dağlar olduğu gibi bizim köye ait tir. Sen aldın tapu, o aldı tapu, bana tapu vermedi. 
Eğer toprak Köy Odasınınsa benim de olması lazım, yok Maliyeninse yine öyle. 

—Şöyle ki Toprak Reformu kanunu kalktı diye duyuyoruz. Biz bir şey biliyoruz; Toprak reformunu oçıkarmıyorlar, çünkü milletvekilleri içerisinde de toprak ağaları var... 

Gölyaka köylüleri ise yine aynı dertten söz ediyorlar. Bafa Gölünün öbür yakasındaki köyler- den biri Gölyaka. Onun da sorunu Bafa'nın taşması. 

—Toprağımız vok. Şu 


Memdız akşamı zor etti.Belaya iyice bulaştığını biliyordu. 


—Payıma düşeni değiştirip sürüye katın, , 


dedi ayrıldı. 


Yönünü Türkmene çevirip at sürdü. 

Sabah, Mezgitli Tatar Abbas'ın kapıda durdu. Doğruca odaya geçip sedire uzandı. Kendini evin adamı bilirdi, onlar da öyle biliyorlardı. 


Tatar Abbas, 


— Gürültü etmeyinde uyusun, halinden yol yorgunu olduğu bellidir, dedi. 

Osmanlının ağıllarına inildiği ilk, Tepelide duyuldu. Sonra bütün Türkmene yayıldı. Acemoğulları gittikleri yerlerde Memdız'ın ustalığını anlatıyorlardı. Her anlatılan Memdiız"ı ünlendirirdi, dağ taş kendini konuşur. 


—Olanları duydun mu? 


—Sürünün yağmalanmasını? 


—Hee, 


—Duymıyan mı Kaldı, sağır sultan bile işitti. 
—Acemoğlu anlatırmış, bunca yıl hırsızlık yaptık bunun gibisini daha görmedik, dermiş, 


—Rüzgardan çevikmiş. 


—Gece kuşunda ses var onda yok. Karanlıkla ağırlığını atar hafif bir tüy gibi ilerlermiş. 

—Gecenin, karanlığın adamı Memdiz. 

—O kadar iti, çobanı aldatıp ağıllara inmek her babayiğidin harcı olmasa gerek. 

—Bizimkiler yirmi atlıyla ağıldan davarı zor 


çekmişlerdi. 


—Hem de çobanların gözü önünde çekmiştik. 
Gece korkudan sesleri kırılan çobanlar sabah, masal anlattilar: Görmedik, bilmedik diye, Bizim- 


ki baskındı. 


(DEVAM EDECEK} 


gölünden çalınma. 
Bekçiler, 


leğini yakaladı. 


dediler. 


bayla Hasan. 
karakola perdie. 
Bekçile; 


zorba ağa... 


—Tamam, dediler. 
Ömer arabadan fırladı indi. Süleyman'ın bi- 


GÖL KİMİN? (2) 


—Bırak o balıkları, dedi. 
Aldı elinden balıkları arabaya koydu. aai: ler Ömer'in kolundan tuttular haydi karakola" 


Önde iki bekçinin arasında Ömer, sonra ararabanın arkasında Süleyman 


| Bé rle Süleyman büyük iş başarmanın sevinciyle yürüyorlardı. He 


Süleyman'ın. sivri 


Ali Yörük 


ağlı Halil adıyla tanınan Kooperatifin çevresinde dağları, 


taşları tutan binlerce dönüm toprağa sahip. 


Bakmayın böyle yoksul köylü gibi 


giyindiğine 


Silahı omuzunda her zaman. Zaten topraklarının bir kısmını da Muhtar Osman ile oğlu Naif Eroğlu'nu öldürerek elde etmiş... 


3 Ağanın göldeki hakimiyetine 
“ son veren köylüler simdi de büyük toprak sahipliğinin son bulmasını istiyorlar 


34440 bin dekarlık Söke Ovasının yarısına yakını 12 ailenin elinde 


Dokuz kardeşli 


Mustafa Doygun'a babasının bıraktığı 20 dönüm topraktan bir dönüm düşüyor 


gölü şöyle tutsak, yani kabarmasa, bu toprak yeter bize. Yeter ki Menderes'in göle patlaması önlensin. 

Serçin'den başka Kapukırı, Gölyaka, Çamiçi, Pınarcık köylüleri de hep aynı şeyi anlatıyorlar. 
Balıkçılık onları geçindirmeye yetmiyor. Toprak istiyorlar. Ağaların elindeki toprakları, boş yatan hazine topraklarıni.. 
—Babamıza hükümet 
17-20 dönüm toprak vermiş. Hepsi bu. Kardeşler arasında bu toprak bölününce 1-2 dönüm kalır, 


neye yeter. 
, Toprağımız olursa bizim yoksulluğumuzu 


giderir. En büyük sorunumuz toprak... 


Bafa'nın şafağı 


ÖLÜ ağanın elinden alan köylüler 

en büyük sorunlarının 

toprak olduğunu belirtiyorlar. 

Topraksızlığı anlatıyor, ağaya olan hınçlarmı, ağanın zulmünü 


Doygun: 
mak lazım buradan " 


Serçin köyünün yoksul köylülerinden Mustafa "Bu beylerin kökünü temelli kazı- 


yansıtıyorlar. 

Serçinliler, diğer Bafa çevresi köylüleri şimdi de toprak mücadelesi için örgütleniyorlar, Kooperatifler kuruyor, yetkilileri her gördükleri 
"Göl ağalığına son verdik, toprak ağalığınada son vereceğiz" pankartları ile karşılıyorlar. Meclisten Toprak Reformu 


Kanununun çıkmayacağı- 


na kanaat getirmiş Söke' 
nin çilekeş köylüleri, Toprak ve Tarım Reformu Müsteşarlığının bugüne kadar hiçbir işe yaramadığını biliyorlar. 
Meclisteki toprak ağası milletvekillerinin toprak reformuna engel olduklarını da biliyorlar. 

Evet, Bafa'da mücadele bitmedi. Göl, ağanın elinden alındı ama sıra toprak ağalığına karşı mücadeleye geldi. 

Tanmanlara, Hilmi Fıratlara, Özbaşlara, Pehlivan Halillere karşı müei yükselecek Söke' 

e,.. 


Bafa'nın şafağında 


şimdi de toprak ağalığına karşı mücadele var... 


=æ ~. a 


yerde , 


içi kaynıyor, yumruk gibi bir şey gelip boğazına dayanıyordu 


İşte, dedi bekçilere, işte bunlar beyimizin 


bıyıkları iyice kabarmış, omuzlarını dikmiş, tilkiye benzeyen suratıyla sırıta sırıta gidiyordu. 
Mutluluğu vardı içinde? Beyinin kendisini ne kadar lll Meke ordu. 

Karakola gelince "hırsızları getirdik " dediler. 
vw amir, geldi Ömer'in burnunun dibine souldu. 

—Ne bok ma lan dedi.Ömer'in belinin ortasına hızlı bir yumruk indirdi. Her tarafı kasıldı. O anda damarına bir bıçak atsan bir damla kan akmazdı. Yüzü gerildi. Ama her şeyi göze alıp girişemedi. Ya herro ya merro diyemedi. 
Her je rine dayandı. Hele Süleyman'ın sütü ii luğuna nasıl dayandı kendisi de şaştı. 
fadeler bitince, b 

—Hadi defolun dediler. 

Karakolun önüne çakılmışlardı. Oradan ayrıl- e Kendiliğinden , sebebini bilmeden bekliyorlardı öyle, Yandaki dere şarıl şarıl akıordu. Köprüden gelen geçen vardı. Eşeğe iki küfe sarmış bir köylü, elindeki sopayla dehleyip gi yordi: 


mer, gaya toprağın üstüne diz çöktü oturdu. onra olmuş ler bir noktaya dikmişti. Elinde atın çilbirini sıkıp sıkıp bırakıyordu. o Kafasından bin bir düşünce geçiyordu. 
Şimdi ne yapacaktı? Eli boş eve nasıl dönecekti? Bu işi Süleyman'a kim haber verdi? Bun- 
“dan sonra ne yapacaklardı? Bu iş böyle kagak kaçak olmazdı. İşçi-Köylü gazetesinin dediği ibi göl köylünün mü, ağanın mı, mesele buydu. 
lasan'ın yüzüne baktı, kesin karar vermenin canlılığı ile: A 

--Bu göl köylünün dedi, bundan sonra bunu ispat edeceğiz. Bileğimizin gücü, köylünün birliği ile ispat edeceğiz. Bakalım senin dediğin gibi, ağa mı güçlü köylü mü güçlü. Bunu göreceğiz Hasan bey. 

Birden yerinden kalktı. Kulaklarını koyvermiş, kafasını aşağıya düşürmüş, miskin miskin kuyruk sallayan atı dehledi. Arabaya atlayıp 
yürüdüler. 7 

Köye vardıklarında anası Ömer'in yüzüne bakinca kötü bir durum olduğunu hemen anladı. 
Başındaki sanpo uyu arkaya doğru attı. Elini beline dayadı. aff sanı tüylü etli yüzünde küçücük gözleri endişe ile bakıyordu. Ömer geldi evin önüne'çöndü. Anası, 

—Ne oldu dedi. 

Ömer sessizce oturuyordu. 

—Ne oldu ülen deyversene, dut yimiş gumru gibi ne susup durun. A 

—Yakaladılar ana, tam e yakaladılar bizi. İşte gö üğün gibi elimiz bos döndük. © 

da oğlunun yanına çömdü. Kollarını gö, sünde birleştirmişti. İçi kaynıyor, yumruk gibi bir se boğazına giyen 


—Şimdi ne olacak oğlum dedi Ömer'e, ne yapacağız şimdi. v 

—Bu gölün köylünün malı olduğunu ispat edeceiz ana, bileğimizin gücü ile bunu ispat edeceğiz. 

—Aman yavrum sizi fururlar, onun beslemeleri sizi furur. 

Oğullarının üzerine titriyordu. Kocasından kalma üç yadigardı onlar. Üç can parçası, üç selvi dalı, Onların ölümüne dayanamazdı. 

—Hepiciğinizi Gk inlerim torunlarım olacak. Ben o günleri bek eyip durun. Nalet olsun onun balığı. Hem dün gölden alınan balıklar haramdır demiş hoca. İrahmetli babanız sizi haramla mı büyüttü N 

—Ne haramı SEMA değil ki... Beşparmak" tan avladığım kuşlarda mı haram. Allahın dağı, allahın gölü haram olur mu? Belki o hocayı,bey göndermiştir. Kolunu anasının omuzuna attı. 

, Onlar bizi öldüremezler gadın anam. Hem öldürseler bile böyle ölüme can kurban. Böyle işlerde insan seve: seve ölmeli. Amcalarım niye öldü? Yurdumuz bağımsız olsun diye değil mi? Bu adam bizim gölümüzü işgal etmiş. Biz de bu adamı buradan süreceğiz. Hiç olmazsa bizden sonrakiler rahat eder. Bak etrafımız dağ. Aşağıda bir avuç toprak, kıraç. Bu gölün balığı olmazsa, köylümüz ne yer, ne içer ana. 
Beyler var diye biz açlıktan ölelim mi? Biraderim Hasan gibi beyler guvvatlı deyip oturalım mı? 

Anası gözünden dolu gidiyaş döküyordu. 

—Doymuyasılar dedi, dün, avi arınlarına katsalar gene doymazlar.Ben de bilip durun, bu göl bizim. Emme o guvvatlı, onun arkası var. 
Onnan baş edemeyiz. 

Ömer ayağa kalktı,dışarı doğru yürürken, 

—Başederiz ana dedi, başederiz. Bizim millet lk kimse durduramaz. 

zun adımlarla kahveye doğru yürüdü. Anası oracıkta dişi bir kumru. gibi çöktü kaldı. 

Akşam perde perde inerken, gölün çırpıntısı köyün içinden duyuluyordu. Akşam rüzgarı sazlıklardan fısıltıyla esiyor, yeni yeni peydahlanan sivrisinekleri oradan oraya. savuruyordu. Mal masat damlara kapatılmış, tek tük kahvelerin yolu tutulmuştu. Ömer, masasında, balıkları nasıl yakalattığını anlatıyordu. Köylüler en çok Süleyman'a kızıyor, 'dişlerinin arasından küfürler savuruyorlardı. "'Gahbe dölü, milletin canını yakıp duru emme sonu kötü olacak "' diyorlardı. 

am o anda, işte o anda, göğün kara bir çadırla henüz örtüldüğü, çakır yıldızların yeni yeni bakışmaya başladığı o anda bir çığlık duyuldu köyün içinden. Bir kadın durmadan feryat ediyor, sesi akşamın karanlığında her tarafa yayılıyordu. Dışarı fırladılar. Bir taraflara koşuşturmya ye Kadının feryadı devam ediyoru. 


Sonra bir haber duyuldu ve her tarafa yayildı. Tez duyulduğundan acı haber piau anlaşıldı. Yetim Hakkı vurulmuştu. Dalga dalga yayıldı. Yetim Hakkı vurulmuş! Bağıran yetim Hakkı'nın karısı yetim Elif'ti. 

Hakkı ile Elif, her ikisi de anasız babasız büyümüş yetimlerdi. Büyüdüklerinde köylü bu iki yetimi birleştirmeye karar vermiş onları evermişlerdi. İşte şimdi zalim ağalar bu yetimlerden birine kıymışlardı. 

Elif gırtlağını patlatırcasına haykırıyor, bağırıyor, çağırıyor, kendini yerlere atıyordu. İnce yüzündeki iri gözlerinden yaş döküyordu. İki çocuğu neye uğradığını bilememenin şaşkınlığı içinde,ağlamakla ağlamamak arasında bocalıyoru, ortalıkta yn orlardı. 

Bir kaç kadın Elif'i içeri götürdüler. Az sonra her tarafından sular sızan Hakkı'nın eş tirdiler,. Ortaya yatırdılar. Köylüler cesedin başına çokuştular. Kocaman kocaman gözlerle bal örldrdn Öfkeleri kabarmış ,burunlarından soluyorlardı. Hakkı'nın cesedi kan içindeydi, Traşı uzamış, yüzü sararmış solmuş, bir yana devrilmişti. 

Ömer öne çıktı, yüz hatları gerilmiş gene dolu dolu olan gözleri ateşlenmişti. Hakkı için yas tutmaya başlayan kadınları susturdu. 

—Ey millet, dedi, bu iş böyle olmaz. Bunlar azıp duru gari. Yetime bile kıydılar. Kimin gölünde kimi vuruyorlar. Bu göl kimin? Bu göl bizimdir. Yürüyün akideşler." 

Herkes ağzını doldura doldura küfretmeye aşladı. 

3 —Aletini alan benen gelsin dedi Ömer, yola 
üşlü. 

Kadın erkek yüzlerce kişi beyin ahırlarına doğru yürüyordu. Orada kimse yoktu. Bekçiler kaç mıştı. Her şeyi yakıp yıktılar. Binalara hınçla saldırıyorlar damarlarında birikmiş olan kini boşaltıyorlardı. Binalardan boğum boğum, duman çıkıyor. Yalımlar karanlığa doğru püskürüvor gecevi avdınlatıyordu. 


Evlerine aöndüklerinde rahatlamışlardı. Nasıl kırıp dökdüklerini anlatıyorlardı birbirlerine. Geç vakit yattılar. Ama bir çok ihtiyar gibi, Ömer in anası da o gece uyumadı. Beyin bu işin peşini brakmayacağını seziyorlardı. çünkü 

Sabahın ilk ışıklarında evin damında bekliyordu hâlâ. Toprak damda, bir odunun üstüne Olurmuş ellerini göğsünde kavuşturmuştu. Beyin ahırları harabeye dönmüş, kapkara bir yıkıntı haline gelmişti. Bafa'nın yeşil yüzü sabah ışınlarıyla aydınlanırken, hafif yelle sallanan dalyan kıyısındaki sazlıklara bakıyordu. Sazlıkların 


fısıltısı ona kadar uzanıyordu. Hakki'nin kanı, 


bu göl köylünün diye oraya ' imza atmıstı sanki. 


Bitti 


